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YAYINLARIMIZ 





Eser, her hâli, sözü ve tavrıyla âdeta yaşayan bir Kur'an olan, Kur'an ahlakını en güzel şekilde temsil eden Allah Resulü'nün güzel ahlaka davet eden hadislerinden derlenerek hazırlanmıştır. 


Yurt içinde Diyanet Yayınları satış yerlerinden, yurt dışında müşavirlik ve ataşeliklerimizden temin edebilirsiniz. 





İslamiyet hayatın merkezine insanı oturtur. Ve bütün imkânlarıyla o insanin yetişmesine ve olgunlaşmasına odaklanır. Dinin ortaya koyduğu emir ve yasaklar, insanın kâmil bir varlık hâline dönüşmesini hedefler. Bu hedefin özü güzel ahlaktır. Güzel ahlakın olmadığı bir yerde diğer bütün meziyetler malul kalacak, harekete geçirilen iyi niyetler inkıtaya uğrayacaktır. Müslümanlar için güzel ahlakın yegâne şubesi, eşsiz mümessili Peygamber Efendimizdir. Onun (s.a.s.), ailesiyle, arkadaşlarıyla, komsularıyla, bütün bir toplumla kurduğu ilişkinin temelinde Kur'an vardır. 








Allah Resulü, her zaman ve her şartta Allah'ın murat ettiği ölçülerden ayrılmamayı tavsiye etmiş, nitekim sahabe efendilerimizi de daima ahlaka yani fıtrata davet etmiş; doğruluk, dürüstlük, adalet, hilm, sadakat, ihlas gibi temel nebevi vurgular sayesinde ahlak temelli bir toplum inşa etmiştir. 


Kur'an'a ve Hz. Peygamber'in sünnetine baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın biz Müslümanlardan iki şey istediğini görürüz. Birincisi, tevhit inancını sıkı sıkıya muhafaza ederek ibadetlere sarılmak; ikincisi, insani ilişkilerimizi bu inancın gerektirdiği şekilde düzenlemek. Varsa eksiğimizi, kusurumuzu telafi etmek. 





İslam dinini, tahrif olmuş inançlardan ayıran en büyük özellik, onun insana karşı beslediği güvendir. İslam, insanın herhangi bir lanete, kadere, günaha veya alışkanlığa mecburiyetini reddeder. İnsan özelinde değişmenin ve dönüşmenin her zaman mümkün olduğunun altını çizer. Toplumun huzuru insana, insanın ahlakına bağlıdır. 
İnsan düzelince aile, sokak, okul, pazar düzelecektir. İnsan bozulursa sosyal hayat kırk yerinden delik testiler gibi su sızdırmaya devam edecektir. Bize düşen Hz. Aişe annemizin,“O'nun (Hz. Peygamber'in) ahlakı Kur'an'dı.” (Müslim, Müsâfirin,139.) sözünden hareketle Kur'an'ı ve Hz. Peygamber'in şahsında örnekliğe dökülen rehberliği yaşamımıza örnek almaktır. 


Diyanet Dergisi olarak bu ay “Güzel Ahlak” konusunu sayfalarımıza taşıdık. Dr. Bayram Köseoğlu, “Kur'an'da Güzel Ahlak”; Doç. Dr. Ahmed Ürkmez, “Siret: Bir Güzel Ahlak Yürüyüşü”; Uğur Yılmaz, “Müminin Şiarı Doğruluk”; Prof. Dr. Asım Yapıcı, “Gelişimsel Açıdan Ahlakın Psikolojik Temeli” yazılarıyla dosyamıza katkıda bulundular. 
Söyleşi konuğumuz ise Prof. Dr. Süleyman Uludağ Hocamız. 





30 Ekim tarihinde İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. 


Bir sonraki sayıda görüşmek üzere. 


İyi okumalar. 


Doç. Dr. Fatih KURT 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Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla. 








GÜZEL AHLAK 


İnsanı, varlık âleminde önemli ve anlamlı kılan husus; eşya, tabiat ve kâinatla ilişkisinde üstün özelliklere sahip bir varık olarak yaratılış amacının gereklerini yerine getirme sorumluluğudur. Bu bağlamda insana rehberlik eden ve ideal davranışı belirleyen en büyük imkân ise, vahiy ve onu hayata taşıyan peygamberlerdir. Kuşkusuz vahyin son ve evrensel kitabı Kur'an-ı Kerim, peygamberide Hz. Muhammed Mustafa'dır. Böylece insan, Kur'an ve sünnetin rehberliğinde hayata bütünlüklü bir değerler dünyası içerisinde bakabilmeyi öğrenerek güzel ahlaka dayalı bir hayat inşa edebilmektedir. 








Güzel ahlakın benimsenmesi ve gelişmesindeki en önemli imkân, dünyayı ve ahireti anlamlandıran imandır. Bunu takip eden en önemli aşama ise kulluğun en özel boyutu olan ve insanı Rabbine yaklaştıran ibadetlerdir. Vücuttaki kalbi besleyen ana damarlar mesabesindeki bu iki değer, güzel ahlakın membaıdır. Bu açıdan güzel ahlakın varlığı, iman ve kulluktan neşet eden değer ve erdemlerin bireysel ve sosyal hayata taşınmasıyla ortaya çıkacaktır. 








Dolayısıyla, iman ve kulluk bilinci ne kadar sağlam ise ahlak da o denli muhkem ve müsta- kim olacaktır. Nitekim güzel ahlaka dönüşmeyen bir inanışın en bariz menfi yansıması, şekle ve söyleme indirgenen yüzeysel bir dindarlık anlayışıdır. İmanın tahkiki boyuttan taklidi zemine çekilerek asli hüviyet ve fonksiyonunu kaybetmesine sebep olan bu anlayışta, içinde birçok hikmeti barındıran ibadetlerin özünün ve kulluğun gayesinin yitirilmesi söz konusudur. Buna göre, sağlam bir inanç ve onun tabii neticesi olan igsellestirilmiş bir kulluk bilinci olduğunda güzel ahlak tabi bir davranış haline gelecektir. 


Güzel ahlak, insanoğlunun selim fıtratının gereklerini yerine getirmesi ve dinimizin “münker” olarak vasıflandırdığı kötülük ve çirkinliklerden uzak durmasıyla kök salacaktır. Bu da rubübiyet ve ubüdiyetin en yalın tezahürü tevhit akidesinin ve insanlar arası ilişkinin vazgeçilmez değeri vahdet ilkesinin gereğini yerine getirmekle gerçekleşecektir. Bu açıdan yüce dinimiz İslam, bize tevhit ile Allah'a kullukta; güzel ahlak ile insani değerlerde buluşmayı öğ- 





retmektedir. Hiç şüphesiz hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in temel hedefi de güzel ahlaka sahip bir insan, toplum ve dünya inşa etmektir. Bu meyanda, İslam'ın kurucu değerlerinin ortaya çıktığı Mekke döneminin en büyük özelliği de iman, tevhit, sabır ve fedakârlık ile yoğurulmuş bir ahlak ve karakter inşasıdır. Nitekim Mekke'de Kur'an ile inşa edilen söz konusu ahlaki yapı İslam medeniyetinin temel harcı olmuştur. Bu ruh ile sağlam bir karakter inşa eden Müslümanlar, güzel ahlak ile şekillenecek bir toplum idealini gerçekleştirmek için azami gayret göstermişler ve nihayetinde, yeryüzünde iyilik ve güzelliğin teminatı olan bir medeniyet inşa etmeye muktedir olmuşlardır. 








Yüce dinimiz İslam, insanın fıtratındaki iyilik cevherini yeryüzü ile buluşturarak dünyayı imar etmeyi hedeflemektedir. 
(Hud, 11/61) Bu üstün gayeye ulaşmada da en önemli imkân, peygamberlerin varlığı, örnekliği ve mücadelesidir. Nitekim peygamberler, bütün insanlığa sunduğu rahmet iklimiyle, her türlü eylemi zarafetle tezyin eden üstün ahlak ilkeleriyle bizlere ufuk çizip yön tayin eden vahyin, doğru anlaşılıp en güzel şekilde yaşanan bir hayata dönüşmesinde şüphesiz en büyük örneklerdir. Her konudaki rehberimiz Hz. Peygamber de 





bütün insanlığa en güzel örnek olmuştur. Bu noktada, yüce Allah'ın Peygamber Efendimize yönelik; “Şüphesiz sen en güzel ahlak üzeresin” (Kalem, 68/4) hitabı, onun ahlakını bize örnek göstermesi açısından mühim bir referanstır. Bu bağlamda Allah Resulü de; “En hayırlınız, ahlaken en üstün olanınızdır” (Buhari, Edeb, 39.) ve “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XIV, 513.) buyurarak varlık gayesini ve mücadelesini güzel ahlakın ikamesi olarak özetlemektedir. 


Her şeyin hızla akıp gittiği, ilgi ve algıların sıkça değiştiği bir zamanda insani değerlerin ve vicdani erdemlerin muhafazası da zorlaşmaktadır. Söz konusu alanda yaşanan savrulmalar, maalesef ciddi bir ahlaki yozlaşmayı da beraberinde getirmektedir. Bu da açıkça göstermektedir ki, yerel ve küresel ölçekli krizlerin gündemden düşmediği günümüzde yaşanan en büyük problem, bütüncül bir ahlak krizi ve esaslı bir değer aşınmasıdır. Genellikle dini şuur ve hassasiyetin zayıflayıp örselendiği toplumlarda müşahede edilen bahse konu ahlaki aşınmanın, beraberinde bireysel ve toplumsal çöküşü hızlandırdığı da bir gerçekliktir. 
Buna göre iyiliklerin toplumda kök salıp kötülüklerin izale edil- 





(s.a.s.) ashabını iyiye ve güzele yönlendiren tavsiyelerde bulunarak onları güzel ahlak membaindan beslemiş ve neticede, 


mesi; dolayısıyla, güzel ahlaka dayalı bir dindarlığın ve toplumun inşası için bireysel ve toplumsal değerlerin ihya edilmesi gerekmektedir. 


BAŞYAZI e— 


Bir Müslüman olarak en değerli ziynetimiz olan güzel ahlak, hayatın merkezine alındığında, Kur'an ve sünnetin hedeflediği erdemli ve faziletli toplum ortaya çıkmış; bu idealden uzaklaşıldığında ise iyilik yeryüzünde zayıflamış ve kötülük hâkim güç hâline gelmiştir. Özetle bugün, İslam âlemi de dâhil olmak üzere, yeryüzünde yaşanan ahlaki erozyon, kaybedilen huzur ve güven, insanlığın kanayan yaralarının merhemi mesabesindeki güzel ahlak değerinden uzaklaşmanın tabii sonucudur. 
Bu sebeple, bütün insanlık için daha güzel bir gelecek adına atılması gereken en önemli adım; bireysel, toplumsal ve küresel boyutta bir ahlak inşasıdır. Bunun için de sadece belli alanlara mahsus olmayıp bilakis hayatın tamamını içeren bir davranış biçimi olarak güzel ahlakı egemen kılmaktır. Müşterek ahlaki ilkeleri ortak bir davranış bilincine dönüştürerek teoriden ziyade, yaşayan değerler manzumesi olarak ideal hayat tarzı hâline getirmektir. 


Bu itibarla, İslam'ın yeryüzüne sunduğu rahmete, hiç kimseden esirgemediği sevgi ve şefkate, iç ve dış dünyamızı sekinetle buluşturan barış çağrısına bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu bir zamanda; güzel ahlak üzere yaşadığımız bir hayatın, gerçek anlamda iyiliğe ulaşma adına daha huzurlu bir dünyanın inşasına vesile olmasını Cenâb-ı Allah'tan niyaz ediyorum. m 





— — — e GÜNDEM 


KUR'AN'DA GÜZEL AHLAK 


Dr. Bayram KÖSEOĞLU 
DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı 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Hat: Abdurrahim Kahya 


hlak kelimesi Arapca 

“din, tabiat, karakter” 

gibi anlamlara gelen 

“hulk” veya “huluk” kelimesinin çoğul hâlidir. Aynı kökün yaratma anlamı da düşünüldüğünde, yaratılış/halk kişinin dış görünüşünü ifade ederken ahlak insanın iç dünyasını ve nefsini ifade etmektedir. (ion Manzûr, Lisânü'l-Arab, “hlk” md.; Mustafa Çağrıcı, DİA, “Ahlak” md.) 
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(Maide, 5/93.) 


Ahlakın farklı tarifleri yapılmıştır. Bu tariflerden birine göre ahlak, “Nefiste iyice yerleşmiş bulunan bir özellik/bir kabiliyettir ki bu özellik sayesinde davranışlar herhangi bir zorlamaya ihtiyaç kalmaksızın kendiliëinden ve kolayca ortaya çıkar.” (Gazâli, İhyâ, III, 125.) 

Ahlakın ne olduğuna dair ya- 


pılan bu tarifte birkaç hususun dikkat çektiği görülmektedir. 


Birincisi, ahlakin kisinin nefsin- de yerlesmis ve âdeta onun karakterini şekillendiren bir yetenek, bir kabiliyet hâline gelmiş olmasıdır. Öyle ki bu sayede ahlak denilen bu özellik, kişinin ayrilmaz bir parçası hâlini almıştır. 
Tarifte dikkat çeken ikinci husus ise ahlakın davranışlara olan etkisidir. Kişinin yapmış olduğu 


karakteri hâline gelmiş olan 





ahlak özelliëi sayesinde, otomatik olarak ve kolaylikla ortaya çıkmaktadır. Böylece ahlak, kişinin yapmış olduğu filleri zorlanmadan ve içinden gelerek yapmasını sağlamaktadır. 
Ahlak, gelip geçici bir hâl olmayıp insanın iç dünyasında yerleşen, onun bir parçası hâlini alan kabiliyetler bütünüdür. 


Ahlak hayatın her alanını kapsar 


İnsanın tüm yaşantısı olarak düşündüğümüzde güzel ahlak, öncelikle kişinin kendi iç dünyası ve davranışlarıyla doğrudan ilgilidir. Daha sonra kişinin içerisinde yaşadığı aile, toplum ve nihayet çevresi ile olan münasebetleri de güzel ahlakın kapsamına girmektedir. 





Yüce Allah şöyle buyuruyor: “nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.” (Şems, 91/9-10.) Asıl itibarıyla insanın davranışlarını yönlendiren ve onlara şekil veren kişinin iç dünyası, duygu ve düşünceleridir. Bu irade, davranışlarımızın güzel veya çirkin olmasını belirler. Yüce Allah'ın “Allah'a temiz bir kalp ile gelmenin dışında o gün, ne mal fayda verir ne de evlat.” (Şuara, 26/88-89.) 
buyurduğu üzere kalp temizliği insanın Allah katında değerli olmasının da bir göstergesidir aynı zamanda. 


Aile, insanın içinde huzur bulduğu yuvadır. Anne, baba, çocuklar ve dede nine gibi aile büyüklerinin bir arada yaşadığı ailede ilişkiler de karşılıklı sevgi ve saygı esasına göre olmalıdır. 
Aile içerisinde eşlerin birbirleri- 


ne karşı, anne babaların çocuklarına karşı, çocukların da anne babalarına karşı bazı görevleri ve sorumlulukları vardır. Eşler arasındaki ilişkiler üstünlük anlayışı üzerine değil, adalet düşüncesi üzerine kurulmalıdır. Zira Kur'an eşlerle iyi geçinmeyi emretmektedir. (Nisa, 4/19) Yine, “Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti...” (isra, 17/23-24) buyuran Kur'an, çocukların anne babalarına karşı nasıl davranmaları gerektiğini de öğretmektedir. 





İnsan toplum içerisinde yaşayan bir varlıktır. Bu açıdan insan, içinde yaşadığı toplumun bir parçasıdır. Dolayısıyla, toplum içerisinde keyfi hareket edemez. Birtakım kurallara uyması gerekir. Bu bağlamda müminlerin kardeş olduğunu (Hucurat, 49/10) belirten Kur'an, huzurlu ve ahlaklı bir toplumun sahip olması gereken temel hususlara da vurgu yapmaktadır. Aynı şekilde, “Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin...” (Hucurat, 49/12) şeklindeki uyarılarıyla, insanlar hakkında kötü duygular beslemek, onların gizli ve özel hâllerini araştırmak, haset, gıybet ve dedikodu gibi insanları birbirinden uzaklaştıran ve aralarındaki bağları koparan ahlaki kusurlara dikkat çekmektedir. 


İnsan doğarken iyi veya kötü olarak dünyaya gelmemektedir. 
İnsanın bazı kötü davranışlara veya güzel ahlaka sahip olma- 


GÜNDEM e— 


sında eğitim önemli bir yere sahiptir. Eğitimin başladığı yer olarak aile, güzel ahlakı kazandırmada ilk sırada yer alır. 
Bu yüzden anne babalar çocuklarına yeme, içme, temizlik alışkanlığı kazanma gibi temel şeyleri öğretirken dini, bireysel ve toplumsal değerleri de öğretmelidirler. Ahlak eğitiminin en güzel yolu, örnek olmaktır. 
Yaşayarak öğretmek aynı zamanda peygamberlerin de eğitim metotlarından biridir. İçinde yaşadığımız toplum yanında, özellikle çocuklar için arkadaş çevresi de ahlakı etkileyen unsurların başında gelir. 





Kur'an'da güzel ahlak 

İslam dininin birinci kaynağı Kur'an'dır. Yüce Allah, insanlara yönelik emir ve tavsiyelerini HZ. 
Peygamber'e indirdiği Kur'an vasıtasıyla bildirmiştir. Allah tarafından insanların dini ve dünyevi o hayatlarını düzenlemek için gönderilmiş olan Kur'an'ın içerdiği hükümler iman, ibadet ve ahlak olmak üzere üç ana konuda toplanmaktadır. 
Kur'an, insanların nasıl doğru bir imana sahip olacaklarını ve Allah'a karşı yapmaları gereken ibadetlerin neler olduğunu öğretirken günlük hayatlarında sahip olmaları gereken ahlaki özelliklerin neler olduğunu da öğretmektedir. 


Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de “Andolsun ki biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. 
Fakat iman edip salih amel işleyenler için eksilmeyen devamlı bir ecir vardır.” (Tin, 95/4-6.) 
buyurmaktadır. Buna göre, yaratılış itibarıyla diğer varlıklardan üstün olduğu hâlde insan, kötü huy ve davranışlara sahip olması durumunda son derece değersiz bir konuma düşebilecektir. Allah'a iman edip imanının gereğince yaşayan insanlar ise böyle bir konuma düşmeyeceklerdir. Nitekim güzel ahlak sahibi insanlar diğer insanlar tarafından sevilen kişiler olacakları gibi Allah tarafından da mükâfatlandırılacaklardır. 


Kur'an, doğru ve yanlışları ortaya koymak suretiyle güzel ahlaka kaynaklık etmektedir. 
Mesela dürüst olmak, yalan konuşmamak, insanları aldatmamak, anne babaya karşı gelmemek, insanların arkasından konuşmamak, büyüklenmemek, insanları küçük görmemek gibi pek çok ahlaki güzelli- ge doğrudan işaret etmektedir. 
Aynı şekilde Kur'an, ahlaki özellikleri nedeniyle kurtuluşa eren veya yok olup giden önceki toplumların yaşamlarından örnekler vermek suretiyle de güzel ahlaka kaynaklık etmektedir. 





Yaşantısı bizler için uyulacak güzel bir örnek olarak sunulan Hz. Peygamber'in ahlakını anlatan: “O'nun (Hz. Peygamber'in) ahlakı Kur'an'dı.” (Müslim, Müsâfirin,139.) şeklindeki Hz. 
Aişe'nin beyanı Kur'an'ın, Hz. 


ilişkisi vardır. 
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Peygamber'in şahsında örnekliğe dökülmüş bir ahlaki rehber olduğunu da göstermektedir aynı zamanda. 


Önceki ilahi kitaplar gibi Kur'an'ın da öncelikli hedefi insanların bir olan Allah'a iman etmelerini sağlamaktır. 
Kur'an'da, imanla birlikte özellikle vurgulanan bir diğer husus ise güzel işler olarak da anlayabileceğimiz ‘salih amel'dir. (Nisa, 4/173) Zira iman ile davranış arasında sıkı bir ilişki vardır. En genel anlamıyla imanı, Yaratıcıya verilen bir söz olarak değerlendirdiğimizde Yaratıcıya iman etmek aynı zamanda O'nun istediği gibi davranmayı da gerektirecektir. Bu anlamda güzel ahlak sahibi olmak da iman etmenin bir gereği olmaktadır. 
Kişinin Allah'a olan imanının bir göstergesi olan namaz, oruç ve zekât gibi ibadetlerin de güzel ahlakla sıkı bir ilişkisi vardır. 


Müslüman'da bulunması gereken başlıca ahlaki güzellikler 

Hiç şüphesiz güzel ahlak, bir müminde bulunması gereken temel vasıflardandır. Buna göre, Kur'an'dan hareketle söyleyecek olursak kâmil bir mümin şu hasletlere sahip olmalıdır: 


Güzel ahlak sahibi olmak da iman etmenin bir gereği olmaktadır. Kişinin Allah'a olan imanının bir göstergesi olan namaz, oruç ve zekât gibi ibadetlerin de güzel ahlakla sıkı bir 


Dürüsttür, sadakat ehlidir; zira sadakat ve dürüstlük hem Kur'an'ın hem de Hz. Peygamber'in tavsiye ettiği en önemli ahlaki Oo güzelliklerdendir. 
Kur'an'da “O hâlde seninle beraber tövbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol...” (Hud, 11/112) buyrulur. İnsanları aldatmamak, her işinde dürüst olmak, verdiği sözde durmak, emanete sahip çıkmak ve benzeri özellikler güzel ahlak sahibi bir Müslüman'da bulunan güzel huylardandır. 





Tevazu sahibidir; alçak gönüllüdür, insanlara karşı kibirli ve gururlu olmaz, büyüklenmez. 
Zira Allah'ın iyi kullarından söz eden bir ayette en başta tevazuya işaret edilmektedir: “Rahman'ın (has) kulları onlardır ki yeryüzünde tevazu ile yürürler...” (Furkan, 25/63.) 


Sabırlıdır; başa gelen sıkıntılardan dolayı Allah'tan başka kimseye şikâyetçi olmaz, yakınmaz, sızlanmaz; insana ağır gelen ve hoşa gitmeyen şeyler karşısında dayanma gücü gösterir. 
Kur'an'da müminlere ısrarla sabırlı olmaları emredilmiştir. 
(Kehf, 18/28.) Hz. Lokman da oğluna; “Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar, azim ve kararlılık göstermeye değer şeylerdir.” (Lokman, 31/17.) diyerek öğütte bulunmuş, yine Yüce Allah, başına gelen belalara sabırla katlandığı için Hz. Eyyub'u, “O ne güzel kuldu.” (Sad, 38/44.) 
buyurarak övmüştür. 


Hoşgörülüdür; o başkalarının kusurlarını görmezlikten gelir, kendisine karşı yapılan hataları 


affetmeyi bilir, müsamaha gösterir. Çünkü Kur'an; “O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah rızası için harcarlar; öfkelerini yenerler ve insanları aftederler. Allah da (böyle) güzel davranışta bulunanları sever.” 
(Al-i İmran, 3/134.) buyurur. Bir toplumda yaşayan insanların düşünceleri, hedefleri ve yaşam biçimleri birbirinden farklı olabilir. Bu farklılıkları anlayış ve hoşgörü ile karşılamak aynı zamanda toplumsal huzur ve birlikteliği de sağlayacaktır. 





Cömerttir, cimrilik yapmaz; imkân sahibi olan bir müminin kendisine verilmiş olan bu imkânlardan fakir olan kardeşlerine de vermesi cömertlik olarak adlandırılır. Ancak başkalarına yapılan bu yardım zekât vermek gibi zorunlu olarak yapılması gereken bir yardım değildir. Allah'ın rızasını kazanmak için isteyerek ve gönülden yapılan yardımlar cömertlik olarak adlandırılır. Bunun karşılığı ise şöyle müjdelenir Kur'an'da: “Allah'ın rızasını kazanmak ve kalplerindeki cömertliği kuvvetlendirmek için mallarını hayır yolunda harcayanların durumu, bir tepede kurulmuş güzel bir bahçeye benzer ki üzerine bol yağmur yağmış da iki kat ürün vermiştir. Bol yağmur yağmasa bile bir çiseleme düşer (de yine ürün verir). Allah, yaptıklarınızı görmektedir.” 
(Bakara, 2/265.) Ayrica, cömertliği bir karşılık beklemeden sadece Allah rızası için yapmak (insan, 76/9), muhtaç insanlara kötü ve değersiz şeyleri vermemek (Bakara, 2/267.), gösteriş olsun diye vermemek ve yapılan yardım ve 














İffet, insanın arzularını, tutkularını aklının ve inancının kontrolünde tutarak hem Allah hem de insanlar yanında kendisini küçük düşürecek davranışlardan sakınmasını sağlayan ahlaki bir değerdir. 


iyiliği başa kakmamak da (Bakara, 2/262.) güzel ahlakın gereğidir. 


İffetlidir; haramdan uzak durur helâl ve güzel olmayan söz ve davranışlardan sakınır. 
Çünkü iffet, insanın arzularını, tutkularını aklının ve inancının kontrolünde tutarak hem Allah hem de insanlar yanında kendisini küçük düşürecek davranışlardan sakınmasını sağlayan ahlaki bir değerdir. (Komisyon, İlmihal, TDV Yay., Ankara, 2004, IL, s. 515.) 
Bu yüzdendir ki Kur'an'da iffetli davrananlar övülmektedir. (Bakara, 2/273.) 


Adildir; daima hakkın ve haklının yanında yer alır, kimseye haksızlık yapmaz, başkalarına haksızlık yapılmasına da göz yummaz. Yüce Allah'ın: “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhinde 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de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun...” (Nisa, 4/135.) 
buyruğunu kendine şiar edinir. 
Çünkü güzel ahlak sahibi bir mümin daima ölçülü hareket eder, bir kişiye, bir topluma karşı hissettiği nefret onu aşırı gitmeye ve haksızlık yapmaya götürmez. (Maide, 5/2.) Böylece adaletin yerleştiği bir toplumda haksızlıklar ortadan kalkacak, insanlar arasında güven duygusu yerleşecektir. 


Merhametlidir; acır, esirger, korur, bağışlar. Yüce Allah Kuran'da Hz. Peygamber'in “müminlere karşı çok şefkatli ve merhametli” (Tevbe, 9/128.) 
olduğu gibi “müminlerin de birbirlerine karşı merhametli” (Fetih, 48/29.) olduklarını bildirir. 
Eşler arasına sevgi ve merhamet duygularını yerleştirdiği gibi (Rum, 30/21) çocuklara da anne babalarına karşı merhamet duygularıyla yaklaşmalarını emreder. (İsra, 17/24.) 


Elbette ki Kur'an'da yer alan ahlaki güzellikler bunlardan ibaret değildir. (o Başlıcalarını saydı-Simiz bu güzelliklere ilaveten Kur'an'da müminlere rehberlik edecek pek çok ahlaki erdem vardır. Buna göre güzel ahlak hayatımızın her alanını öylesine kaplamalıdır ki bir Müslüman daima “Allah, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştir...” (Mülk, 67/2.) ayetine uygun olarak yaşamaya gayret etmelidir. Bir Müslüman “İstediğim gibi yaşarım, her istediğimi yaparım.” anlayışıyla hareket edemez. Çünkü bilir ki insan başıboş bırakılmış değildir. (Kıyamet, 75/36.) m 
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SİRET: BİR GÜZEL AHLAK YÜRÜYÜŞÜ 


Doç. Dr. Ahmed ÜRKMEZ 





üzel ahlakın en özlü 

tariflerinden birisidir; 

Kötü huylardan arınmak, iyi huylarla bezenmek. Aslında bu tarif başlı başına “iki adımda ahlak” olarak ifade edilebilecek bir ahlak felsefesi özetidir. Ahlaki olgunlaşma süreci insanın önce kötü davranış ve alışkanlıkları bırakmasını, ardından hayatın her alanına dair değerleri edinip benimsemesini öngörür. Bu sıralama, birey için olduğu gibi toplum için de aşağı yukarı böyledir. 





Peygamber Efendimizin (s.a.s.) 
siretinde gözlemlenen durum da aslında pek farklı değildi. Kötülüğün âdeta standart olduğu ve ahlaksızlığın ahlak, kanunsuzluğun da kanun hâline geldiği bir ortamda çirkinliklerden uzak durmakla ve güzel ahlakı aramakla başlamıştı her şey. 
Erdemi aramak için toplumdan kopan, toplumun oldukça uzağında kutsalla buluşan, elinde bir fazilet meşalesiyle topluma dönen ve toplumu bir bütün olarak ahlakın aydınlığına çağıran bir insanın hikâyesiydi siret. 





Elbette kilit kavram vahiydir. Ve elbette nübüwvettir. Allah Resu- 


Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 


lü'nün (s.a.s.) hayatındaki ahlak örgüsü ve her keskin dönemeçteki güçlü ahlak vurgusu, kesinlikle rastlantısal olmayıp ilahi bir rahmetin tecellileri niteliğindedir. Tıpkı Hz. Musa'nın ilk bakışta sıradan gibi algılanabilecek bir vakanın ardından toplumun dışına çıkarılması ve erdem arayışına koyulması gibi. Yine tıpkı Hz. Meryem'in Hz. Cebrail ile yüz yüze gelip elinde mucizevi bir fazilet timsali ile topluma dönmesi gibi. Ve tıpkı Hz. İbrahim'in, Âzer'den Nemrut'a kadar bütün bir toplumu en büyük ahlaki kabul olan tevhide davet etmesi gibi. 








Hira: Toplumun uzağında ahlak arayışı 


Ahlak, fıtratla özdeştir. Var oluşundan itibaren insanın anlam arayışını karşılayan, eksildiğin- de ikmali için manevi unsurların (melek, kitap, peygamber) seferber edildiği temel bir yaşam desteğidir. Bi'setin hemen öncesinde oluşan tabloya bu açıdan bakıldığında, inanç temelleri ortadan kaldırılmış bir toplumda yaşamaktan bunalan insanın, kendisini şehrin dışına taşıyan anlam arayışında ulaştığı veya mazhar olduğu ilahi öğreti, tam 


da ahlaka tekabül edecektir. Bunun içindir ki yüklendiği misyonu tek cümleyle özetleyen Hz. 
Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurur: “Ben, ahlaki güzellikleri tamamlamak üzere gönderildim.” 
(Mâlik b. Enes, el-Muvatta, I-II, Kâhire 1993, Husnü'l-Huluk, 1/8.) 


Güzelliklerin tamamlanması, çirkinliklerin elenmesiyle başlayan bir süreçti. Alak ve Müddessir surelerinin ilk ayetlerinden itibaren vahiy insanı adım adım yönlendirecek, cehalet ve tanrıtanımazlıktan kirli elbiselerle dolaşmaya ve pis işlerle uğraşmaya kadar bir dizi maddi/ma- nevi kirden toplumu sistematik biçimde arındıracaktı. 








İlk vahiy: Topluma erdemle dönüş 

Toplumun uzağında ve tek başına erdemi edinmek zordu. Ama daha da zor olanı, o erdemi sırtlayıp şehre getirmek ve ahlaki değerlerle ilişkisini neredeyse bitirmiş olan bir topluluğa takdim etmekti. Diğer taraftan, taşradaki erdem, şehirde tek başına sonuç vermemekteydi ve sonuç vermesi için bizzat bir erdemlinin üstünde temsili ve tecellisi gerekmekteydi. 
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Bu temsilin hangi ölçüde gerçekleştiği Hz. Hatice'nin ilk vahiy olayında söylediklerinden anlaşılabilir. Henüz risaletin ilk gününde, belki de imanını ilk açıklayan kişi olarak Hz. Hatice, üzerini örttüğü eşine teselli sadedinde şu hakikatleri ifade etmişti: 


“Hiç korkma; gözün aydın olsun! Sen akraba ilişkisine önem veren, yalan söylemeyen, aile geçindirme yükünü üstlenen, misafir ağırlayan, darda kalanların yardımına koşan bir insansın; Allah seni hiç yolda bırakır mi?” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, XXXXIII/112-114 / 25959.) 


Açık tebliğ: Toplumu erdeme çağırış 

Allah Resulü (s.a.s.) güzel ahlakın temsil edilmesi gibi son derece ağır bir vazifeyi sünnetiyle ve bizzat gerçekleştirmiştir. Hadis metinleri, erdemin topluma hatırlatılışına ve yeri geldiğinde bu uğurda haykırılışına dair sayısız örnekle doludur. Nitekim Allah Resulü'nün (s.a.s.) peygamberliğini ilan ettiğini haber alan Ebu Zerr el-Gifâri'nin kardeşini Mekke'ye durumu araştırmaya gönderdiği ve dönüşte kardeşinin kendisine durumu şu cümleyle özetlediği bilinmektedir: “Onun, ahlaki güzellikleri emrettiğini gördüm.” 
(Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 28/6362.) 
Bu cümle, tebliğe şahitlik etmek bağlamında “gördüm; bunu yapıyordu” vurgusuyla da anlaşılabilir; “önceliğinin ahlak olduğu kanaatine vardım” tarzında bir izlenim özeti olarak da okunabilir. (Nevevi, Yahyâ b. Şeref, 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Şerhu Sahihi Müslim, Dârü’l-Kütübi’l-ʻİlmiyye, Beyrut 1995, XVI/28-29.) İkisi birlikte düşünüldüğünde ise şu ortak sonuç ortaya çıkacaktır: Güzel ahlak şehre getirilmiş ve toplumla açıkça paylaşılmaya başlanmıştır. 


Abdullah b. Selâm'ın, hicrette Medine'ye giriş sırasında yaşananları anlatışı da bu bakımdan kayda değerdir. O, şehrin yetişmiş bir insanı ve ehlikitabın bir âlimi olarak kalabalığa karıştı-Sin: anlatmakta, âdeta “kurak toprağın suya kavuşması” gibi şehrin erdeme kavuştuğu O anda Peygamber Efendimizin (s.a.s.) ağzından duyduğu “ahlakı ısrarla önceleyip vurgulayan” ilk cümleleri aktarmaktadır: 


? Allah Resulü 
(s.a.s.) güzel ahlakın temsil edilmesi gibi son derece ağır bir vazifeyi sünnetiyle ve bizzat gerçekleştirmiştir. 
Hadis metinleri, erdemin topluma hatırlatılışına ve yeri geldiğinde 

bu uğurda haykırılışına dair sayısız örnekle doludur. 





“Ey insanlar! Selamı yayın! Akrabalarınızı ziyaret edin! Yemek yedirin! İnsanlar uyurken geceleyin namaz kılın! Selametle cennete girin!” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, XXXIX/201-202 (23784); Tirmizi, Sıfatü”l-Kıyâme, 42/2485.) 


Hicret: Ahlak üzerine bir toplum inşa ediş 

Yeni bir toplumda “olmayan” bir ahlaki düzeni sıfırdan kurmanın elbette birden fazla boyutu söz konusuydu. Siyasi, ekonomik, tarihi ve kültürel boyutların detaylı tetkiki İslam tarihi kaynaklarında mevcuttur. (Hamidullah, Muhammed, İslam Peygamberi, (çev. 
Salih Tuğ), Ankara 2003, 1/175-213.) 
Ama genel olarak ahlakın temellendirilmesine odaklanıldığında hicrete zemin hazırlayan Akabe görüşmelerindeki maddeleri hatırlamamak mümkün değildir. “Toplumun temsilcisi” olan nakiplerle “Ahlakın temsilcisi” Hz. Peygamber'in (s.a.s.) 
üzerinde anlaşmaya varıp el sıkıştıkları konular şunlardı: Şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, yalan söylememek, meşru emre karşı gelmemek. 





İtikadi, ekonomik, cinsel, ailevi, iletişime veya yönetime dair temel ahlaksızlıkları dışlayan böylesine kapsamlı bir sözleşmenin oturtulduğu temel ise elbette iman olmaktadır. Hadiseyi aktaran Ubade ibnü’s-Samit (ra), biat şartlarının nasıl uygulanacağıyla ilgili olarak Allah Resulü'nün (s.a.s.) yaptıöi şu açıklamaları da nakleder: “İçinizden kim sözünü tutarsa, 





karşılığını Allah verecektir. Kim bu suçlardan birisini işler de o suçtan dolayı kendisine ceza uygulanırsa, bu ceza onun günahını siler. Kim de bu suçlardan birisini işlediği hâlde Allah onun yaptığını örtüp gizlerse, onun durumu Allah'a kalmıştır. 
Allah isterse onu bağışlar, isterse ona azap eder.” (Buhari, Tefsir, (Mümtehine) 3 (4894); Müslim, Hudüd, 41/4461.) 


Öyleyse meselenin bir eğitim hamlesi olduğunun, henüz hicret gerçekleşmeden Kur'an öğreticisi Mus'ab b. Umeyr ve diğer sahabilerin elinde şekillendi-Sinin altı yeniden çizilmelidir. 
Mekke döneminde on üç yıl boyunca atılan kalbi temelin ve verilen zihinsel eğitimin ardından kısa sürede kurulan hukuki yapı, ibadetler de dâhil olmak üzere dini ve ahlakı topluma sağlıklı bir zeminde sunmuştur. Bunun hiç de şaşırtıcı olmayan sonucu erdem üzerine kurulan bu şehirde zina yapan bir bireyin bile gelip itirafçı olması, “Ben bu suçu işledim, bana cezamı uygulayın da temizleneyim, ahirete kalmasın!” diye yalvarmasıdır. Bu, her türlü hukuki düzenlemeye rağmen şiddetten tutun da hak ihlaline giren birçok suç işleme- ye devam eden bireylerin, güzel ahlakı önceleyen bir eğitim modeline duydukları ihtiyacı göstermektedir. 








Veda haccı: Güzel ahlakı topluma emanet ediş 


Her denemenin bir sonu, her örnekliğin bir hitamı vardır. İnsanlara toplu hâlde ve kurallı bir biçimde nasıl yaşayabile-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Sünnet-i seniyyenin bizlere bıraktığı miras; takva, sabır, hayâ, dürüstlük, şükür gibi onlarca ahlaki değerden örülmüş paha biçilemez güzellikte bir elbiseydi. 


ceklerini öğreten Allah Resulü'nün (s.a.s.) veda haccında söyledikleri de sürecin o günü ve geleceğine dair yaklaşımlar açısından dikkat çekicidir. Ahlakla toplumu bütünleştiren, insana her yaşta ve şartta mükerrem olduğunu hatırlatan nebevi üslubun bu nihai hitaptaki görünümü evi toplayıp düzenleyen, giderken de bozmamaları ve dağıtmamaları için evlatlarını uyaran bir annenin içten seslenişini andırmaktadır: 








“Benden sonra birbirinin boynunu vuran kâfirlere dönmeyin!” (Ahmed b. Hanbel, XXX1/504-505, (19167); Buhari, Meğâzi, 78/4405.) 


Müsned, 


Kadınların “Allah'ın emaneti” olarak değerlendirilmesi, insana ırkından dolayı değil sırf insan olma niteliğinden ötürü saygı duyulması ve benzeri yönlerdeki nebevi çağrılar “Bütün bunları size ilettim mi?” sorusuyla bitmekte, yıllarca türlü emeklerle sağlanan büyük bir ahlaki degerler birikimi de topluma böylece emanet edilmektedir. 





Vefat-ı Nebi'den (s.a.s.) kısa süre sonra yaşanan tarihi gelişmeler, bu uyarıların önemi kadar insan-toplum-ahlak ücgeninde dengenin muhafazasinin zorluğunu da belgelemektedir. 


O günlerdeki kargaşayı tartışıp durmanın ötesinde, benzer bir sorumluluğun, içinde bulunulan çağda nasıl ifa edilebileceği üzerinde düşünmek daha mantıklı olacaktır. 


Bugün: Emaneti/ahlakı koruyabilmek 


Sünnet-i seniyyenin bizlere bıraktığı miras; takva, sabır, hayâ, dürüstlük, şükür gibi onlarca ahlaki değerden örülmüş paha biçilemez güzellikte bir elbiseydi. Ve bu elbise, bünyesinde sadece belirli renk ve desenleri değil kendine özgü apayrı bir manevi ruhu da barındırıyordu. 
Temel mesele, ibadetlerin de teşekkülüne birinci dereceden katkı sağladığı bu büyük manevi ruhu özümseyebilmekti. 


Dinin en az davranış boyutu kadar önemli ve derinlikli bir düsünce/zihniyet boyutu olduğunu hatırlayarak... İnsanın insana değer vermediği herhangi bir ahlaki modelin kalıcı olamayacağını öngörerek... Yaşanan bireysel ve sosyal imtihanlardan gerçek ibretler çıkarıp geleceği onlardan hareketle tasarlayarak... Ve bütün bunların ancak, Kur'an-ı Kerim'e imanın hemen yanında Resul-i Ekrem'e (s.a.s.) 
koşulsuz tabi olmayı da nefsine kabul ettirebilenlere nasip olacağını unutmayarak. m 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MÜMİNİN ŞİARI 
DOĞRULUK 


Uğur YILMAZ 
DİB Atama 2 Daire Başkanı 


idayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in ve Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.) üzerinde en fazla durduğu hususlardan biri insanın hak ve hakikat arayışıdır. Zira dinimiz İslam'ın temel 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gayesi tevhit inancı, ibadetleri, ahlaki değerleri ile hak ve hakikati yeryüzünde yeniden tesis etmektir. İnsanca yaşamayı, erdemli bir hayat sürmeyi temin etmektir. Gerek bireysel gerekse toplumsal düzeyde erdemli bir 





hayatın inşası ve devamı noktasında en temel ve vazgeçilmez değerler manzumesi ise dinimizin bize öğrettiği güzel ahlaka dair prensiplerdir. Güzel ahlakın en belirgin özelliklerinden biri de doğruluk ve dürüstlüktür. 








Doğruluk ve dürüstlük, sadece dille yani sözle sınırlı olmayan, 


zihni, gönlü, bedenin bütün uzuvlarını, tutum ve davranışlarımızı hâsılı insanın her anını, hayatın her alanını kuşatan bir değerdir. Doğruluk ve dürüstlük, her şeyden önce insanın hak ve hakikat yolcusu olma arzusunun, doğru inanç ve doğru yolda yürüme azminin, insanca yaşama kararlılığının tezahürüdür. 
İnsanlığa doğruluğu yeniden öğretmek üzere gönderilen ve 





daha peygamberlik vazifesini üstlenmeden “el-emin/güveni- lir” vasfıyla anılmaya başlayan Allah Resulü (s.a.s.) doğruluktan ayrılmayan, özüyle ve sözüyle dürüst olan sadakat ehli kimselerin Allah katında “sıddik” olarak anıldığını bildirirken bunu terk ederek hayatını yalan, hile ve aldatma üzerine bina edenlerin ise “kezzâb” olarak nitelendirildiğini ifade etmiştir. Âlemlere Rahmet Elçi, bu prensipleri öğrettiği aynı hadisinde doğruluğu şiar edinmeyi istemiş, bu güzel hasletin insanı cennete götüren iyiliklerin anahtarı olduğunu haber vermiştir. Bununla birlikte yalandan uzak durmayı emreden Sevgili Peygamberimiz, bu olumsuz özelliğin kişiyi cehenneme sürükleyen kötülüklere açılan bir kapı olduğunu belirtmistir. (Müslim, Birr ve Sıla, 105.) 





Sıdk, doğruluk ve dürüstlüğü hayatın her safhasında prensip hâline getirmektir. Sadık, özü ve sözüyle doğru olan kişidir. 
Sıddik, İbrahim Halilullah (a.s.) 
misali inancı uğrunda ateşe atılmayı göze alan, Hatemü'l-Enbi- ya Muhammed Mustafa (s.a.s.) 
gibi davası uğrunda sabır ve metanetle bütün zorluklara katlanan, Hz. Ebu Bekir Efendimiz gibi hak ve hakikati zihni, gönlü ve diliyle tereddütsüz tasdik edip her şart ve durumda bunu haykıran, doğruluktan bir an olsun taviz vermeyen kimsedir. 


Peygamberlerin en önemli vasfı “sıdk” 


İnsanlığa imanı ve ahlakı, vahyi ve hidayeti, doğruluğu ve dürüstlüğü, güveni ve emaneti taşımak için insanlığın varoluşundan Peygamber Efendimize (s.a.s.) kadar gönderilen bütün peygamberlerin ortak niteliği “doğruluk ve güvenirlik” anlamına gelen “sıdk ve emanet” vasfına sahip olmalarıdır. Tebliğ ve davetin başarıya ulaşması için doğruluk, dürüstlük ve samimiyet olmazsa olmaz şarttır. 





Nitekim insanlık, o kendisine rahmet vesilesi olarak gönderilen Resul-i Ekrem'i (s.a.s.) 
doğruluk ve güvenilirliği ile tanımıştır. O, gençlik yıllarından itibaren dürüstlüğünden dolayı sözü dinlenen, itibar edilen, dikkate alınan, nice meselenin çözümünde görüşüne başvurulan saygın bir insan olmuştur. 
Peygamberlik vazifesini üstlendikten sonra kendisine iman edenlerin sayısının hızla artarak İslamiyet'in dalga dalga gönüllerden gönüllere yayılmasının en önemli sebeplerinden biri de onun doğruluk ve güvenilirliğidir, güzel ahlakla bezenmiş örnek kişiliğidir. Öyle ki sırf asırlardır devam etmekte olan düzenleri- ne başkaldırdığı düşüncesinden hareketle peygamberliğini kabul etmeyen ve ona iman şerefinden kendilerini mahrum bırakan müşrikler başta olmak üzere bütün düşmanları dahi onun güzel ahlakını itiraf etmek zorunda kalmışlardır. 





Örneğin Peygamberimiz (s.a.s.), civardaki devlet başkanlarına İslam'a davet amacıyla gönderdiği mektuplardan birini de Dihye b. 
Halife vasıtasıyla Herakleios'a göndermiştir. Mektubu okuyan Herakleios, Peygamberimize ve İslam'a dair daha detaylı bilgiler alabilmek için Suriye bölgesine ticaret için gitmiş olan ve henüz 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İslam'a girmemiş Ebu Süfyan ve arkadaşlarıyla görüşmüş ve aralarında uzun bir konuşma gerçekleşmiştir. Herakleios'un, “O (peygamber olduğunu söyleyen) adam size neleri emrediyor?” 
şeklindeki sorusuna Ebu Süfyan şöyle cevap vermiştir: “Sadece Allah'a kulluk ediniz, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayınız. Atalarınızın iman ettik” dedikleri şeyleri terk ediniz, diyor. Bize namaz kılmayı, sözde ve işte doğrulu-Su, iffetli yaşamayı ve akraba ile ilgilenmeyi emrediyor.” (Buhari, Bed'u'l-vahy, 6, Sehâdât 28.) 





İnançta ve amelde doğruluk 


Kur'an-ı Kerim'i ve sünneti doğru anlayıp doğru yaşamak, İslam'ı doğru anlatmak Müslümanlar olarak en önemli vazifemizdir. Çünkü İslam'da doğruluk, dürüstlük, hak ve hakikat birbirinden ayrılmaz bir bütünü ifade etmektedir. Bu sebeple bir Müslüman için samimi bir imandan sonra en önemli husus, bu imanın gereği ve göstergesi olan ve kulu Rabbine yakınlaştıran halis niyetli ibadetler ile bu ibadetlerin yön verdiği güzel ahlaka dayalı bir hayattır. Diğer bir ifadeyle iman ve hayat uygunluğu, öz ve söz bütünlüğü, kâl ve hâl uyumu bir mümin şahsiyetin kemalinin yansımasıdır. 


Bugün yaşanan en temel ahlaki sorunlar arasında kimi insanların özüyle sözü arasında bir insicamın olmaması, kalpler ile bedenin diğer uzuvları arasında çoğu zaman uyumsuzluk olmasıdır. Anadolu erenlerinden Mevlana'nın ifadesiyle “olduğu gibi görünmemek, göründüğü gibi olmamak”, gösteriş ve görselligi ön plana çıkarmak günümüz dünyasının en büyük hastalıklarındandır. İletişim teknolojilerinin baş döndürücü bir hızla geliştiği çağımızda bilgi, söz, hâl ve hareketlerin doğruluğuna bakılmadan, aslının araştırılmasına gerek duyulmadan zihinler, gönüller, gözler, diller gösteriş kurbanı edilebilmektedir. Hemen her alanda görsel ön plana çıkarılmakta, özellikle söylenen sözlerin, yapılan işlerin sanal ortamdaki beğeniler, yorumlar, paylaşımlar ve ulaşılan kişi sayısı üzerinden değerlendirildi-Sine şahit olunmaktadır. Diğer taraftan yaşadığımız dünyada herkes muhataplarından doğru ve dürüst olmasını beklerken kimileri kendi yaşantılarına bunu yansıt(a)mamaktadır. Oysa sanal ya da gerçek âlemde insan iyi niyetini ve samimiyetini korumalıdır. Söylediklerinden, yapıp ettiklerinden sorumlu olduğunu unutmamalıdır. Yüce Kitabımız- 








? Kur'an-ı Kerim'i 

ve sünneti doğru anlayıp doğru yaşamak, İslam'ı doğru anlatmak Müslümanlar olarak en önemli vazifemizdir. Çünkü İslam'da doğruluk, dürüstlük, hak ve hakikat birbirinden ayrılmaz bir bütünü ifade etmektedir. 





da insanlığa örnek kişilik olarak takdim edilen ve bu hayatın bir hesabının olduğuna inanan mümin ise imaj ve görüntünün, gösteriş ve görselin büyüsüne kapılmadan sözün ve işin hakikatini ortaya koymalı, hikmeti elden bırakmadan kelamını ve davranışlarını ihlasla bezemeli, samimiyetle değerli kılmalıdır. 


Doğruluk ve yalan bir kalpte bulunmaz 


“Bir kişinin kalbinde aynı anda iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz.” (ibn Hanbel, Müsned, 11/349.) buyurmaktadır Allah Resulü (s.a.s.). Niyet, düşünce, söz ve davranışlarda dosdoğru olunması gerektiği gibi verilen sözde durmada, ahde vefada da dosdoğru olmak müminin şiarıdır. Müslüman'ın ilkesi, imanını ve ibadetlerini güzel ahlak ile desteklemek ve daha da anlamlı kılmaktır. Mümin, güvenilir insandır, hayatını iyiliklerle anlamlı kılar, güzel işlere sevinir ve bunları elinden geldiğince çevresine yayar; o, kötülükten uzak durur, gördüğü bir yanlıştan dolayı üzülür, çirkinliklere gücü yettiğince engel olur. İnsanı hem dünyada hem de ahirette mutlu ve mesut yaşatacak olan da işte bu ideal şuur ve engin tutumdur. 





Hayatın her alanında doğruluk 





Hz. Peygamber'in değerler dünyasında toplumun bütün kesimleri, hayatın her alanında doğru sözlü, dürüst ve güvenilir olmalıdır. Eşler birbirlerine ve çocuklarına, evlatlar anne babalarına, kardeşlerine ve büyüklerine, komşu komşuya, akraba akra- 


baya, öğretmen ile öğrenci, amir ile memur, idareci ile halk, esnaf ile müşteri, hâsılı herkes birbirine karşı samimi olmak durumundadır. Toplumsal huzurun, refahın, kalkınmanın, dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmanın yolu işte bu bilinçten geçmektedir. Zira müminleri olmakla onur duyduğumuz, şeref bulduğumuz İslam, doğruluk ve dürüstlük dinidir. Yüce dinimiz, iyilik ve güzellikleri hayatın her alanına hâkim kılmayı amaçlayan, yalan, hile, ihanet, aldatma, zarara uğratma gibi bütün kötülükleri yok etmeyi gaye edinen hakikatler bütünüdür. 


Kim olduğun, kiminle olduğuna bağlıdır 

Sosyal bir varlık olarak insan yaşadığı çevreyi etkilediği gibi bu çevrenin de onun kimlik ve kişiliğine, hayatına, karakterine, tercihlerine etkisi vardır. Hikmetinin kaynağı hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim ve Sevgili Peygamberimizin nezih sünneti ile yoğrulan ecdadımız, “Üzüm üzüme baka baka kararır.” diyerek bu gerçeğe vurgu yapmıştır. Yüce Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de “Ey iman edenler! 
Allah'tan sakının ve sadiklarla beraber olun!” (Tevbe, 9/119.) buyurmuştur. Allah Resulü (s.a.s) de “Kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse her biriniz, kiminle arkadaşlık kuracağına dikkat etsin.” (Tirmizi, Zühd, 45.) sözüyle kişinin arkadaş çevresinin önemini ve çevresinde yer alacak kimseleri itina ile seçmesi gerektiğini vurgulamıştır. Buna göre hayatını doğruluk ve dürüstlük üzerine inşa eden kimselerle dostluk kurmak kişinin de doğru 








ve dürüst olmasına katkı sağlayacaktır. Bunun tersine yalancilik, hilekârlık, sahtekârlık gibi insanı değersizleştiren hasletleri benimsemiş kimselerle yakın olan kişiye de elbette zamanla bu kötülükler sirayet edecektir. 


Doğruluk ve dürüstlük kurtuluşun anahtarıdır 


Toplumun kalkınmasının, mutluluğunun, huzur ve sükünu- nun temelinde hiç şüphesiz ki maneviyat ve güzel ahlak vardır. Bu çerçevede İslam, ahlakı toplumsal hayatın olmazsa olmazı olarak görmüştür. İslamın ahlaka bu denli önem vermesi, yaşantısı ile çağlar üstü örneklik teşkil eden Hz. Peygamber'in bu doğrultudaki gayreti, öğretileri, kişileri ve toplumu güvence altına almaya, dünya huzurunu ve ebedi kurtuluşu sağlamaya matuftur. Aslında İslam'ın insanoğlundan istediği güzel ahlak sahibi bir toplum inşa etmesidir. 
Güzel ahlaka yön veren, güzel ahlakı yayan, güzel ahlakı daha da anlamlı kılan en temel prensiplerin başında da doğruluk ve dürüstlük gelir. Dürüstlük, el-Emin'in ümmeti olmakla şeref kazanan müminin en önemli vasfidir. Dürüstlük, Müslüman 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® Bugün el-Mümin olan Allah'a, el-Emin olan bir peygambere iman etmiş kişiler olarak medeniyetimizi yeniden ayağa kaldırmak, örnek ve öncü bir toplum oluşturmak istiyorsak yolumuzun doğruluk ve dürüstlükten geçtiğini unutmamalıyız. 


bir toplumun vazgeçilmez özelliklerindendir. 


Bugün el-Mümin olan Allah'a, el-Emin olan bir peygambere iman etmiş kişiler olarak medeniyetimizi yeniden ayağa kaldırmak, örnek ve öncü bir toplum oluşturmak istiyorsak yolumuzun doğruluk ve dürüstlükten geçtiğini unutmamalıyız. 
Yunusumuzun deyişiyle cümleler doğrudur, biz doğru isek; doğruyu bulamayız biz eğri isek. 
Öyleyse özümüzde sözümüz- de, tutum ve davranışlarımızda, birbirimizle ilisiklerimizde ve hayatımızın her safhasında doğruluğu kendimize şiar edinirsek ailemizden komşularımıza, akrabalarımızdan şehrimize, ülkemizden bütün dünyaya iyiliği, doğruluğu ve dürüstlüğü yaymış oluruz. Doğruluğu kişiliğimiz, dürüstlüğü karakterimiz, emanete sahip çıkmayı mizacımız yapmalıyız ki sadakat sahibi müminler olabilelim. Ziya Paşa'nın şu anlamlı sözlerini kendimize rehber edinelim ki Rabbimizi her daim yanımızda bulabilelim: 


İnsana sadâkat yaraşır Görse de ikrah 


Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah. m 


diyanet Aylık Dergi | Kasım 2020 17 


GELISIMSEL 
AÇIDAN AHLAKIN Ž PSİKOLOJİK TEMELİ , 


Prof. Dr. Asım YAPICI 


Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 


hlak gelişiminden 

bahsediyorsak bireyin 

bilişsel ve psikososyal 

gelişimi üstünde konuşuyoruz demektir. Bu nedenle “Ahlakın psikolojik bir temeli var mıdır?” sorusuna gelişim psikolojisi bağlamında cevap arayabiliriz. 


Psikologlar zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimle ahlak gelişimini birbirini besleyen paralel gelişim alanları olarak kabul eder. Bunun anlamı şudur: Bir şeyin ahlaki olup olmadığına karar verebilmesi ve ahlaki davranabilmesi için kişinin öncelikle bilişsel, duyuşsal ve sosyal 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bakımdan olgunlaşması gerekir. Bilişsel farkındalık arttıkça, dış dünyadan gelen bilgi, malumat ve uyarıcılar vicdani muhasebe ile değerlendirildikçe, empatik ve esnek düşünebildikçe, öfke başta olmak üzere olumsuz duygular kontrol edildikçe, benmerkezcilik azalıp digerkâmlık arttıkça; merhamet, sevgi ve affetme gibi olumlu erdemler geliştikçe ahlaki gelişim kemâle yöneliyor demektir. 








Öncelikle gelişim dönemleri üzerinden vicdan gelişimi ve ahlaki yargıların ortaya çıkış sürecine odaklanalım. Malumdur ki 0-2 yaş aralığındaki be- 





bekten ahlaki bir davranış beklenemez, zira bebeğin bilişsel ve duyuşsal yapısı henüz buna elverişli değildir. Bilişsel gelişim bebekte süreç içinde yavaş yavaş tezahür edecektir. Bebeğin dış dünyayı tanımasında merkezi organı ağzıdır. Nesneleri ağzına aldıkça onlar hakkında bir fikir edinir. Tamamen dışa bağımlı olan bebeğin ihtiyaçlarını, bakımını üstlenen yetişkinler (anne, baba, dadı vb.) karşılar. Bebek, ihtiyaçları karşılandığı, sevgi ve sıcaklık hissettiği oranda duygusal bakımdan kendisini güvende hisseder. Şayet ihtiyaçları zamanında karşılanmazsa, yeterin- 








ce sevgi ve sıcaklık göremezse bağlanma objesine güvensizlik duyar. Güvensizlik ya kaygılı-çelişkili ya da kaçınan bağlanma stillerini harekete geçirir. 





Bir buçuk yaşından itibaren egosu (benliği) gelişmeye başlayan çocuk ya özerkliğini kazanacak ya da kendi başına bir şey yapamayacağını düşünerek utanç duygusu yaşayacaktır. İki yaşından sonra, çocukta zihinsel gelişime koşut olarak dil gelişimi hızlanır. Bunun anlamı şudur: Dil geliştikçe çocuk kendi kültürünü, inançlarını, değerlerini, ahlaki yargılarını o öğrenmeye başlar. Üstelik iyi bir gözlemci olan çocuk duyduklarını ve gördüklerini sünger gibi emer. Bu dönemde akıl yürütmeye başlar, ancak henüz doğru mantıksal çıkarımlar yapamaz. 





Özellikle 3-4 yaşlarındaki çocuklarda ahlaki ve vicdani gelişimin temellerinin atıldığını görmekteyiz. Çocuk, yetişkinlerin koyduğu kuralları ihlal eden çeşitli söz ve davranışlar için ayıp ve kötü ifadelerini kullanırken aslında yetişkinlerden öğrendi-Sini taklit etmektedir. Hatta kimsenin görmediği yerde dönemin temel özelliği olan benmerkezciliğin etkisiyle konulan kurallara uymayabilir. Bununla birlikte şu hususu vurgulamak gerekir ki bu dönemde çocuk, ahlaki anlamda olumsuz kabul edilen pek çok söz ve davranışı modelden öğrenme yoluyla kazanır. 








Aile ortamında giybet ve dedikodu yapılırsa, kaba ve çirkin bir dil kullanılırsa, içki, kumar ve aldatma gibi hususlar normalmiş gibi konuşulursa çocuk için bunlar doğallaşmaya başlar. Tam tersine, ne olursa 


olsun yalan söylemeyen, komşular başta olmak üzere insanlar hakkında kötü söz sarf etmekten sakınan, ahlaki hijyene dikkat eden anne babalar, çocukları için olumlu modeldir. 
Anlaşılacağı üzere bu tür ailelerde bireyler arası ilişkiler ahlak ve erdem üstüne kuruludur, iletişim kanalları sağlıklı biçimde çalışmaktadır. Tüm bunlarla birlikte şunu söyleyebiliriz: Her ne kadar 3-6 yaş arasında vicdan gelişimi başlamış olsa da henüz gerçek anlamda ahlaki bir gelişimden bahsedemeyiz. 
Gerek okul öncesi gerekse ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin, arkadaşlarının silgi ve kalemlerini habersizce alıp çantalarına koyması, onlarda henüz ahlaki anlamda hırsızlık kavramının gelişmemesinden kaynaklanır. 
Bu nedenle ebeveynler çocukların ellerinde, ceplerinde ve çantalarında kendileri tarafından alınmayan eşyalar görür ya da bulurlarsa bu konu hakkında çocuklarıyla güzel bir iletişim diliyle konuşmalıdır. 








İlkokul yılları (6-11 yaş) bir yandan somut düşünme eğiliminin öte yandan ahlaki yargıların geliştiği bir zaman aralığına denk gelir. Bu dönemde ahlaki yargılar niyet, bağlam ve duruma göre değil gözlenen sonuçlara dayalıdır. Davranışların iyi ya da kötü, o davranışı yapanların suçlu ya da suçsuz biçiminde değerlendirilmesinde o neden ve niçin sorularının bir karşılığı yoktur. “Kasten bir bardağı kıran mı daha suçludur, yoksa istemeyerek 10 bardağı kıran mı?” diye sorulduğunda, çocuk sonuçlardan hareketle 10 bardağı kıranı gösterir. Ahlaki yargılarını yetişkinlerden öğrenen 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çocuk, onların kriterleriyle gözlediği davranışları yargılar. Bu anlamda onların ahlaki değerleri hâlâ yetişkinlere bağımlıdır. 
Aç bir insanın ekmek çalmasıyla sürekli hırsızlık yapan arasındaki farkı anlayamaz. 


Yaklaşık 11-13 yaş aralığı, çocukluktan ergenliğe geçiş sürecini temsil eder. Bunu gerçek benin doğumu olarak adlandırabiliriz. Ergenlikte soyut düşünebilme gelişmeye başlar. 
Fiziksel olarak kadınlaşma ve erkekleşmeyle birlikte cinselliğe ilgi artar. Aileden duygusal anlamda bağımsızlaşma, ancak akranlara bağlanma gerçekleşir. Ergen, dini ve mistik konulara ilgi duyar. Dönemin en önemli özelliklerinden birisi de ergenin özerk bir ahlak anlayışı geliştirme çabasıdır. 
Yargılarken sadece davranışın sonucuna odaklanmaz, niyet ve bağlamı da dikkate alır. Kasıt ile kazayı, bilerek ve isteyerek yapılanla mücbir nedenlerle gerçekleştirilen eylemleri ayırır. 











Ahlak gelişimi sadece yaşa ve zihni olgunlaşmaya bağlı değildir. Bununla birlikte kişinin aile ortamı, ebeveyn tutumları, cinsiyeti, sosyoekonomik statüsü, tahsili, sosyal çevresi, din eğitimi, kişilik yapısı ve psikososyal uyum düzeyi, bireyin ahlaki tutum ve davranışlarının farklı bir yapı ve biçim kazanmasına neden olabilir. 


Yetişkin bir insanın ahlaki yargıları, dolayısıyla ahlaki duyarlılığı nasıldır? Bu soruya Kohlberg'den mülhem cevap arayabiliriz. 


Heinz adında bir adam düşünün. Hanımı ölümcül bir hastaliëa yakalanmış. Bir eczacı 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bu hastalık için bir ilaç üretmiş, ancak ilacın fiyatı oldukça yüksek. Heinz'ın bunu satın alacak maddi gücü yok. Eşinin yaşamı 


karşımıza üçüncü evre olarak iyi çocuk eğilimi çıkmaktadır. 
Sosyal çevreye terbiyeli, ahlaklı, yardımsever ve iyi insan mesajı 





için bu ilacı çalmalı mı, neden? 
Çalmamalı mı, neden? 


Kohlberg, bu ikilemden hareketle insanları üç dönem altı evre üzerinden sınıflamaktadır. 
Kısaca açıklayalım: 


1- Gelenek öncesi dönem çocuk ahlakı olarak tanımlanabilir. Bu dönemin ilk evresi itaat ve ceza eğilimidir. Otorite ya da kuralları koyan gördüğü müddetçe kurallara uyulur aksi hâlde kurallar ihlal edilir. Örne-Sin trafik polisi ya da mobese kamerası varken kırmızı ışık- ta bekleyen kişi, bunlar yoksa trafik kurallarına uymaz, tıpkı çocukların yetişkinlerin yanında kurallara uyarken yetişkinler ortamda bulunmadığı zaman kural tanımaz bir şekilde davranması gibi. Örnek olayda Heinz, “Polise yakalanmadan ben ilacı çalarım.” diyorsa itaat ve ceza eğilimi gösteriyor demektir. Dönemin ikinci evresi saf çıkarcılıktır.. Bu aşamada kişi sadece kendi menfaatini düşünür. Kaz gelecek yerden tavuğu esirgemez. İyilikler asla karşılıksız değildir. Esasen bu da çocuk ahlakıdır. Yetişkinler- de gözlenen bencil davranışlar onların ahlaki anlamda yeterince gelişmediği şeklinde değerlendirilebilir. Heinz, “Ben eşim için ilacı çalarım, aynı şeyi o da benim için yapacaktır.” derse çıkarlarını düşünüyor demektir. 








2- Geleneksel dönemdeki birey toplumsal kuralları içselleştirir. 
Onun asıl amacı hem toplumla uyumlu yaşamak hem de toplumu yaşatmaktır. Burada 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vermek önemlidir. Bu tür insanların kişisel arzu ve beklentileri toplumsal taleplerin gerisindedir. Hayır, diyebilme yetenekleri pek az gelişmiştir. Sürekli kendilerinden fedakârlık ederler. 
Heinz, şayet ilacı çalarsa eşi için her türlü riski göze alan iyi bir koca olarak değerlendirilecektir. 
Dördüncü evre kanun ve düzen arayışıdır. Burada “Emir demiri keser.”, “Şeriatın kestiği parmak acımaz.” anlayışı yaygındır. İster yazılı ister sözlü olsun toplumsal kurallar mutlaka uygulanmalıdır. 
“Eski köye yeni âdet getirme.” 
şeklindeki eleştiriler, kanun ve düzen eğilimini yansıtır. Kurallarda en ufak esneklik sistemin bozulmasına neden olur endişesi kişinin duygu ve düşünceleri başta olmak üzere tüm benliğini kaplamıştır. Heinz, ölse bile eşi için ilacı çalamaz. Zira hırsızlık kötüdür, bir defa kurallar ihlal edilirse istenmeyen durumlar oraya çıkabilir. Ne yayıp edip kurallara uygun yaşamak gerekir. 

















3- Gelenek sonrası dönemde hâkim olan unsur kanunlar de-Sil adalet ve vicdandır. Burada beşinci evre olarak sosyal sözleşme aşamasını görmekteyiz. 
Bu aşamada “Yazılı ya da sözlü tüm kurallar şayet toplumun ihtiyaçlarını karşılamıyorsa degiştirilebilir.” anlayışı merkezdedir. Altıncı evre ise evrensel ahlak anlayışını temsil eder. 
Burada asıl olan insandır. Dolayısıyla insanın yaşam haklarını ihlal eden kurallara uymak gerekmez. Bu aşamaya ulaşmak kolay değildir. Üst düzey insani duyuş ve düşünüş gerektiren 





evrensel ahlaka başta peygamberler olmak üzere Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram gibi mutasavvıflar örnek olarak verilebilir. 


Burada bir başka problemle karşılaşmaktayız. İnsanın ahlaki söylemleriyle ahlaki tutum ve davranışları arasında farklılık olur mu? Olursa bunun nedenleri nelerdir? 


Normal koşullarda sağlıklı ve şahsiyetli bir insanın sözleriyle eylemleri arasında bütünlük olması beklenir. Sağlıklı bir kişilik yapısı ve öz güvene sahip olan bu tür insanlar ahlaki değerleri içselleştirmiş, benliklerinin bir parçası hâline getirmiştir. 


“Niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz?” (Saff, 61/2.) ayetinde ifade edildiği üzere zaman zaman insanın kalbi ile davranışları arasında uyumsuzluk tezahür edebilir. Geleneksel dilde riyakârlık ve ikiyüzlülük olarak adlandırılan bu durum psikoloji- de “karşıt tepki oluşturma” mekanizmasıyla ifade edilir. Bunun tam anlamı, içi başka dışı başka olmak demektir. İzzetbegoviç'in “Ahlak, bir söylem değil eylem ve temsildir.” görüşünü bu bağlamda anabiliriz. Dışta ahlak abidesi olmak ancak içte ahlaki değerlerin önemsizleştiği bu tür kişilerin durumu itaat ceza ve saf çıkarcılıktan oluşan gelenek öncesi evreye denk gelir. Çünkü bu evrede kişiyi güdüleyen asıl faktör acıdan kaçınmak ve hazza ulaşmaktır. Ahlaki söylem kişiye bir yandan toplumsal saygınlık ve statü sağlarken bir yandan da ayıplanma ve kınanma korkusunu azaltır. Ancak kınanmanın olmadığı bir ortamda ahlak dışı davranışlar sökün eder. Bazı in- 











sanlar ahlaki olmayan davranışlarını ya inkâr ederek ya mantığa bürünerek ya da suçu başkasına yükleyerek yani yansıtarak izaha çalışabilir. Böylece yaşayacağı psikososyal baskılardan kurtulmayı arzular. 


Bir şeyin yanlış ve kötü oldugunu bilmek, o yanlışı ve kötüyü yapmaya mâni midir? Bu soruya vereceğimiz cevap bilgi ile eylem arasında doğrudan bir ilişki olmadığıdır. Burada önemli olan neyi bildiğimiz de-Sil bildiğimize nasıl bir anlam ve değer yüklediğimizdir. Benlik, bilgiye katılmakta mıdır? 
Şayet katılıyorsa birey kötüden uzaklaşma, iyiye yaklaşma eğilimindedir. Katılmıyorsa kötü ve iyi yargılarına bilişsel olarak iştirak etmiyor demektir. Bunun anlamı şudur: İçinde yaşadığı sosyokültürel yapının etkisiyle bireyde ahlaki davranış şemaları oluşur. Şemalara uygun düşen her türlü uyarıcı ve malumat özümlenir. Ancak farklı nedenlerle özümleme gerçekleşmezse uyumsama süreciyle yeni şemalar açılır. Son tahlilde değişen ve sabit kalan şemalar davranışları etkiler. 


Sadece bilişsel yapı değil bireyin duygusal durumu da davranışların ahlakiliğini belirleyicidir. Katı otoriter ve cezalandırıcı aile ortamında büyüyenler cezadan kaçınmak için sıklıkla yalan söylemeyi tercih edebilir. 
Mutsuz çocukluk yaşayanlar hayallerinde kurdukları mutlu bir dünyanın avuntusuyla bir yandan örselenerek yıpranan benliklerini korumaya çalışırken diğer yandan gerçeklikten uzaklaşabilir. Yoksunluk hissi haset duygusunu harekete ge- 





? Sahsiyetli bir insanın sözleriyle eylemleri arasında bütünlük olması beklenir. Sağlıklı bir kişilik yapısı ve öz güvene sahip olan bu tür insanlar ahlaki değerleri içselleştirmiş, benliklerinin bir parçası hâline getirmiştir. Bu tür kişiler için erdemli olmak huzuru; 
huzur da erdemli olmayı besler. 





leri ve aile bireyleri başta olmak üzere muhataplarını derinden yaralayabilir. Kişiliğin sağlıklı gelişmemesi affedememek, kin tutmak, başkalarının kötülüğünü istemek gibi olumsuz duyguları tahrik edebilir. Buna karşılık çocuğa tatlı bir disiplin uygulanırsa, dahası onunla, ötekileştirmeyen ve suçlamayan bir dille iletişim kurulursa karakter gelişimi sağlıklı bir yapı kazanabilir. 











Buraya kadar bahsedilen hususlarda ahlakın psikolojik temelleri, birey ve sosyal çevre üzerinden (mikro düzey) ele alınmıştır. Ancak bireyi ve sosyal o çevresini o biçimlendiren devrin ruhunu (makro düzey) dikkate almazsak analizimiz 





çirebilir. Öfkeli kişiler ebeveyn- 


eksik kalacaktır. İsmet Özel'in 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“Doların dalgalanmasına bırakıldı bu çağda ölüm” dizesinden mülhem postmodern küreselleşmeyle birlikte her şeyin değiştiği dünyada arzuların, korkuların, beklentilerin, din algısının, ahlak telakkisinin her geçen gün farklılaşmaya yüz tuttuğunu söylemek durumundayız. Son tahlilde geleneksel ve modern insandan gittikçe uzaklaşan yeni bir insan modeliyle karşı karşıyayız. Yeni insanın beden algısı emanetten mülke dönüşmüştür. “Beden benim bedenim istediğim gibi kullanırım” düşüncesi yaygınlaşmıştır. Özgürlük “istemedičim şeyi yapmam, beni buna zorlayamazsınız” tutumundan “istediğimi yaparım, kimse karışamaz” anlayışına evrilmiştir. 
Huzur arayışının yerini mutluluk, ruhsal doyumun yerini cinsel doyum, kamil insan olmanın yerini deneyim, heyecan, statü ve prestij gibi haz verici şeylere sahip olmak almıştır. Hakikati ne Allah ne de bilim temsil etmektedir artık, hakikat kişinin kendisinde ve arzularında gizlidir. Aslın yerine imitasyon, gerçeğin yerine sanallık, sosyalli-Sin yerine yalnızlık ve bencillik geçmiştir. Böyle bir dünyada insanın hem anlam arayışı hem de hayattan beklentileri köklü bir değişime uğramıştır. Bu süreçte bireysel ve toplumsal anlamda ahlak anlayışının değişmeye başladığını görmekteyiz. 
Bunu yeni insanın yeni ahlak anlayışı şeklinde değerlendirebiliriz. Dolayısıyla genel anlamda ahlakın bireysel psikolojik gelişimini devrin ruhuyla harmanlarsak yeni insanın ahlak anlayışının geleneksel insandan gittikçe neden farklılaştığını daha rahat anlayabiliriz. m 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Prof. Dr. Süleyman ULUDAĞ: 





“Hz. Muhammed'in (s.a.s.) tesis ettiği ahlak evrensel boyuttadır.” 


Şemseddin Sami'nin “Beşeriyet ile insaniyet arasında çok fark vardır. Beşeriyet; insanın her türlü ahval-i tabiiyesine, insaniyet ise ruhani fazilet ve kemâlâtlara aittir.” sözünden hareketle beşerden insan olmaya, kâmil manada insan olmaya doğru giden yolda ahlakın yerinden ve öneminden söz eder misiniz? 
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Söyleşi 
Mahir KILINÇ 


Şemseddin Sami değerli bir lisan âlimi ve biyografya yazarı, önemli bir ilim adamıdır. Fakat zikrettiğiniz ifadesi yeteri kadar açık değil ve pek doğru da gözükmüyor. Ragıb'ın el-Müfredat'taki (s. 47) beyanına göre insan derisinin dış yüzüne beşer, iç yüzüne edeme denir. 
Diğer bazı canlılarda olduğu gibi insan derisinde yün ve tüy 


bulunmadığından ve derinin üzeri örtülü değil açık olduğundan insana beşer denilmiştir. 
Kur'an'da beşer denilince insanın bedeni anlaşılır. Bu husus dikkate alınarak zahir ve bâtın faziletlerini nefislerinde gerçekleştiren kişilere kâmil denir. 


Aslında insan, ruh ve mana yönü ile beden ve suret yönünden oluşan bir varlıktır. Insanın ruhu 


oldukça değerlidir. Yüce Allah, Resulü'ne: “De ki ben ancak sizin gibi bir beşerim ama bana vahiy geliyor.” (Fussilet 41/6.) diye hitap ediyor. Hz. Peygamber de beşer olduğunu gerektikçe beyan ediyor ve “Ben sizin gibi bir beşerim, yapmam gereken bir şeyi unutursam bana hatırlatı-NIZ.” (Buhari, Salat, 34.) buyuruyor. 





İnsan, beden ve ruh ikilisinin oluşturduğu bir varlıktır. Yine Allah Resulü: “Hak Teâlâ insanı kendi suretinde yarattı.” diyor ve insanın bedenine özellikle de yüzüne dikkat çekiyor. Tin suresinde “Gerçek şu ki biz insanı en güzel surette ve şekilde yarattık.” (Tin, 95/4) buyuruyor. 
Şekil ve suretten maksat insanın bedenidir yani tabiat ve maddi tarafıdır. 








Beşer ve insan denilen bu varliğin içi ve özü (bâtını) ruh, dışı ve şekli bedendir. Ruh kadar olmasa da bedene de özellikle önem verilir ki hayatını kaybedenlerin cesetlerine bile saygı gösterilmesi bunu gösterir. Beden topraktan yaratılmış, yine toprağa gidiyor. (Taha, 20/55) Ruh ise ırci'i (dön) emrine uyup Rabbine gidiyor. (Fecr, 89/28.) Günah ve kötülükle kirlendikleri için ilahi huzura dönüşten mahrum olan nefisler de vardır. 





Bahsedilen sebeplerden dolayı meseleyi “beşer-insan” şeklinde değil, “beden-ruh” şeklinde ele almak lazımdır. Sonuç şudur: Esas olan ruhu, aklı ve kalbiselimi bedene ve beden kaynaklı arzulara hâkim kılmaktır; bedeni ve nefsani arzuları aklıselimin ve şer-i şerifin denetimi ve gözetimi altında bulundurmaktır. Kemale ve fazilete giden yol budur. 
İyi bir ahlakın ve ihlaslı bir ibadetin yolu da budur. 


Bizim için ahlakın kaynağı din-i mübin-i İslam'dır. Din insanları iyiliğe sevk eden, kötülükten sakındıran ve onların kurtuluşunu sağlayan yegâne yoldur. Buradan hareketle din ve ahlak ilişkisinden söz eder misiniz? 

Din de ahlak da toplumların, tamamına yakın insanların temel değerlerinden iki önemli unsurdur. Her toplumun dini ve ahlakı vardır. Bu bakımdan güzel ahlaka sahip gayrimüslimler de az değildir. 


İslam'da ahlakın üç kaynağı vardır: 


1) Vahiy, kutsal kitap ve örnek peygamber: Allah (c.c.) bizlere: “Andolsun, Allah'ın Resulü'nde sizin için; Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” (Ahzab, 33/21), “Andolsun, onlarda (İbrahim ve beraberindekilerde) sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır.” (Mümtehine, 60/6.) ayetleriyle bildirmiştir. 

2) İnsan fıtratı, tabiatı ve yaratılışı: Yüce Allah: “Sen 

yüzünü hanif olarak dine, 

Allah insanları hangi fıtrat 

üzere yaratmış ise ona çevir; Allah fıtratında değişme yoktur. İşte doğru din budur. 

Lakin insanların çoğu bunu 

bilmezler.” (Rum, 30/30.) buyrulmuştur. Hz. Peygamber de: “Her doğan bebek fıtrat üzere doğar.” (Müslim, İman, 

264.) buyurmuşlardır. Bunun 

anlamı her ferdin yapısında 

ahlak bilinci vardır, tıpkı din duygusu bulunduğu gibi. İnsanlar fıtraten ve doğuştan 


Dd 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ahlak bilincine sahip ve onu kabule hazır ve meyillidirler. 


3) Ahlakın üçüncü kaynağı kalbiselimdir, buna aklıselim ve vicdan da denir. İnsanların mayasında ahlak hissi ve şuuru mevcuttur. Bu şuur kiminde azalsa, kirlense ve körelse de insanların çoğun- da bu duygu vardır. 





Müminler ahlakın bu üç kaynağından beslenirler, gayrimüslimler ise genellikle son iki kaynaktan nemalanırlar. Buna rağmen yazıktır ki Müslüman toplumlar ahlak itibarıyla olmaları gereken seviyede değiller. 





İslam'da din ve ahlak ilişkisi iç içedir, ahlak kuralları ibadetlerin hükümleri kadar önemlidir. 
Doğru söylemek dinen ve ahlaken farzdır, yalan söylemek de dinen ve ahlaken haramdır. 
İbadet hayatına önem verenlerin ahlak kurallarına uymaya da o kadar hatta daha fazla önem vermeleri gerekir. Zira ibadet Allah'ın hakkıdır. Ahlak ise hem Allah'ın hem de kullarının hakkıdır. Bir ahlak kuralının ihlal edilmesi hem günah hem de şerdir, kötüdür; kurala uyulması ise hem sevap hem fazilettir. 


İnsan çift kutuplu bir varlık olarak yaratılmıştır. Şems suresinde buyrulduğu üzere “Allah insan nefsine fücurunu da takvasını da ilham etmiş” yani ona iyilik ve kötülük yapabilme kabiliyeti vermiştir. 
Dolayısıyla insan ahlaki açıdan nasıl bir sınamayla karşı karşıyadır? 

Allah, âlemi zıtlıklarla birlikte yaratmıştır. Ahlaki ve dini anlamda aklıselimin ve şer-i şerifin iyi, güzel, faydalı ve lüzumlu gördüğü her şey hayır; kötü, çirkin, zararlı ve lüzumsuz gördüğü 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her şey şerdir. Hayır sevap, şer günahtır. Yüce Allah Şems suresinde “Biz insan nefsine hayrın ve şerrin ne olduğunun bilgisini ve bu ikisini yekdiğerinden ayırt etme yeteneğini, birinin zararlı, öbürünün faydalı nitelikte olduğunu bildirdik.” diyor ve ekliyor: “Nefislerini terbiye ve ıslah edenler, ikisi arasındaki farkı görürler; nefislerini kirleten ve bozanlar ise bunu göremezler zira basiret gözleri kördür.” 








Sonuç itibarıyla biri iradesini hayır ve iyilik yönünde kullanır, kurtuluşa erer; diğeri ise şer ve kötülük yönünde kullanır hüsrana uğrar. Nitekim Hak Teâlâ: “Biz iki hedef gösterdik. Biri hayır diğeri şer. İnsanı ikisi arasında muhayyer bıraktık. Dileyen onu dileyen bunu tercih edebilme bilgisine ve iradesine, tercih ettiğini de yapabilme gücüne ve imkânına sahiptir.” (Kehf, 18/29; Beled, 90/10.) Allah Teâlâ, hayrı tercih edenden razı oluyor, onu ödüllendiriyor; şerri tercih edene de gazap ediyor ve onu cezalandırıyor. İnsan, yaptığı iyiliğin de kötülüğün de karşılı-Sin: bu dünyada da ahirette de görüyor. Yani ahlak kurallarına uymamanın maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi yaptırımları mevcuttur. Kimsenin yaptığı kötülük yanına kâr kalmayacaktır. 
Dolayısıyla dünya, bir imtihan yeridir ne mutlu imtihanda başarılı olana! 





Hz. Peygamber'in ahlakını soran bir kişiye, Hz. Aişe annemiz onun ahlakının Kur'an olduğunu söylemiştir. (Müslim, Müsâfirin, 139.) Bu hakikatten bizlerin çıkarması gereken dersler üzerine neler söylemek istersiniz? 
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Önce şunu söyleyelim Yüce Allah, Resulü hakkında “Şüphesiz ki sen güzel bir ahlak üzeresin.” 
(Kalem, 68/4), “Şüphe yok ki Allah Resulü sizin için güzel bir örnektir.” (Ahzab, 33/21; Mümtahine 60/4,6.) buyurmuştur. Sadece Hz. Muhammed (s.a.s.) değil, diğer peygamberler de her hususta, özellikle de itikat, ibadet ve ahlak konularında çok güzel örneklerdir ve onların kıssaları, menkıbeleri ve hayat tarzları bizim için gayet faydalıdır. Hz. 
Peygamber (s.a.s.) ve sahabesi döneminde Müslümanlar arasında okuryazarlar çok az idi ve Mushaf da bir elin parmakları sayısı kadardı. O dönemde müminler Allah Resulü'ne ve sahabesine bakarak onları örnek alarak ibadet ve ahlaki hayatlarını düzenliyor ve yaşıyorlardı. 
Allah Resulü gibi onun yetiştirdiği dindar müminler de sonraki nesiller için örnektiler. 


Hz. Peygamber'in ahlakı Kur'an'daki ahlaktı, Kur'an ahlakı ilahi bir ahlaktır. Bu ahlak, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak 

ve Allah'ın vasıflarıyla sıfatlanmak esasına dayanıyordu. 





HZ. Peygamber'in ahlakı Kur'an'daki ahlaktı, Kur'an ahlakı ilahi bir ahlaktır. Bu ahlak, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak ve Allah'ın vasıflarıyla sıfatlanmak esasına dayanıyordu. Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'i lafzı ve manasıyla bildiği ve uyguladığı için bir nevi canlı ve konuşan bir Kur'an'dı. Hz. Peygamber'in varisleri de öyledir. Bu sebeple si- yer-i nebi kitaplarını iyi okumak lazım. Bu tür dini eserleri, takva sahibi bir âlimin veya irfan ehli salih bir mürşidin gözetim ve denetimi altında okumak son derece faydalıdır. Bu suretle talip hem Hz. Peygamber'in hayatını doğru olarak öğrenmiş hem de hâl sahibi salih mürşidin ya da takva sahibi âlimin yaşadığı dini ve ahlaki hayatı yakından tanımış, onları örnek almış olur. 
Böylece din ve ahlak meseleleriyle ilgili hususları bilginin ilerisine ve ötesine taşıyarak hakikatler hâline getirmiş olur ki önemli olan da ahlak hakkında bilgi edinmek değil, ahlaki davranışlara sahip olmaktır. 


Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimizin (s.a.s.) üstün bir ahlaka sahip olduğunu bildirmektedir. (Kalem, 64/4.) 
Efendimiz de güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildiğini haber veriyor. (ibn Hanbel, ıı, 381.) Bizlere onun bu yüce ahlakından söz eder misiniz? 
Allah Resulü'nün ahlakına ve edebine dair hadis kitapların- da geniş bilgiler yer alır. Ayrıca onun ibadet hayatını konu alan pek çok hilye ve şemail kitapları yazılmıştır. Onun ahlakında istikamet, ihlas, samimiyet, ahde vefa, muhabbet, şefkat, merhamet, adalet, hak ve hukuka riayet, cömertlik, hayır ve 


yardımseverlik önemli bir yer tutar. Yüce Allah Hud suresinde “Habibim! Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.” buyurur. Hz. 
Peygamber'e en zor ve ağır gelen bu ayet ve benzeri diğer ayetlerdi. Saçları erken ağardı diyenlere Allah Resulü “Evet, öyle oldu. Beni Hud suresindeki ayet ihtiyarlattı.” demişti. 





Mümin, Fatiha suresini okurken Allah'tan doğru ve dürüst olmayı ister. Bugün İslam âleminin en fazla ihtiyaç duyduğu şey de budur. Allah Resulü mekarim-i ahlak ve mehasin-i ahlak denilen güzel ahlakı tamamlamak ve daha mükemmel bir duruma getirmek için nebi olarak gönderilmişti. İslam'dan ewvel de böyle bir ahlak vardı ama eksikleri vardı. Allah Resulü o eksikleri tamamladı. Âlemlere rahmet olan Hz. Muhammed'in (s.a.s.) tesis ettiği ahlak evrensel boyuttadır. O, ahlak itibarıyla insanların en güzeliydi. (Buhari, Edep, 112.) Kendi ahlakının kaynağını da “İmanı en mükemmel olanın ahlakı da en güzel olur.” 
(Ebu Davud, Sünnet, 14.) buyurarak bizlere anlatmıştır. 


Kur'an-ı Kerim bizlere iman ve ibadet ilkelerinin yanı sıra ahlakın da ilkelerini vazeden bir kitap. Bu ilkelerden biri de kötülüğe iyilikle mukabelede bulunmayı ve savmayı öğütlemesi. (Fussilet, 41/34.) Kötülüğe iyilikle karşılık verme ahlakı örneği üzerinden Kur'an'ın vazettiği bu ahlakla bezenmek nasıl mümkün olur? 

Bahsettiğiniz kötülüğe iyilikle karşılık verme ilkesi Kur'an'da ve hadislerde vardır. Mekke'nin fethi sırasında Allah Resulü'nün daha evvel eza ve cefalarına 


maruz kaldığı putperestleri nasıl atfettiği, kin beslemediği ve intikam almayı düşünmediği, amcası Hz. Hamza'yı şehit eden Vahşi'yi bile affettiğini biliyoruz ama kötülüğe iyilikle karşılık verme ilkesi mutlak değildir. 
Kayıtlara ve şartlara bağlıdır. 
Güdülen siyasete göre de bu hususta farklı işlemler yapılabilir. Nitekim Allah Resulü Mekke fethedilince öldürülmeleri gereken müşrikleri affetmemiştir. 
Ayrıca şu mealdeki ayetlere de bakmak lazım: 


a) Size karşı saldırana aynen size saldırdığı gibi misillemede bulunun. Allah'tan korkun daha ileri gitmeyin. 
(Bakara, 2/194,178,65.) 


Eğer cezalandırma yoluna giderseniz misliyle karşılığını veriniz ama eğer sabrederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. (Nahl, 16/126.) 


İslam'da kısas vardır, mağdur ve mazlum isterse kendine gadr ve zulmedeni cezalandırabilir. Birçok durumda bu 


b 


> 





ÖZ GEÇMİŞ 


SÖYLEŞİ e— 


cezalandırma işini mağdur ve mazlum bizzat değil, mahkeme ve kadı aracılığıyla yapar. 
Doğrudan cezalandırma yoluna gitmesi fitneye ve kavgaya yol açar. Bununla beraber böyle durumlarda İslam mağdurun ve mazlumun uzlaşma, anlaşma, sabredip af yoluna gitmesini tavsiye eder ama bu bir tavsiyedir, emir değildir. Kötülüğe iyilikle mukabele daha ziyade ufak tefek kabahatlerde, işlenen suçlarda, görülen eziyetlerde bahis konusu olur ve bu durumlarda alicenaplık gösterip af yoluna gitmek, hatta durum gerektiriyorsa bazı kusur ve kabahatleri duymazlıktan ve görmezlikten gelmek, üstüne gitmemek her iki taraf için de toplumun huzuru için de daha hayırlı olur. Hak Teâlâ affedicidir, affedenleri sever, settardır, gaffardır, maslahat icabı bazı ayıpların ve kötülüklerin üzerini örter. Bütün bunlar İslam ahlakının kuralları ve yöntemleridir. m 





Prof. Dr. Süleyman Uludağ Amasya'nın Akyazı köyünde dünyaya geldi. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü (1967) mezunu olan Uludağ bir süre öğretmenlik yaptı. 1970'te Kayseri Yüksek İslam Enstitüsüne geçti. 1975'ten itibaren Bursa Yüksek İslam Enstitüsünde çalışmaya başladı. 1982 yılından sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak hizmet verdi. Aynı yerde “İslam Açısından Musiki ve Sema” adlı tezle doktorasını tamamladı, doçentliğe ve profesörlüğe yükseldi. Çalışmalarını Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak sürdürdü. Nesil, Hareket, Dergâh, Türkiye Günlüğü, Çağrışım vb. dergilerde makaleleri yayımlandı. Tasavvuf konusunda yaptığı çalışmalarla tanındı, bu alanda en yetkin bilim adamlarından biri olarak kabul edildi. Çeşitli bilimsel toplantılara katılarak bildiriler sundu. İran'a ve Turan'a Seyahat adlı eseriyle Türkiye Yazarlar Birliğinin 2002 Gezi Ödülünü alan Prof. Dr. Süleyman Uludağ, TDV İslam Ansiklopedisi Tasavvuf İlmi Heyeti Başkanlığı da yaptı. 


diyanet Aylık Dergi | Kasım 2020 25 


——e DİN DÜŞÜNCE YORUM 


dı 

Tig B tek 

g , ze een £ 

x TEN Vd, U © wi >: U 
A 


“YARATILIŞTA 
KUSURSUZLUK” 


Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ 





usur, bir eksikliktir. Yaratılmış insana ait eylemlerle ilgilidir. Yüce Allah ise kemal sıfatlaü ku- 


surdan münezzehtir. Bu yönüy- 


rıyla muttasıf olup her türl 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Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı 


le O, yarattığı bütün varlıkları en güzel bir şekilde yaratmıştir. İnsandan tutun da bitkilere hatta gök cisimlerine varıncaya kadar bu mükemmel düzeni görmek mümkündür. Kur'an-ı 


Kerim'de geçen birçok ayette güzellik alameti olan kusursuzluk, Yüce Allah'ın varlığının delili olarak anlatılır: 


“Üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki onu nasıl bina etmiş ve nasıl 


“YÜCE ALLAH'IN VARLIK DELİLİ» k 











donatmışız! Onda hiçbir çatlak da (fürüc) yok.” (kaf, 50/6.) Ayette önce, gören gözler için gökyüzünün güzelliğine ve geceleyin açık havada net görülen yıldızlarla süslenmiş durumuna işaret 


edilir. Sonra da bir kusur alameti olan çatlaklığın olmadığı beyan edilir. İşte bu, varlıkta kusur olan ayıbı ortadan kaldırma ve nefyetme girişimidir. Bu yargı bir başka ayette de şöyle pekiştirilir: 


DİN DÜŞÜNCE YORUM 


“O ki birbiri ile ahenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? “ 


“Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) aciz ve bitkin halde sana (geri) dönecektir.” 
(Mülk, 67/3-4) 


Bu her iki ayetten, Allah'ın yarattığı şeyler arasında bir uyum ve ahengin varlığını anlıyoruz. 
Yaratılıştaki bu mükemmellik, düzenlilik ve uyumluluk güzelliği tanımlayıcı niteliklerdir. 
Kusursuzluk sadece semada değil, bakmasını bilenler için Yüce Allah'ın sanatlı bir şekilde yarattığı her şeyde kendisini gösterir. Güzellik, eşyanın özü- ne ilahi irade tarafından yerleştirilmiştir : “O, yarattığı her şeyi güzel yapmıştır.” (Secde, 32/7.) 


İslam fıkhında makâsıdü'ş-şe- 


radan bahsedilir: Zaruriyat, hâciyât ve tahsiniyât.. Buna örnek olarak insan verilebilir. 
Örneğin, insanın zaruri organları baş, kalp; muhtaç (hâciyât) olduğu organlar ise göz, el ve ayaktır. Süs ve ziynet azaları (tahsîniyât) ise kaşlar, dudaklar, gözler gibi organlardır. İslam medeniyetinin ihtişamlı olduğu devirlerde bu üç hususun geçerli olduğunu görebiliriz. 
Özellikle güzelleştirme manasına gelen tahsiniyat, kullandı-Siniz kapı, pencere ve kaşığın üretiminden tutun da her türlü üretilen alette kendisini göstermistir. Kur'an-ı Kerim'de ziynetin/süsün faili, Allah olarak gösterilmiştir: “Andolsun, biz 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gökte birtakım burçlar yarattık ve seyredenler için onu süsledik.” (Hicr, 15/16) Gökteki yıldız kümelerine burç denir. Bulutsuz bir gecede burçları seyretmek insana ayrı bir zevk ve haz verir. Burçların güzelliğine ve turkuaz renkli semaya bakmak insanı teskin eder ve onda uhrevi coşkuyu artırır. 


İslam tasavvurunda kâinat, mecazi anlamda güzel bir bina- ya benzetilir. Âdeta onda insanın gündelik hayatında ihtiyaç duyacağı her şey vardır. Gökyüzü yükseltilmiş çatı, yeryüzü uzatılmış sergi, yıldızlar bu kozmik sistemin tavanına asılmış lambalar gibidir. Gündüzleyin göğün mavisi, geceleyin gökteki yıldızlar bu evde ikamet eden insana huzur verir. Gökyüzü mavidir; çünkü insanın gözüne en uygun düşen renk odur. Yeşil ve mavi renklere bakmak insanı dinlendirir, zira insan gözü için en uygun iki renk budur. 
Nitekim İmam-ı Gazali, semaya bakıp düşünmenin insana on faydası olduğunu söyler. Bu faydalar insandan üzüntüyü giderir, vesveseyi atar, korku ve vehmi kaldırır, Allah'ı anmaya vesile olur, kalpte Allah'a karşı bağlılık yerleşir; red ve inkâr düşüncesi yok olur, bazı hastalıklara şifa olur, hasretli bir kimse teselli bulur, sevenlerin birbirine ünsiyeti artar. (Gazali, el-Hıkme, s.16-18) Bu sebeple özellikle Selçuklular Dönemi'nde yapılan medreseler ve dâru’s-sifalarda kullanılan çiniler turkuaz renktedir. Dolayısıyla masmavi gökyüzündeki güzellik olan “hüsn”ün güzelliği, bu güzelliğe damgasını vuran Mutlak Güzel'i 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takdir etmeye götürür. Şu ayet- 


tik, bozulmaktan da koruduk. 





lerde de varlıkta estetik düzene dikkatlerimiz çekilir: 


“O yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi. Orada bereketler yarattı ve orada tam dört günde/ evrede isteyenler için fark gözetmeden gıdalar takdir etti”. 


“Sonra duman hâlinde olan göğe yöneldi, ona ve yerküreye: “İsteyerek veya istemeyerek, gelin” dedi. İkisi de “İsteyerek geldik. dediler.” 





“Böylece onları, iki günde/evre- de yedi gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti. Ve biz, yakın semayı kandillerle donat- 


® İnsanın dışında; 
yer, gök, canlı 

ve cansız bütün varlıklar zorunlu olarak Yüce Allah'a boyun eğerler. 
Buna teshir denilir. 
Kâinat, ne için yaratılmışsa o maksat dâhilinde ilahi kanunlara uymakta, yaratanına zorunlu bir şekilde teslim olarak O'nun emir ve iradesine boyun eğmektedir. 





İşte bu, Aziz, Alim Allah'ın takdiridir.” (Fussilet, 41/10-12.) 


İnsanın dışında; yer, gök, canlı ve cansız bütün varlıklar zorunlu olarak Yüce Allah'a boyun eğerler. Buna teshir denilir. 
Kâinat, ne için yaratılmışsa o maksat dâhilinde ilahi kanunlara uymakta, yaratanına zorunlu bir şekilde teslim olarak O'nun emir ve iradesine boyun eğmektedir. Varlık düzleminde özgür irade sahibi olan insandan başka hiçbir varlık bu ilahi emir ve iradenin dışına çıkmaz. 
İslam itikadına göre Yüce Allah zatıyla aşkın, sıfatlarıyla içkin bir varlıktır. Bu sebeple Allah'ın “Alim” sıfatının kâinatla iliskisi daima aktiftir. İşte güzellik delilinin o malzemesini O'nun “Alim” sıfatı oluşturur. Âlemde görülen sonsuz güzellik, tertip, nizam ve ahenk, O'nun engin ve sonsuz ilminin en açık delilidir. 
Nasıl ki gördüğümüz güzel bir yazı, güzel bir resim onların yapıcısı ve yazıcısını işaret ediyor- sa şüphesiz en güzel ve en mükemmel bir surette yaratılmış olan bu âlem de onu yaratanın ilim ve kudretinin sonsuz olduğuna delalet eder. Zira bir şeyin mükemmel olarak yaratılması, o şeyin daha önce tam olarak bilinmesini gerektirir. 








Varlık dünyası içerisinde en mükemmel yaratılan varlık, kuskusuz insandır. İnsan en güzel bir şekilde yaratılmıştır. (Tin, 94/5.) 
İnsanın zahiri suretinde bir güzellik vardır. Mesela, yüzünde hoşluk, derisinde parlaklık, burnunda güzellik, gözlerinde tatlılık, ağzında kibarlık, dilinde zarafet, yanaklarında yakışıklı- 


lık, saçında güzelliğin mükemmelliği ve şemailinde topyekün uygunluk gibi vasıflar, onda bulunan iç güzelliğin fiziksel alana yansımalarıdır. Onu güzel yapan unsurlar arasında şemailindeki güzellikle birlikte asıl, ona verilen ilahi değer başta geliyor. Bu değeri Kur'an'ın diliyle ifade etmek gerekirse Allah'ın eliyle yaratılması (Sad, 38/75), ona kendi ruhundan üflenmesi (Hicr, 15/29; Secde, 32/9; Sad, 38/72.) ve meleklerin ona secdeye davet edilmesidir. (Hier, 15/29.) Bütün bu güzellikler karşısında yaratılışı güzel olan insandan beklenen tek şey, Rabb'ine karşı güzel ve 


düzgün iş yapması, değer üretmesidir. 


Sonuç olarak kusursuzluk, varliğin güzel olarak nitelendirilmesinin temel ilkelerinden birisidir. Mutlak kusursuzluk Yüce Allah'a mahsustur. O, yarattığı her şeyi kusursuz, mükemmel olarak yaratmıştır. Varlığa bakmasını bilenler, her şeyin özün- de estetik düzeni ve bu güzelliği görebilirler. Bu manada olgular dünyasındaki güzellik olayı, insana sunulan bir beyandır. 
(Mülk, 67/2) Her insan estetik düzende güzelliğin varlığını idrak edebilecek bir kabiliyette yaratılmıştır. Kur'an, Allah'ı bilme imkânı üzerinde dururken 


DİN DÜŞÜNCE YORUM 6e— 





O'nun zatını değil, sıfatlarının bir ayet olan tabiat üzerindeki farklı tecellilerini düşünmeye ve doğal gözlem yapmaya teşvik eder. Bu teşvikte nesnelerdeki güzellik vasfı, uluhiyetin bilgisine yönlendirmede insan üzerinde bir uyaran olarak işlev görmektedir. Kur'an'a göre olgular dünyasındaki güzellik ise “Allah'ın boyasıdır.” (Bakara, 2/138.) Âlemde Yüce Allah'ın bu boyası, musavvir isminin bir tecellisidir. Eşyada görülen güzellik karşısında insana düşen görev, bizatihi güzelliğe mahal olan nesnede yoğunlaşarak takılıp kalmak değil, onu aşarak Hüsn-i Mutlak'a yol bulmaktır. m 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AİLE HUZURU VE MUTLULUĞU İÇİN DUA 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DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı 





“Onlar, 'Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. diyenlerdir.” 


Kur'an'ın bazı ayetlerinde müminlerin doğru inanç ve davranışları örnek verilirken onların inkârcılarla karşılaştırılması istenmektedir. Bir tarafta kibir ve zorbalıkları, saldırgan tutumları öne çıkan kâfirler, diğer tarafta vakar ve tevazuları, barışçıl yaklaşımları ile öne çıkan müminler... İmanları, onları iffetli ve ahlaklı olmaya, başta hayat hakkı olmak üzere kul hakkına sebep olacak davranışlardan uzak durmaya sevk etmektedir. Mal ile olan ilişkileri inkâr ehlinin hilafına israf ve cimrilik arasında makul bir dengede seyretmektedir. Allah ile olan bağları samimi ve süreklidir. 
O'nun (c.c.) ayetleri kendilerine okunduğunda gönüllerini ilahi kelama açıp onu canla başla dinlemektedirler. (Furkan 25/63- 
73) Allah'ın rahmet ve sevgisini kazanan bu kullar, sahip oldukları değerlerin tam olarak hayat bulması ve kendilerinden sonra da varlığının devamının aile kurumu ile mümkün olduğunu bildiklerinden, dillerinden şu 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(Furkan, 25/74.) 


duayı eksik etmemektedirler: “Onlar, ‘Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gel- 





rın ilkinde onlar Rablerine, varlıkları ile sevinç veren eşler ve çocuklar lütfetmesi için dua etmektedirler. Onları sevindiren, 





mekten sakınanlara önder eyle” diyenlerdir.” (Furkan, 25/74.) 


Allah'ın sevgili kullarının aileleri için ettikleri dua, iki cümleden meydana gelmektedir. Bunla- 


© 





Müminlerin bu dua ile duymayı istedikleri sevincin sebebi, aile efradının maddi özellikleri, dünyevi kazanımları değil 
Allah'a itaat bilinci içinde olmalarıdır. 
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aile efradının Allah'a itaat eden, ibadetlerini ihsan üzere yapan, salih, muttaki ve fazilet sahibi insanlar olmalarıdır. Çünkü ailesinin Allah'a itaat ettiğini gördüğünde bundan dolayı müminin kalbi sevinçle dolar. Eskiler; “Müslümanın, eşini, çocuğunu, torununu, kardeşini veya sevdiğini Allah'a itaat eder görmekten daha çok gözünü aydın edecek bir şey yoktur.” demişlerdir. Rivayetlerde ifade edildi-Bi üzere İslam'ın ilk döneminde bir kişi Müslüman olur; ama onun bazen eşi, bazen çocuğu, bazen başka bir yakını küfürde ısrar ederdi. O kişi, sevdiği bir insanın İslam ile müşerref olamayıp imandan mahrum olarak ebedi hüsrana düşeceğini bilmekten ıstırap duyar; ayette geçtiği şekilde ona dua ederdi. (Taberi, Camiu'l-Beyan, XVII, 531.) 
Dolayısıyla müminlerin bu dua ile duymayı istedikleri sevincin 


sebebi, aile efradinin maddi özellikleri, dünyevi kazanımları değil Allah'a itaat bilinci içinde olmalarıdır. 


S 


Duada geçen “göz aydınlığı”, (kurratü'l-a'yün) sevinçten kinaye olarak kullanılan bir tabirdir. “Gözlerin serin olması” anlamına gelen bu tabirin sevinç ifadesi olarak kullanılması, sevinç gözyaşlarının serin, üzüntü gözyaşlarının ise sıcak olmasından dolayıdır. Sevinç ve mutluluk en çok gözlerde tezahür ettiğinden, insanın duyduğu sevinç göze atfedilmiştir. 
Bu tabir ayrıca “gözlerin sabit olması” manasına gelmektedir. İnsan sevdiği ile bir araya geldiğinde sevincinden dolayı ona bakmaktan kendini alamaz, gözlerini ondan ayıramaz ve bakışlarını âdeta onda sabitler. (Alusi, Ruhu'l-Meani, XIV, 149.) 
Nitekim müminlerin eşleri için ettikleri bu dua, onlarda sekinet bulmayı, gözlerinin güzel ahlak ile muttasıf eşlerinden başkasını görmemesini, böylece Allah'ın haram kıldığı yollara tenezzül etmemelerini ifade etmektedir. Çocuklarına gelince; onlarda takvanın ve ahlakın güzelliğini gördüklerinden gözleri daha fazlasında değildir. Çünkü salih bir evlat, anne babasına dünyada iyi davranır. Onun iyiliği anne babasının ölümü ile sona ermez. Ölümlerinden sonra da dua ederek, salih ameller işleyerek onlara iyilik yapmaya devam eder. Çünkü insan öldügü zaman kendisine dua eden salih evladı sayesinde amel defteri açık kalmaya devam edecektir. (Müslim, Vasiyyet, 14.) 
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Bu duadan anlaşıldığına göre Rabbimizin övgüsüne mazhar olmuş insanlar, fertleri iman, itaat, takva ve ahlak gibi manevi değerlerle yoğrulmuş bir aile kurmak istemektedirler. 
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devamı olarak onlar, Allah'tan, eşlerinin ve nesillerinin din konusunda kendilerine tabi olmasını istemektedirler. (Beydavi, Envaru't-Tenzil, IV, 132.) İbadetlerinin onların ibadetleri ile birleşmesini, hidayetlerinin kendilerini aşıp onlara da fayda vermesini arzu etmektedirler. Eşleri ve çocukları kendilerine tabi olunca sahip oldukları kulluk bilincinde sebat ederek hayatlarını sürdüreceklerdir. Allah'a itaatte onların kendilerine tabi olmasını arzu etmeleri, onlarla cennette beraber olmayı istemelerin- 








VAHYİN AYDINLIGINDA e— 


muttakilerin kendilerine tabi olacağı bir mertebeye ulaştırmasını istemeleri anlamına da gelmektedir. Çünkü kişinin kendisine tabi olanlara örnek ve önder olabilmesi için onların ulaşmayı istediği en ileri makama ulaşmış olması gerekir. 





Allah'ın sevgi ve rahmetine nail olmuş kulların ettikleri bu dua, aile huzur ve mutluluğu için edilebilecek örnek bir duadır. 
Bu duadan anlaşıldığına göre Rabbimizin övgüsüne mazhar olmuş bu insanlar, fertleri iman, itaat, takva ve ahlak gibi manevi değerlerle yoğrulmuş bir aile kurmak istemektedirler. Şu kadar var ki; bir duanın kabulü bu duaya fiili duaların eşlik etmesine bağlıdır. O hâlde onlar dua ve niyaz ehli oldukları gibi çaba ve gayret sahibidirler; aile hayatlarında meveddet ve merhamet, sevgi ve saygı, sabır ve anlayış, diğerkâmlık ve fedakârlık gibi ilkeleri kendilerine rehber edinmişlerdir. Değerler ve ilkeler üzerine kurulmuş aile fertleri, karşılaşılabilecekleri günlük sorunları çözecek, zorlukları aşabilecek bir bakış açısına ulaşacaktır. Nihayetinde bu aile dünyada âdeta cennet hayatı gibi huzurlu ve mutlu bir hayat yaşamalarına; ahirette ise ebedi huzur ve mutluluk yurdu olan 











dendir. Dünyada iken cennette beraber olma ümidinin verdiği sevince ahirette bu ümitlerinin tahakkuk etmesinin verdiği sevinç katılacak, sevinçleri böylece kemale erecektir. Onlar ayrıca bu dua ile Allah'tan kendilerini takva konusunda yüce mertebelere ulaştırmasını niyaz etmektedirler. Zira “Bizi Allah'a 








Allah'ın sevgili kullarının aileleri için ettikleri duanın ikinci cümlesinde, önceki cümlenin 


karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.” cümlesi, Allah'tan, 


cennette buluşmalarına vesile olacaktır. Hak Teâlâ bunu şöyle ifade buyurmuştur: “İman eden, soylarından gelenlerin de aynı iman ile kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız; bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceöiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır.” 
(Tur, 52/21.) m 
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——e HADİSLERİN IŞIĞINDA 


İHSAN: 


ALLAH'I GÖRÜYORMUŞÇASINA YAŞAMAK 


Halil KILIÇ 


DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı 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“Allah (c.c.) her şeyde ihsanı farz kılmıştır...” 


Hz. Peygamber (s.a.s.) bir gün ashabıyla oturmuş sohbet ederken üzerinde hiç yolculuk emaresi olmayan, bembeyaz giyimli, simsiyah saçlı, hiç kimsenin tanımadığı birisi çıkageldi. 
Peygamberimizin yanına oturdu, dizlerini dizlerine değdirdi, İslam nedir ve iman nedir diye sorular sormaya başladı. Hz. Peygamber (s.a.s.), her bir sorusuna cevap verdikçe bu yabancı adamın “Doğru söyledin.” demesi sahabenin iyice garibine gitti. Hz. 
Peygamber (s.a.s.) “O Cebrail'di; size dininizi öğretmeye geldi.” 
diyerek kimliğini deşifre ettiği bu yabancı adamın sorduğu sorulardan birisi de “İhsan nedir?” 
idi. Hz. Peygamber'in (s.a.s.) bu soruya verdiği cevap, bu zamana kadar ihsan kavramının en şümullü tanımı olup Müslümanların hayat felsefesini özetleyen bir mahiyet arz etmekteydi. Allah Resulü'nün bu soruya verdiği cevap şu şekildeydi: “İhsan, Allah'ı görüyormuşçasına O'na kulluk etmendir. Her ne kadar sen O'nu göremesen de O seni görmektedir.” (Buhari, İman, 36.) 
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(Müslim, Sayd, 56.) 


Buradan öğreniyoruz ki ihsan, dinin mütemmimi olan hasletlerden bir tanesidir. Zira dini öğretmek için gelen Cebrail'in Hz. 
Peygamber'e sorduğu üç temel unsurdan biridir ihsan. İhsan, iman ve İslam'ın ideal seviyede yaşanmasının yegâne yolu olup bu kavramın hem Allah hem de 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İhsan, O'nun bütün mahlükata ikramda bulunması, rızık vermesi, dünya 





hayatında kâfir yahut mümin, insan yahut hayvan ayrımı yapmadan rahmetiyle 

muamele etmesi 

gibi anlamlara 

gelmektedir. 








kullar için bir anlam dünyası bulunmaktadır. Allah için kullanıldığında ihsan, O'nun bütün mahlükata ikramda bulunması, rızık vermesi, dünya hayatında kâfir yahut mümin, insan yahut hayvan ayrımı yapmadan rahmetiyle muamele etmesi gibi anlamlara gelmektedir. Kullara bakan yönüyle ise ihsanın dört mertebesinden bahsedebiliriz: 


Kişinin kendisine karşı ihsan 


Hem yaratılış hem donanım hem de yetenek bakımından kişinin kendisini bilmeden ve tanımadan Yüce Allah'ı bilmesi ve mutlak doğruya ulaşması mümkün değildir. Nitekim bu hakikati ifade etmek üzere “Nefsini bilen rabbini de bilir.” sözü bir kelâm-ı kibar olarak söylenegelmiştir. Kendini bilip tanımanın en önemli yolu da kişinin kendisine karşı ihsan üzere olmasıdır. İnsanın yaratılış gayesini bilmesi ve yaptıklarının hesabını vereceğinin bilincinde olması, kendisine karşı en büyük ihsanıdır. 
Zira bu bilinç, kişinin dünyada huzuruna, ebedi âlemde de kurtuluşuna vesile olacaktır. 








Yüce Allah'a karşı ihsan 


Yukarıda zikredilen Cibril hadisinde de görüldüğü üzere ihsanın en temel anlamlarından biri, Allah'ı görüyormuşçasına yaşamaktır. Aynı şekilde ihsan, “Nerede olursanız olun O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir.” (Hadid, 57/4) ayetini düstur edinip ona göre davranmaktır. Bu yönüyle ihsan, kulluk bilincinin zirvesidir. Zira alıp verdiği her bir nefeste Allah'ı görüyormuş gibi davranan, attığı her bir adımda Rabbin huzurunda olduğunun bilincinde olan bir Müslüman'dan hem kendisine hem de başkalarına zarar verecek bir iş sadır olmayacaktır. 


Diğer insanlara karşı ihsan 

İhsan, karşılıksız iyilik yapmak, güzel davranışlar ortaya koymak gibi anlamlara da gelmektedir. 
Kişinin kendisi için sevip istediği şeyi Müslüman kardeşi için istemesi de ihsandır. Bu doğrultuda; insanlara iyilik ve ikramda bulunmak, dertlere derman, gönüllere şifa, yolunu kaybedenlere kılavuz olmak; kısaca insanlığın hayrına olacak her türlü güzel davranış ihsandır. İlim ve fende çığır açmış nice Müslüman ilim adamının yaptığı gibi yeni buluşlar ortaya koymak, bilişim ve teknoloji başta olmak üzere hayatın her alanında Müslümanların ve bütün insanların işlerini kolaylaştıracak icatlar yapmak, ihsanı hayatının merkezine yerleştiren müminlerle mümkün olacaktır. Hiç şüphe yok ki başkasına faydası olmadan çokça nafile ibadetle geçen bir ömürdense başkalarına fay-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İhsan, kulluk bilincinin zirvesidir. 
Zira alıp verdiği her 

bir nefeste Allah'ı görüyormuş gibi davranan, attığı her bir adımda 
Rabbin huzurunda olduğunun bilincinde olan bir Müslüman'dan hem kendisine hem de başkalarına zarar verecek bir iş sadır olmayacaktır. 
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dile getirmiştir; “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır.” (Taberâni, el-Mu'cemu'l-Evsat, V1/58; Beyhaki, Şuabu'l-İmân, X/115.) 


Canlı cansız bütün varlığa karşı ihsan 


Canlı cansız bütün varlığa karşı güzel muamelede bulunmak da ihsandır. Nitekim dergimizin bu ayki sayısı için belirlediğimiz hadiste Hz. Peygamber (s.a.s.), Yüce Allah'ın her işte ihsanı farz kıldığını bildirmektedir. Hadisin devamında Allah Resulü savaş hâlindeyken düşmana bile işkence edilmemesini, kurban edilirken hayvana eziyet edilme- 








dalı olup sadece farz ibadetlerle meşgul olmak çok daha hayırlıdır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) bu hakikati şu sözüyle 


mesini ve onun rahatlatılmasını isteyerek ihsanın hangi alanlarda olabileceğinin örneklemesini yapmıştır. (Müslim, Sayd, 56.) 


HADİSLERİN IŞIĞINDA e—— 


Bunların yanı sıra ihsan, bir işi en güzel şekilde yapmak diye de tarif edilebilir. Bu manadan hareketle, mümin bir bireyin ibadetten ticarete, tarım ve hayvancılıktan sanayiye, kısaca hayatın her alanında ihsan üzere olması ve buna göre davranması gerekmektedir. 
Bilim insanının araştırmalarında insanlığa/canlılara faydayı hedeflemesi; gıda üreticisinin ürettiği gıdada helal ve zararsız içerik bulundurması; mühendisin yaptığı binayı sağlam ve estetiğe uygun inşa etmesi; müteahhidin dere kenarlarına bina yapmaması, zemini sağlam olmayan yerlerde yüksek binalar inşa etmemesi gibi hususların hepsi ihsan kavramının bir gereğidir. Ayrıca İslam'ın üzerinde titizlikle durduğu adaletle muamele, emaneti ehline verme, liyakati önceleme vb. ilkeler de ancak ihsan kavramıyla ayakta kalacaktır. 


Özetle ihsan; Allah'ın gördüğünü bilerek her işi en iyi ve en güzel şekilde yerine getirmek ve her şeyin hakkını vererek yapmaktır. İhsan bilinci kaybolduğunda insandaki şuur, ibadetteki huşu da kaybolur gider. 
Bu yüzden mümine düşen ister toplum içindeyken ister yalnız başınayken olsun ibadetinde veya dünyalık bir meşgalesin- de ihsan üzere yaşamaya ve bu hâl üzere ruhunu teslim etmeye gayret etmektir. 





Hadisten öğrendiklerimiz 


1. İhsan, Allah'ı görüyormuş gibi yaşamak, yapılan her bir işi/ ameli en iyi, en güzel ve en sağlam şekilde yapmak demektir. 
2. İhsan bilincinin yitirilmesi, adaletin yerini zulmün, huzurun yerini kaosun almasına zemin hazırlayacaktır. m 
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——e DİYANET ARŞİVİ 


REİSLİK KÜTÜPHANESİNE İLİŞKİN BAZI NOTLAR 


ee ncelikle Müşavere Heyetinin ilmi faaliyetlerinde faydalan- 


mak üzere bu heyet bünyesinde bir kitaplık/kütüp- hane oluşturma çabası, Diyanet 


Dr. Mehmet BULUT 
DİB Başkanlık Müşaviri 


İşleri Reisliğinde erken bir dönemde başlamıştı. Bu kitaplık zamanla genişleyerek Reislik kütüphanesinin temelini oluşturdu; sonunda önemli bir mesleki kütüphaneye dönüştü. 
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Diyanet İşleri Reisliğinde ilk defa bir kütüphane memurluğu kadrosu, “Kâtip ve Hafız-ı 
Kütüp” adıyla, 19 Nisan 1927 
tarih ve 1011 sayılı 1927 Senesi Muvazene-i Umumiye Ka- 





nunuyla ihdas edildi ve ilk kütüphane memuru olarak da 20 
Eylül 1927 tarihli kararnameyle 
Nuri Efendi tayin edildi. 1929 
yılında kadro adı “Kütüphane 
Memuru” olarak değiştirildi. 22 
Haziran 1965 tarihine kadar Başkanlık Kütüphanesi tek memurla yürütüldü. 


Henüz elimizde kesin bir veri olmamakla birlikte Şer'iyye ve Evkaf Vekâleti Tetkikat ve Telifât-ı İslâmiye Heyeti icin oluşturulan kütüphanedeki eserlerin hiç olmazsa bir kısmının Reisliğe intikal ettiğini söylemek yanlış olmaz. Nitekim Reislik kayıtlarında “kütüphane” 





sözünün geçtiği aşağıdaki kayıt buna bir işaret sayılabilir: 


Cambridge Üniversitesine bağli Girton Okulundan Margaret Smith adındaki kadın arastırmacı, Türkiye'nin İngiltere 
Büyükelçiliği aracılığıyla 1933 
yılında Reisliğe müracaat ederek Reislik Kütüphanesi yazma eserler bölümünde 403 numarada kayıtlı Haris ibn el-Esed el-Muhasibi'nin “er-Riaye” adlı yazma eserinin fotoğrafı- nın çekimi için izin istemiştir. 
Müşavere Heyeti, sözü edilen eserin bazı şartlarla fotoğrafı- nın çekilmesine Makamın izin vermesinin uygun olacağına karar vermişti. Bu ve benzeri kayıtlar, daha 1930'lu yıllarda Reislik kitaplığında/kütüphane- sinde yazma eserler de dâhil bir hayli kitabın mevcut olduğunu, bu keyfiyet de önceki yıllardan belli bir birikimin Reisliğe intikal ettiğini gösterir. 

Başından itibaren Reisliğin kütüphane kurma çabalarında Ahmet Hamdi Akseki'nin önemli bir yeri olduğunu belirtmeliyiz. 
O, Doğu'da ve Batı'da yayın faaliyetlerini yakından takip etmiş, başta Mısır olmak üzere İslam ülkelerinde yayınlanan kaynak dini eserleri kendisi tedarik ettiği gibi Reislik Kütüphanesine satın alınmasına da öncülük etmiştir. Bu çabalar kütüphanenin her geçen gün zenginleşmesini sağlamıştır. 


1934 yılından itibaren Reislik 
Kütüphanesi yanında Müşavere Heyeti odasında da kaynak müracaat kitaplardan oluşan ayrı bir kitaplığın varlığı düşünülebilir. Nitekim kitap tedariki için Makama yapılan müracaatlarda bazen Heyet kitaplığı bazen de Reislik Kütüphanesi sözüne yer verilmişti. 
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Müşavere Heyeti, zaman zaman ihtiyaç duyulan eserlerin listelerini hazırlayarak bunların satın alınması için Reislik makamının olurunu istihsal etmişti. Bu taleplerin en eskilerinden biri, 1934 tarihini taşımaktadır. 
Makama takdim edilen listede 
8 eserin adı yer almıştı. Bunlar; 
Tefsiru Bahri'I-Muhit (8 cilt), İbn Mâlik, Muvatta ve şerhi Tenviru'l-Havalik (2 cilt), Sünenü Ebi Davüd (2 cilt), Sünenü Tirmizi (8 cilt), Sünenü Nesei (8 cilt), Camiu's-Sağir Şerhi Azizi 
(3 cilt), İbn Kudame, el-Muönî 
(12 cilt), Kitabu'l-Fıkh ale’l-Mezahibi'l-Erbaa, el-Fethü'l-Kebir 
(3 cilt). Başkanlık Kütüphanesinde baskı tarihlerini de göz önünde tutarak yaptığım taramada, bu listedeki kitaplardan Sünenü Nesel ve el-Fethü'l-Kebir adlı eserlerin dışındakilerinin hâlen mevcut olduğunu gördüm. 


Müşavere Heyetinin kütüphaneye kitap tedarik talepleri sonraki yıllarda da devam etti. 
Bunlardan 9 Mayıs 1936 tarihini taşıyan talepte satın alınması arzu edilen kitaplar şöyle sıralanmıştı: Avnü'l-Ma'bud Şerhu Süneni Ebi Dâvüd, Kenzü'l-Ummal, el-Mecmu’ Şerhü'l-Mühezzeb, Mecmau'z-Zevaid ve Menbau’l-Fevaid O (Heysemi), Keşfü'l-Hafa, el-Hasaisu'l-Kübra (Suyuti), Te'vilâtü'l-Kur'an, Şemail Şerhi Aliyyü'l-Kari. Bu kitapların da üç dört adedi kütüphanemizde hâlen muhafaza edilmektedir. 


Aynı yıl müstakil bir yazı ile bir tabakat kitabı olan ve Hollanda'da (Leiden) basılan İbn Sa'd'ın Tabakat adlı eserinin satın alınması talep edilmişti. Talep yazısında, eserin basım sürecine ilişkin bilgiler de verilmişti. Buna göre eser, masrafları 1915 yılında Alman İmparatoru'nun bizzat kendi kesesinden verdiği 10 bin ruble 


ruz. Buna göre, “Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin satın alınacak eserler hakkındaki 188. 
bölümün 1. maddesinin izahına dair olan R cetvelinde ancak 





ile 12 kişiden oluşan ilmi bir heyet tarafından baskıya hazırlanmış ve 14 cilt olarak basılmıştir. Müşavere Heyeti yazısında ayrıca bu eserin Reislik Kütüphanesine kazandırılmasının Başkanlık için bir şeref vesilesi olacağı ifade edilmişti. Yine tek bir kitaba ilişkin makama yapılan 12 Aralık 1938 tarihli arzda, Şemseddin el-Kirmânî’nin, Buhari şerhi el-Kevâkibü'd-Derâri fi Şerhi Sahihi'l-Buhâri adlı eserin satın alınması istenmişti. 


Müşavere Heyetince Reislik Makamına yazılan 7 Nisan 
1939 tarihli dilekçede, Reislikçe Sahih-i Buhari Tecrid-i Sarih'in tercümesinin devam etti-Sinden söz edilerek bu çalışma çerçevesinde İmam Zeylâfnin Nasbü'r-Râye li-Ehâdîsi’l-Hidâ- ye adlı eserinin faydalı olacağı ifade edilmiş ve söz konusu eserden iki takım satın alınarak bir takımının mütercime, bir takımının da Müşavere Heyeti kütüphanesine verilmesi talep edilmişti. 











1941 yılında Makama yapılan bir başka başvuruda da şu iki kitabın alınması istenmişti: Ömer Rıza, İslam Tarihi; Zeki Megamiz, Medeniyet-i İslamiye Tarihi. Başkanlık Kütüphanesinde her iki kitap hâlen mevcuttur. 1948 yılında yapılan bir talepte de Arapça 29 adet kitabın alınması istenmişti. 


Sürecin sonuna doğru Reislikçe kitap satın alma konusunda yasal bir düzenleme yapılarak sınırlandırma getirildiğini görüyomesleki eser ve belgelerin satın alınacağı...” hükmü yer almıştı. 
Bununla birlikte 1950'ye geldiğimizde Kütüphaneye kitap ve dergi tedariki gayretlerinin daha da arttığını görüyoruz. 
Bunda, yukarıda da işaret edildiği gibi, dönemin Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki'nin belirleyici rolü olmuştu. 
Bu yıl içinde satın alınmak üzere üç ayrı liste hazırlanmıştı ve bu listelerde toplam 62 ciltlik 
54 eser adı bulunmaktaydı. Bu 


® Mayası 1930'lu yıllarda çalınan Başkanlık 
Kütüphanesi, bugün ülkemizin en zengin ve mutena kütüphaneleri arasında yer almakta. Burada, kütüphanemizin, kuruluş 
çalışmalarına 1946 
yılında başlanan ülkemizin medarı iftiharı Milli Kütüphaneden çok daha önceleri tesis edildiğini ayrıca belirtmeliyim. 





listeler, özellikle 1940'lı yıllarda Mısır'da basılmış kaynak dini eserlerle bazı fikri kitaplardan oluşmaktaydı. 5 Aralık tarihli listenin altına, Kurul çalışmalarında bu kitaplara ihtiyaç duyulduğu not edilmişti. Diğerleri gibi bu üç listede yer alan eserlerin çoğu da kütüphanemizde müdekkiklerin hizmetine ama- de durumdadır. 


O yıllarda, cari mevzuat itibarıyla, yurtdışından ithal yoluyla kitap satın alma işlemleri İstanbul Müftülüğü aracılığıyla yapılmaktaydı. 


1944'te Makama yapılan bir başvuruda, İstanbul Üniversitesince yayımlanmış kitapların Reislik Kütüphanesine kazandırılması istenmiştir. Aynı yılda alınmış bir Müşavere Heyeti kararında da Reislik Kütüphanesinde yeni bir düzenleme yapılmasından söz edilmiştir. 


Reislikçe yayımlanan tefsir, hadis ve hutbe kitapları için 1925'ten 1949'a kadar her sene değişebilen miktarlarda Reislik bütçesine özel ödenekler konmuştu. 1942 yılından itibaren ayrılan ödenekler için sözü edilen kitaplar yanında “dini eserlerin satın alınması” ibaresi de eklenmişti. 





Müşavere Heyeti, kitap yanında zaman zaman Reislik Makamına arz ettiği bazı yazılarında bazı mevkutelerin/süreli yayınların da alınması/abone olunmasını istemişti. Mesela, Heyetin 1939 yılına ait bir talebinde, Kahire'de münteşir Mecelletü”l-Ezher'in o tarihe kadar çıkmış sayılarının satın alınması istenmişti. Öte yandan 
1947 yılında alınan bir kararda 
İslam-Türk Ansiklopedisi (mec- 





mua ve ansiklopedi) sayılarının kütüphane için satın alınması talep edilmişti. Benzer bir talep Ehli Sünnet Gazetesi için de olmuştu. 1950 yılına ait bir Reislik oluruyla, Sebilürreşad dergisinin 51-100. sayılarına ve yukarıda adı geçen İslam-Türk Ansiklopedisine abone olunması uygun görülmüştür. 


1950'ye kadar kütüphane için kitap ve dergi satın alma çabaları sadece yukarıda zikredilenlerden ibaret değildi kuşkusuz. 
Burada bir makale çerçevesinde Reisliğin ilk yıllarından itibaren kütüphane oluşturma yönündeki çabalarına ilişkin bazı notlar aktarmakla yetinildi. 


Müşavere Heyeti'nin bazı mütalaalarından kitap temini dışında kütüphaneye ilişkin başka malumat da edinebiliyoruz. Mesela kütüphane memuru Lütfü Bayraktaroğlu'nun Müşavere Heyeti bünyesinde istihdam edildiği ve 5 Aralık 1942'de vefat ettiği bilgisi bu kabildendir. Aynı mütalaadan Bayraktaroğlu'nun vefatıyla kütüphanede envanter sayımı yapılarak mümeyyiz Niyazi Ülker'e devir ve teslim edildiği bilgisi de yer almaktadır. 


Edindiğimiz başka bir bilgiye göre oluşturulan bir komisyon maharetiyle Nisan 1942'de kütüphanedeki kitapların sayımı yapılmış, bütün kütüphaneler- de görülebilecek bazı eksiklikler tespit edilmişti. Bu sayım vesilesiyle Müşavere Heyetince alınan kararda, mevcut kitapların kütüphanecilik sistemine uygun olarak yeniden tespit ve kayıtlarının yapılması ve eski demirbaş kayıtların iptali kararlaştırılmıştır. 


Kütüphanedeki eserlere ilişkin 
11 Haziran 1942 tarihinde düzenlenen tutanakta, İkinci Ab- 


dülhamit tarafından Mısır'da iki 


cilt hâlinde bastırılan bir Sahih-i Buhari'den söz edilmişti. Verilen bilgiye göre Maarif Vekilliği Kitap Sarayları Umum Müdürlüğü bu eserin birinci cildinden 87, ikinci cildinden de 83 ade- dini Diyanet İşleri Reisliğine göndermiştir. Eser “yaldızlı kırmızı” ve “yaldızsız yeşil” olmak üzere iki ayrı versiyonda basılmıştır. Sözü edilen tutanakla bu kitaplar teslim alınmıştır. 


Reisliğin ayniyat defterlerinin muhtevasından, Reislik Kütüphanesine alınan kitapların da demirbaş olarak bu defterlere kaydedildiği anlaşılmaktadır. 


21 Eylül 1942 tarihli Müşavere Heyeti kararı eki tutanakta, kitaplar arasında çıkan 4 adet “fetva cüzdanı”ndan -doğrusu araştırmaya değer bir konudur- söz edilerek “Tarihi bir hatıra olduğundan beherinin yedişer liradan ayniyata kaydedilmesi” kaydına yer verilmişti. Bu ve benzeri kayıtlardan, ayniyat defterlerine kaydedilen kitap ve 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malzemenin bedellerine de yer verildiği anlaşılmaktadır. 


1942 yılında Makama yapılan 
müracaatta, Müşavere Heyeti odasındaki kitaplar için raf yapılmasının talep edilmiş olması, imkânsızlıktan, bu yıla kadar Heyet odasındaki kitaplar için bir rafın temin edilemediği anlamına da gelebilir. 


Mayası 1930'lu yıllarda çalınan Başkanlık Kütüphanesi, bugün ülkemizin en zengin ve mutena kütüphaneleri arasında yer almakta. Burada, kütüphanemizin, kuruluş çalışmalarına 1946 
yılında başlanan ülkemizin medarı iftiharı Milli Kütüphaneden çok daha önceleri tesis edildiğini ayrıca belirtmeliyim. 
Yakın yıllarda modern bir kütüphane binasına da kavuştuk. 
Şahsen varlığıyla iftihar ettiğim ve faydalandığım bu muhteşem kütüphanemizi genç araştırmacılarımız ve öğrencilerimizin daha aktif kullanmaları samimi arzumdur. m 
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LİBERAL PİYASANIN MİLENYUM BEBEKLERİ! 


| Prof. Dr. Adnan Bülent BALOĞLU 


ek tipleştirmek, daha kolay yönlendirmek ve tek elden kontrol et- 


sının önemini kavrayan liberal piyasanın güç odakları onlara 





mek için dünya gençliğinin kodlandığını daha önce söylemiştim. Yaşlanan kapitalizmin küresel sömürü çarkının 


tek elden mesaj verme projesini adım adım yürütüyor. Hangi ülke ve coğrafyadan hangi din ve kültürden olursa olsun tüm gençliği kodlayıp doldur bir se- 





sorunsuz bir biçimde işlemesi için gençliğin avuçta tutulmapete ve nereye istiyorsan oraya al götür. Bu projenin mimarları 





şimdinin “Z” olarak damgalanan kuşağını tepeden tırnağa biçimlendiriyor. Sırada “Alfa” kuşağı var yani onların çocukları, bizim torunlarımız. Sonra bu mimarlar, belli bir kültür, belli bir din, belli bir coğrafya ve belli toplumla aidiyet bağlarının kalmadığını ifade sadedinde Z 


kuşağı gençlerine küresel dünyanın “ilk küresel vatandaşları” unvanını verdiler. Artık onlar daha büyük bir dünyanın vatandaşları, küresel kültürün üyeleri! Tabii ikna olursanız. Bu satırları yazarken aklıma meşhur Fareli Köyün Kavalcısı hikâyesi geldi. Hikâyede kavalcı, Hame- 





lin köyünü basan fareleri çaldığı kavalın güzel melodisiyle peşine takıp köyden götürür ve köyü farelerden kurtarır. Teşbihte hata olmaz, birileri de özgürlük şarkılarıyla kendi köklerinden, kültürlerinden söktüğü dünya gençliğini takmış peşine götürüyor. 
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Evet, bu küresel vatandaşları aklınıza gelebilecek her konuda liberal piyasanın istekleri, daha doğrusu dayatmaları şekillendiriyor. Bir örnek vermek gerekirse, gençlerin “Ben kimim ve ne yapmalıyım? Nasıl bir yaşam tarzı seçmeliyim?” türü sorularına medya ve reklam sektörü vasıtasıyla cevaplar üretiliyor. 
Önlerine göz alıcı ambalajlarıyla hazır paketler konuyor, burun kıvıranlar ise ayıplanıyor! 
Maneviyat krizinin habercisi olan sorularına yarım yamalak, yalan yanlış çare sunan sözde inanç grupları (spiritüel cemaatler, yeni çağ akımları, falcılar, büyücüler vb.) her yerde teşvik ediliyor. (Erol Göka, Aşk Her Şeyi Affederse, İstanbul: Timaş Yay, 2020, s. 20) Bu söylediğimiz, gençliği yönlendirme ve dönüştürme faaliyetlerinin yalnızca bir boyutudur. 


Küreselleşme, aynı zamanda çembere alma, kuşatma anlamı da taşır. Çember içine alınan yığınların çember dışına kaçmasını önlemek için yoğun bir ‘kültürlenme’ programı uygulanır. Nedir kültürlenme? İki farklı kültür karşı karşıya geldiğinde nüfusun zamanla baskın kültürün etkisine girmesi ve kendi kültüründen giderek uzaklaşmasıdır. Bu manada, mesela köyden kente göçenler kendi köy kültürlerini şehrin kültürüyle harmanlayan bir yaşam tarzı oluştursalar da zaman içerisinde, içinde büyüdükleri köy kültürünün izleri yavaş yavaş kaybolur. Köy kültürünü terk ya da unutma kendilerinde değilse bile zamanla çocuklarında, torunlarında gerçekleşir. Uzun 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vadede kültürlenme güçlü, dinamik ve baskın kültürün lehi- ne sonuçlanır. Benzer şekilde, küresel sermayenin parasını ve medyasının dönüştürücü gücünü arkasına alan popüler kültürle karşı karşıya gelen yerli kültürler de zamanla dirençlerini kaybederler. İstikrar içinde yenilenme noktasında, çağın meydan okumalarına karşı koymada kendi iç dinamiklerini ve direnç mekanizmalarını canlı, uyanık ve hareketli tutmaktan, kültürü besleyen ortak değerleri muhafaza etmekten aciz olan kültürlerin yozlaşmak ve nihayet silinip yok olmak kaderleridir. 


Aynı şekilde, kapitalist ve liberal değerlerden beslenen popüler kültür de bütün coğrafyalarda yerli kültürleri boğma ve izlerini silme peşindedir. Daha doğrusu bu, bir avuç küresel ultrazengi- nin sürekli katlanan kazançlarını ilelebet sürdürmek için kendi lüks yaşam biçimlerini, zevklerini ve tüketim alışkanlıklarını bütün dünyaya yayma gayretidir. Bir başka ifadeyle, küresel elitlerin kendi sözde yüksek, üstün kültürlerini türlü mekanizmalarla ‘düşman’ olarak gördükleri kültürlere dayatmaları ve onları geri dönülmez bir biçimde dönüştürmeleri, yozlaştırmalarıdır. Bu manada yerli kültürlerin çocukları, gençleri onlar için iyi bir avdır. Onları kuşatırlar, çembere alırlar, algılarını, zevklerini, tüketimlerini, düşüncelerini yönetirler ve nihayette a'dan z'ye başkalaştırırlar. Onları liberal piyasanın hazır kıta erleri kılarlar; önlerine ne konursa itirazsız ve severek kabullenen, sınırsızca ve 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sorumsuzca tüketen bireyleri yaparlar. Çabuk, hızlı, lüks tüketim ve kullanım kültürü olan popüler kültür de böylece kendi devamını sağlamış olur. 


Gelin şimdi sizlere Varkey Foundation tarafından 2017'de yayımlanan “Z Kuşağı: Küresel Vatandaşlık Araştırması” (Generation Z: Global Citizenship Survey) adlı bir çalışmadan bir parça bahsedeyim ve ne demek istediğimi biraz daha açayım. Z kuşağı, 1995 sonrasında doğanları kapsıyor; onlara 'milenyum bebekleri” de deniyor, bu sebeple ben de özellikle bu kavramı yazımın başlığına aldım. Dedelerinin, ana babalarının çözemediği kemikleşmiş sorunların çözümü onları bekliyor. Giderek büyüyen eşitsizlik, süregiden mülteci krizi, iklim değişikliği, toprak/sinir anlaş- 











* Yerli kültürlerin çocukları, gençleri onlar için iyi bir avdır. 
Onları kuşatırlar, çembere alırlar, algılarını, zevklerini, tüketimlerini, düşüncelerini yönetirler 

ve nihayette a'dan z'ye başkalaştırırlar. 





mazlıkları, borç yükü altında ezilen ve küçülen ekonomiler, su ve doğal kaynak savaşları, zengin ve fakir ülkeler arasında açılan makas vb. küresel sorunların altından kalkabilecek bir gençlik hayal ediliyor. 
Bir görüşe göre, bu kuşağın en iyi bildiği ve aşina olduğu şey internet ve sosyal medya olduğundan internet ve akıllı telefon öncesi dünyayı ne tanıyor ne de biliyor. Sosyal medyanın sözde haberleri, provoke ve tahrik edici dünyasıyla internet onların beslenme kaynağı ise onları sanal dünyanın milenyum kuşağı olarak nitelemek de yanlış olmayacaktır. Dijital teknoloji ve onun sosyal medyası gençlerin alışkanlıklarını, davranışlarını ve ilişkilerini hızla dönüştürüyor. Dijital dünya ile yaşadıkları derin tecrübe onları köklerinden koparıyor ve başka kıyılara sürüklüyor. Kavalcıyı lütfen hatırlayın. 





Zevklerini, tatlarını, beğenilerini, tüketimlerini, özetle bedensel, duygusal, zihinsel manada tüm ihtiyaçlarını belirleyen ve onlara bir kod vererek tek bir sınıfa indirgeyenler belli aralıklarla anketler yapıyorlar. Böylece kültürleri ve toplumları gevşetmede, gençleri kendilerine çekmede ne kadar mesafe aldıklarını da ölçüyorlar. Bu anketler vasıtasıyla aynı zamanda onların genel karakterini belirliyorlar, hangi yöne gitmeleri gerektiğini dikte ediyorlar. 
Gelin şimdi zengin(!) bir vakfin sponsor olduğu, nerede ve kimlerle yapıldığı nedense gizli tutulan bir anket(!) çalışmasına gidelim. Nasıl bir gençliğin gel- 





mekte olduğuna dair ipuçları da içeren bu anketten neler çıkmış olduğuna bir bakalım. 


Dünya gençliğinin yüzde 68'i kendini mutlu hissettiğini, yüzde 51'i paranın üç ana endişe kaynağından biri oldugunu, yüzde 46'si kendisini okul baskısı altında hissettiğini söylüyormuş. Daha pek çok şey var da biz önemli gördüğümüz hususlara gelelim. Küresel çap- ta gençlerin yarısından fazlası (9656) dine saldırmak demek olsa bile serbest ifade özgürlüğünden yanaymış. Gençlerin yüzde 42'si dinin hayatlarının önemli bir parçası olduğunu söylerken yüzde 39'u dinin kendileri için hiçbir önem taşımadığını ifade etmiş. Yüzde 84'lük bir kesim teknolojiye inanıyor ve teknik gelişmelerin gelecek hakkında daha umutlu olmalarını sağlıyormuş. Gençlerin yüzde 83'ü aşırılık ve küresel terörün, yüzde 81'i ise kargaşa ve savaşın gelecek için en büyük tehdit olduğuna inanıyor. Ve nihayet tüm gençlerin üçte ikisi kadınlar için güvenli kürtajın serbest bırakılmasını talep ediyormuş. Daha başka veriler de var ama bu kadarı yeter. Hassas konularda verilmek istenen mesajlar âdeta neon ışıkları gibi bir yanıp bir sönüyor. Mesajlar hedef kitleye ulaştırılıyor. Eğer dünya gençliğinin yüzde bilmem ne kadarı böyle diyorsa siz de belli bir coğrafyanın, belli bir toprağın, ülkenin, kültürün üyeleri olarak aynı noktaya gelmelisiniz. Sizin ne düşündüğünüz ne söylediğiniz neye inandığınız çok önemli degil. Mesajı netlestirelim: Selin önünde durmayın, çoğunluğa ayak uydurun! Velev ki bu söz- 














de çoğunluk sizin değerlerinizle, dini ve ahlaki ilkelerinizle çelişen, kültürünüzü yozlaştıran, toplumsal hassasiyetleri gevşeten ve hatta hiçe sayan fikirleri savunuyor olsa bile ona tabi olun! Çağın gerisinde kalmayın! 


Ya güya küresel gençliğin sa- 


BÜYÜTEÇ e— 


® Bütün bunlara rağmen sepetten kaçanlar da olur. İnanç, ahlak, hayâ, iffet duyguları tüm saldırı ve tecavüzlere rağmen zarar görmemiştir. İyiliği övmek ve yaymak, kötülüğü yermek ve engellemek, haklının yanında, haksızın karşısında olmak noktasında tereddüt göstermezler. 





le örülen yeni düzenin munis ve uyumlu kişileridirler. Gerçeklere kördürler, gördükleri şeyleri tanıma özürlüsüdürler. İçinde yaşadıkları dünyanın gerçeklerinden ve tehlikelerinden habersizdirler. Tüm ülkelerin sağlık sisteminden daha fazlasına 











vunduğu küresel değerleri ve ilgileri savunarak küresel dünyanın bir vatandaşı ya da radikal ve gerici fikirlerin peşinde farklı ve yalnız dünyaların bir parçası olacaksınız. Bu mesaj belli aralıklarla küresel medya tarafından gençliğe dayatılır. Dünyanın çağdaş, kaliteli, hoşgörülü çoğunluğu arasında yerini alma çağrısı yapılır. Ortak bir harfle tek bir kümeye toplanan gençler, küresel değerlerin etrafında buluşturulur. Yeme içme, giyim kuşam, harcama tüketim alışkanlıkları kapitalizmi ayakta tutmak için yeni baştan kurgulanır. İnanç, duygu, düşünce dünyaları yeni baştan şekillenir. 
İlgi alanları sürekli yenilenir, tazelenir. Milenyum bebekleri ergenlik çağına geldiklerinde daha bir ihtimam görürler. Birer yetişkin olurken aşağı yukarı istenen kıvama gelmiş, onlar için biçilen kalıplara uyumlu bireyler olmuşlardır. Artık onlar se- 


tek başına sahip olan küresel milyarderlerin varlığı onları rahatsız etmez. 


Bütün bunlara rağmen sepetten kaçanlar da olur. İnanç, ahlak, hayâ, iffet duyguları tüm saldırı ve tecavüzlere rağmen zarar görmemiştir. İyiliği övmek ve yaymak, kötülüğü yermek ve engellemek, haklının yanında, haksızın karşısında olmak noktasında tereddüt göstermezler. 
Vatan, bayrak, din, dil, tarih, kimlik hassasiyetleri ve aidiyetleri tamdır, tavizleri yoktur. Onlar milli benliği, kültürü ve şahsiyeti muhafaza etmek isterler ve dolayısıyla pek muteber addedilmezler. 





Kendimiz için konuşacak olursak, istiklâl şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un “Asım'ın Nesli” dediği nesildir sepetten kaçanlar, liberal piyasanın milenyum 





küler ve liberal ilke ve değerler- 


bebeği olmayı reddedenler. m 
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6 EN GÜZEL İSİMLER 


YOLU GÖSTERİP HEDEFE ULAŞTIRAN 


Hidayet kavramını genelde dini anlamda kullanırız. Oysa Rabbimizin kullarına her anlamda yol göstermesini ifade eden bu isim çok geniş kapsamlıdır. Mesela içgüdü dediğimiz şey haddizatında bir hidayettir. Gazali bu nevi hidayete yeni doğan yavrunun memeyi tutması, civcivlerin çıkar çıkmaz daneleri toplamaya başlaması, arıların yuvalarını yapması vb. gibi her canlının hayatını sürdürecek bilgilerin ona ilham edilişini örnek verir. Aciz ve zayıf bir canlı olarak dünyaya gelen insanoğluna yönelik ilahi lütuf ve rehberliğin boyutlarını anlatmak için Taha suresi 50. ayete bakmak yeter: “Rabbimiz her şeye yaratılış özelliğini vermiş, sonra da ona yol göstermiştir.” 


Rabbimiz bize akıl ve muhakeme yeteneği vererek bu dünyadaki hayatımızı sürdürebilecek yolları gösterdiği gibi ebedi mutluluğa ulaştıracak manevi yolları da göstermiş; o yollara girip girmemeyi tamamen bize bırakmakla beraber bizi kendi hâlimize terk etmemiş, doğruyu arayana her daim rehberlik etmiştir. Elmalılı Hamdi Yazır'a göre herkes için eşit olmasa da ömründe en az bir defa hidayeti tercih etmeye bir imkân bahşedilmiştir. Bu dönemde iradelerini güzel bir şekilde kullanıp Hakk'a teslim olmayanlar için dalalet artık cebri bir tabiat hâline gelir. Netice olarak hidayeti talep eden hidayet, dalaleti arayan da dalalet bulur. 
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EL-HÂDİ 


Fatma BAYRAM 
İstanbul Üsküdar Başvaizi 








Ragib el-İsfehani Rabbimizin Hâdi ismini açıklarken bu rehberliğin lütuf ve ikram yolu ile olduğuna işaret eder. Buradan anlıyoruz ki Yüce Rabbimiz kendi yoluna, zor ve güç kullanılarak, burnumuz sürtülerek değil efendice, kendi özgür irademizle girmemizi istiyor. Bu nedenle de bize yolunu çok açık bir şekilde gösteriyor. Yol göstermek de de-Sisik şekillerde gerçekleşebilir. 
Yolu sadece göstermek ve tarif etmeye irşat (rehberlik); yola götürüp amacına ulaştırıncaya kadar bırakmamaya da tevfik (başarı) denir. Hangi düzeyde olursa olsun hepsi hidayettir. Hidayetin zıddı dalalettir. Dalalet, doğru yoldan sapmak demektir. Hidayetin neticesi iman, dalâletin neticesi imansızlık ve küfürdür. 


Kur'an'da Hâdi 


Hidayet kavramı birçok ayette fiil sigalarıyla Allah'a nispet 


© 





Yüce Rabbimiz kendi yoluna, zor ve güç kullanılarak, burnumuz sürtülerek değil efendice, kendi özgür irademizle girmemizi istiyor. 
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edilmiştir. Hâdi ismi, geçtiği on ayetin ikisinde Allah'a, ikisinde Hz. Peygamber'e izafe edilmiş, (Rad, 13/7; Şura, 42/52.) diğer yerlerde ise belli bir merci zikredilmemistir. Hâdi'nin Allah'a izafe edildiği ayetlerin birinde O'nun iman edenleri dosdoğru bir yola yönelteceği ifade edilmiş, (Hac, 22/54.) diğerinde de hidayet edici olarak O'nun kâfi geleceği belirtilmiştir. (Furkan, 25/31) Özellikle sure başlarında gelen sayısız ayet ise Kur'an'ı “hüden” sıfatı ile niteleyerek Allah kelamının bizzat hidayetin kendisi olduğunu söyler. (Bakara, 2/2; Yunus, 10/57; İbrahim, 14/1; Neml, 27/2.) 








“Hidayete ermek, hak ve doğru olanı benimsemek” manalarına gelen ihtida kelimesi de Kur'an'da altmış yerde geçer. Bu ayetlerin muhtevasından anlaşılacağı üzere hidayetin benimsenmesine vesile olan amillerin başında kişinin iradesi ve kararlılığı gelmektedir. (Nisa, 4/175; Meryem, 19/76; Ankebut, 29/69; Tegabün, 64/11.) 
Ayetler, hidayetin zıddı olan dalalete düşmenin sebeplerine de işaret etmekte ve bunlar arasında ilahi lütuftan mahrum kalma, şahsi tutum, ataların dinine ve geleneklere körü körüne bağlılık, gaflet, nifak, şeytanın tahrikleri ve Allah'a kavuşma günü olan ahireti düşünmeme faktörlerine dikkat çekilmektedir. (İsra, 17/94; Kasas, 28/50; Zümer, 39/3.) 











Ragıb el-İsfehani Kur'an terminolojisinde yer alan hidayeti dört gruba ayırarak ele alır: 


a) Allah'ın her mükellefe verdiği akıl, zekâ ve zaruri bilgiler (A'la, 87/2-3; Taha, 20/50.) 


b) Peygamberler ve kitaplar yoluyla hak yoluna çağırması (Enbiya, 21/73.) 


c) Çağrısını benimseyene lüttettiği tevfik (Bakara, 2/213; Muhammed, 47/17.) 


d) Ahirette sadık kullarını cennete koyması (Araf, 7/43.) 


Bu hidayet türleri yukarıdaki tertibe göre birbirine bağlı olup önceki hidayet sonrakinin şartı, sonraki ise öncekinin bir neticesidir. Dördüncüyü elde eden ilk üçünü de elde etmiştir. İnsana nispet edilen hidayet, sadece ikinci merhalede yer alan çağrıda bulunmak ve tanıtmaktan ibaret olup hiç kimsenin diğer hidayet türlerini meydana getirmeye gücü yetmez. İnsan bir başkasını hidayete sevk edemez, ancak davet edip yollarını 


gösterebilir. (Bakara, 2/272; Enam, 6/35; Nahl, 16/37; Kasas, 28/56.) 


Hâdi isminin insanın tekâmülü sürecindeki tezahürleri 

İbn Kayyim'e göre hidayete ermenin gerçekleşmesi için biri Allah'a diğeri kula ait olan iki fiil gereklidir. Kulun, iradesini Allah'ın gösterdiği yola yönelmek için kullanması Allah'ın hidayetini celbettiği gibi kulun ilahi emirlere uymaya devam etmesi yeni hidayetleri çeker ve Allah da böyle kimselere her konuda çıkış yolunu gösterir. 

Konevi'nin deyişi ile bu isim tecelli ettiğinde kalpler marifete, nefisler itaate, Allah'ın sevdikleri O'nun rızasına, âlimler hakikati müşahedeye yönlendirilmiş olur. Ona göre Hâdi ismi tam tecelli ettiğinde peygamberlerin rehberliği gönül hoşnutluğu içinde benimsenir, Hakk'ın yolunu anlama ve açıklama nazari aklın gayretiyle olmaktan çıkar kalbin keşfiyle olur. 





Kendisine, insanların önüne düşme rolü takdir edilmiş olanlar Hâdi ismine mazhar olduklarında insanları güzel hedefler etrafında toplamaya muvaffak olurlar. Bu isimle ahlaklanmış kişiler çevreleri için bir kurtuluş vesilesidirler. 
Bulundukları toplum içinde âdeta Allah'a giden yolu gösteren bir işaret tabelası gibidirler. Hâdi isminin tecelli ettiği kişinin vesilesiyle bir insanın Allah'ın yoluna girmesi durumunda Efendimiz bunun büyük bir servete nail olmaktan daha kiymetli olacağını müjdelemiştir. (Müslim, İlim, 16; Ebu Davud, İlim, 10.) 

Nefsinin kışkırtmalarını ve şeytanın vesveselerini kendine rehber edinen bu ismin tecellisinden giderek uzaklaşır. Bu nedenle hidayete ermek için gayret gerektiči gibi hidayette kalmak için de o nispette çaba gerekir. Hidayet bir kez geldi mi ömür boyu kalması garanti değildir. Bu tehlike karşısında en büyük yardımcımız da hiçbir zaman eksik olmamasını dilediğimiz hakkı ve sabrı hatırlatan dostlardır. m 
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EN GÜZEL İSİMLER e— 


Hat: Erman YORDAM 


——e ADANMIŞ ÖMÜRLER 


| Bünyamin ALBAYRAK 
Ahmet ÜNAL 


endini okumaya ve okutmaya adamış bir dava adamı. İlim ve irfanla dolu bir ömür geçirmiş, hiç kimseyi incitmemiş, kimseden de incinmemiş bir gönül insanı, Ahmet Muhtar Büyükçınar. 


Ahmet Muhtar Büyükçınar 
1920 yılında Gaziantep'te dünyaya gelir. Babası Mehmet Nuri, annesi Münevver Hanım'dır. 


Münevver Hanım, Ahmet'ini dünyaya getirdikten kısa bir süre sonra hastalanır. Ölüm döşeğinde biricik yavrusunu annesine emanet ederek su vasiyette bulunur: “Anneciğim! Yavruma sahip çık ve Kur'an-ı Kerim'i ona öğret. Bu dediklerimi yaparsan ruhum şad olur.” 


Ahmet Muhtar'ın anneannesi kızının vasiyetini yerine getirmek üzere kendini torununu okutmaya adar. “Yavrumu okutamadan ölürsem kızım Münewver’e ne cevap vereceğim.” 
diyerek öksüz Ahmet'ini alarak Şeyh Camii'ne götürür. Ahmet 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Muhtar ilim yolculuğuna ilk olarak bu camide başlar. Burada sülüs, nesih ve rika yazılarını da öğrenir. 

Ahmet Muhtar, geçimini kendi başına temin etmek üzere ilim yolculuğuna bir müddet ara verir ve gencecik yaşına rağmen şehir şehir ilçe ilçe dolaşır. Nihayetinde Tarsus'a gelir. Burada hastalanır. Ellerini semaya açar, “Ya Rabbi! Artık beni gurbetler- de gezdirme! Yönümü memleketime çevir! Peygamberimin dili olan Arapçayı bana öğret!” 
diye Rabbine niyazda bulunur. 








On yedisine kadar diyar diyar dolaşan Ahmet Muhtar'a, Gaziantep'e tekrar dönmek nasip olur. Önce Şeyh Camii'ne gider, orada bir aylık Kur'an eğitimi alır. Daha sonra Nasır Camii'ne, Hafız Tevfik Efendi'nin yanına varır. Tevfik Efendi, Ahmet Muhtarı karşısına alır ve “Evladım! 
Sana ders vermeyi ben kabul ediyorum. Ancak üç şartım var. 
Eğer sen bunları kabul eder ve hayatın boyunca bu şartları ye- 








rine getireceğine söz verirsen her türlü sıkıntıya göğüs sererek seni okutacağım.” der ve şartlarını genç Ahmet'e şöyle bildirir: 


“Birincisi, ben hiçbir ücret almadan sadece Allah rızası için seni okutacağım. Sen de bana söz ver. Okumak isteyen hiç kimseden ücret almayacaksın. 
İkincisi, okuduklarını sadece öğrenmek için değil uygulamak ve yaşamak için okuyacaksın. 
Üçüncüsü, ömrünün sonuna kadar günahlardan sakınacaksın.” 
Ahmet Muhtar hocasının bu üç şartını da kabul eder ve burada kendini yetiştirmeye gayret eder. 





Ahmet Muhtar'ın nihai hedefi Mısır'dır. Bunun için önce Halep'e gider. Halep'te Zeynelabidin Hoca, onun oğlu Muhammed Hoca, yeğeni Ahmet Hoca ve devrin sayılı âlimlerinden biri olan Selim Hoca'dan aynı anda dersler almaya başlar. O, ilim öğrenirken kimseye de yük olmaz. Burada da bir dokuma tezgâhı kurar ve geçimini temin eder. 








Ahmet Muhtar, ilim yolculuğun- da dur durak bilmez. Şimdi yolculuk sırası Şam'dadır. Burada, Mısır el-Ezher Üniversitesine gidebilmek için Mısır Konsoloslu-Suna vize başvurusu yapar. Günler geçmesine rağmen bir cevap alamayan Ahmet Muhtar'ın dayanacak gücü kalmamıştır. Bir gün Konsolosluk görevlilerine, “Yeter artık! Ben ilim elde etmek istiyorum. Ya izin verin ya da ben bir yolunu bulup gidecegim.” diye çıkışır. Bu cümleleri işiten Konsolos, Ahmet Muhtar'ı yanına çağırır ve ona önce Kur'an, sonra tefsir, derken İslami ilimler hakkında sorular sorar. Ahmet Muhtar'ın her bir soruya ayrı ayrı derinlemesine cevap verdiğini gören Konsolos, kendisine vize verir. Meşakkatli bir yolculuğun ardından Mısır'a varan Ahmet Muhtar, el-Ezher Üniversitesinin imtihanların- da başarılı olur ve ilmin kapısı kendisine ardına kadar açılır. 
Mısır'da Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Zahid Kevseri, Ali Kevser Efendi ve Muhammed İhsan Efendi'den dersler alır. 








Ahmet Muhtar, yaz tatili için Türkiye'ye geldiği günlerden birinde İstanbul'a gider. Arkadaşı ve talebesi Ömer Biçer'in kız kardeşine talip olur. Babası, “Evladım! Ben hocaları severim. Sen benim oğluma yıllarca hocalık yaptın. Kızıma en iyi şekilde bakacağından zerre kadar şüphem yok. Allah ikiniz hakkında da hayırlı olanı kılsın!” der. Ahmet Muhtar, Dürdane Hanımla mutlu bir yuva kurar, eşinin de rızasıyla ilmini devam ettirmek üzere birlikte Mısır'a dönerler. 





1962 yılının Temmuz ayıdır. On 
iki yıllık eğitim hayatından son- 


ra Ahmet Muhtar, eşiyle birlikte bir daha ayrılmamak üzere Türkiye'ye geri döner ve daha fazla insanı ilimle buluşturmak gayesiyle İstanbul'a yerleşir. Orada bir ev kiralar. Bir yandan yıllar önce verdiği “Hiçbir ücret almadan talebe okutacağım.” sözüne riayet ederek ders okutmaya başlayan Ahmet Muhtar, diğer yandan da ailesinin geçimini sağlamak üzere geçmişte yaptığı sanatlardan biri olan baklavacılığa başlar. 





1977 yılına gelindiğinde Ahmet 
Muhtar Büyükçınar'ın hayatında yeni bir sayfa açılır. Bu açılan güzide sayfa İstanbul Haseki Eğitim Merkezi'dir. Ahmet Muhtar, talebelerini evlatları olarak görmüş, onlara karşı daima sevgi dilini kullanmıştır. Dersin birinde talebeleri dersle ilgisi olmayan mantıksız sorular sormaya başlar. Ahmet Muhtar, onların gayriciddi bu hâllerine rağmen dersine devam eder. Sonunda bir talebesi ayağa kalkar ve “Hocam! İmtihanı kazandınız.” der. 
O, “Evlatlarım! Hayırdır ne imtihanını kazandık? İmtihanı hocalar yapmaz mı?” der. Bunun üzerine öğrencileri, “Hocam, ‘Kirk beş sene talebe okuttum. 
Hiçbir talebeme kızmadım, onların gönlünü kırmadım” derdiniz, biz de bakalım, hocamıza yerli yersiz sorular sorarsak yine de kızmayacak mı? dedik. Gördük ki siz hakikaten kimseyi incitecek bir mizaçta değilsiniz.” 








Ahmet Muhtar, hayatının sonuna kadar bir medrese gibi gördüğü evinde de ders okutmayı ihmal etmemiştir. Talebelerini gruplara ayırmıştır. Bir grup din görevlisine Arapça, tefsir ve hadis dersleri verir. Bir başka 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grupta kadınlara yönelik Arapça, temel dini bilgiler ve meslek dersleri okutur. Diğer bir grupta ise komşularının haklarını gözeterek mahallesinde bulunan genç kızlara ve kadınlara yönelik Kur'an-ı Kerim öğretimi ve din dersleri eğitimi gerçekleştirir. 


1925 yılında beş yaşındayken 
ilim elde etmeye başlayan Ahmet Muhtar Büyükçınar, hayatin türlü meşgalesine rağmen okumaktan ve okutmaktan asla vazgeçmez. Hayatının sonlarına doğru kitaplar kaleme alarak, bu dünyada sadaka-i cariye olarak kendisinden istifade edilen bir ilim bırakır. Günümüz problemleri karşısında mutluluğu bir türlü yakalayamayan insanlara, Kuran ve hadislerin ışığında mutlu bir hayat yaşamanın yollarını göstermeyi hedefleyen “Mutluluk Yolları Hayat Kitabı”, hatıratını yazdığı “Hayatım İbret Aynası”, ayrıca “Bütün Yönleriyle İslam İlmihâli” adlı kitaplarını kaleme alır. Yine “Gassanlı Hind”, “Hadislerle Hz. Peygamber ve Ashabının Yaşadığı Müslümanlık”, “Muvatta”, “Sünenü'n-Nesâf”, “Hadislerle İslam (et-Tergîb ve't-terhib)” kitaplarını tercüme ederek Türkçemize kazandırır. 


Ahmet Muhtar Büyükçınar, uzun süren bir hastalık devresinin ardından 6 Nisan 2013'te Yalova Devlet Hastanesinde vefat etti, ertesi gün Esenköy Mezarlığına defnedildi. Yüce Rabbim, başta hocamız Ahmet Muhtar Büyükçınar olmak üzere ilim ve gönül ehli olan tüm hademe-i hayrata rahmet eylesin. Açmış oldukları kutlu yolda yürüyebilmeyi bizlere lütfeylesin. m 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SEVİLMEYE EN LAYIK OLANI SEVMEK 


MUHABBETULLAH 





dinatın ve mahlükatın 

yaratılış sırrı muhabbette gizlidir. Mutlak 

Varlık'ın kendi cemaline olan iştiyakının neticesinde kâinatın zu- / hura geldiğini söyler sufiler. Onlara göre 
Hak Sübhanehu kendine duyduğu sevgi ile bilinmeyi istemiş ve | bizatihi isim ve sıfatlarından kâinatı ve insanı yaratmıştır. O'nun sevgisinin tecellisiyle varlık var olmuştur. Yine bu tecelli ile Allah onları sever, onlar da Allah’: severler. (Maide, 5/54) İbni Arabi'ye göre var olan her şeydeki güzellik Allah'ın (c.c.) Cemil isminin tecellisidir. 
Bu güzelliklere yönelik muhabbet de yine O'nun Vedüd isimi- nin tecellisidir. O tüm güzelliklerin yegâne sahibi ve kaynağıdır. 
Bu sebeple sevilen diğer güzel şeyler O'nun güzelliğini yansıttığından bunlara duyulan sevgi de esasında ilahi bir sevgidir. 


Sevginin hakikati tüm güzelliklerin, nimetlerin ve ihsanların kaynağı olan Hak Teâlâ'ya duyulan sevgidir. Yüce Allah tüm yarattıklarına ilahi sevginin tohumunu dercetmiştir. Bu sevgi sebebiyle insan kendini sever. 
İnsanın kendisini sevmesi hakikatte kendisini yaratanı sevmesi demektir. Çünkü insan varlığının 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devamını ve kemalini sever. Bu da insanı Hak Teâlâ'nın sevgisine götürür. Kendisini ve Rabbini bilen varlığının devamının ve kemalinin kendisinden değil onu yaratandan olduğunu bilir. 
İnsanı yoktan var eden, yaşatan, en güzel kıvamda şekillendiren, olgunlaşmaya, iyiliğe ve güzelliğe giden yolları gösteren Yüce Allah'tır. Yoksa insanin kendi başına ne varlığı olabilir ne de varlığının kemal ve devamı olabilir. Varlıklar içinde kendi başına var olan sadece Hak Teâlâ'dır. O'ndan başka her şey O'nun kuwvet ve kudretiyle vardır. (Gazali, İhya, Bedir Yayınevi, İstanbul 1975, c. 4, s. 538.) 
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4 olması şeklinde vasfedilir. 
( 


Sevginin en üst derecesi Allah'ı bütün kalbiyle sevmektir. O'na ihlas ve samimiyetle bağlanmak ve kayıtsız şartsız teslim 

olmaktır. Kulun Allah'a duy- 


diyyet ilhak, idrak ve ihata gibi şeylerden münezzehtir. Muhib, bir çizgi ile ihata edilme tarzında vasfedilmekten ziyade maşukta mahbubun yok 


Kuşeyri Risale, Dergâh Yayınları, İstanbul 1999, 405.) Sufiler bu şekilde vasfetmeye çalışsalar da esasında aşkın bir tarifi yoktur, o ancak yaşanan ve tecrübe edilen bir hâldir. 


Sevgi üzere yaratılan insanda sevebilme istidadı fıtri olarak vardır. İnsan fitri olarak kendini, kendisine ve başkalarına iyilik ve ihsanda bulunanı, güzeli ve ahengi sevmeye meyillidir. 
Kendi yaratılışı ve kâinattaki ahenk ve güzellikler üzerinde tefekkür etmesi insanı haki- ki yaratıcıyı bilmeye, tanımaya götürür. Hasan Basri'nin dediği gibi Rabbini bilirse O'nu sever. 
Allah'ı sevmek O'nu tanımakla mümkün olur. İnsanlar arasında da bu böyledir. Peygamber Efendimizin insanlar arasındaki muhabbetin oluşması için selamlaşmayı tavsiye etmesi bu 


hakikatin bir diğer veçhesidir. 
Çünkü selam, tanışma, bilişme, muarefedir. İnsan kendi varoluşunun, varlığının devamının ve kâinattaki tüm güzelliklerin ve nimetlerin kaynağı olan Rabb'ini tanıdığında O'nu sevmemesi mümkün değildir. 


Allah hakkındaki marifetin muhabbete dönüşmesinin alameti, O'na inanmak, emirlerine itaat etmektir. Cenab-ı Hak Hz. 
Peygamber'e hitaben şöyle buyurur: “De ki, eğer beni seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin.” (Âl-i İmran, 3/31) Esasında Peygamberimize (s.a.s.) itaat Allah'a itaattir. Çünkü O, Allah Teâlâ'dan gelen bir elçidir. O'na itaatsizlik Allah'a isyan anlamına gelir. İsyan olan yerde ise sevgiden bahsetmek mümkün olmaz. Sufiler muhabbeti, kalbin Rabb'in muradı olan şeylere muvafakat etmesi şeklinde anlarlar. Seven sevdiğini razı etmek ister. Bu da ona itaat etmekle olur. 


Allah'ı sevmek O'nun yarattıklarını da sevmeyi gerektirir. İnsan Allah'ı sevdiğinde Allah'ın ahlakı ile ahlaklanır. Böylece mahlükatı sevmek, iyilik ve ihsanda bulunmak, merhamet etmek gibi Cenab-ı Hakk'ın ahlakı tezahür eder. Çünkü onu da tüm mahlûkatı da yaratan yaratıcı birdir. Allah sevgisiyle dolu bir kalp tüm mevcudata muhabbet ve merhamet nazarıyla bakar. Onlara ikram ve hizmet hâlinde olur. Yaratan hürmetine yaratilana duyulan sevginin tezahürüdür. Yunus'un “Yaratılanı severiz yaratandan ötürü.” demesi bu hakikatin ifadesidir. 


Ancak  yaratılanlara duyulan sevginin, Allah sevgisinin önüne geçmemesi gerekir. İnsanoğlu 


Rabb'inden ve kendi hakikatinden uzaklaştığında yaratılan şeyleri sevmeye meyleder. Dünya nimetlerine bağlanır ve tüm nimetleri lütfeyleyen Yaratan'ını unutur: Kur'an-ı Hâkim'de Rabbimiz: “De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve begendiğiniz meskenler size Allahtan, peygamberinden ve O'nun yolunda cihattan daha sevgili ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin! Allah, fasık topluluğu doğru yola erdirmez.” (Tevbe, 9/24.) buyurarak insanı Allah sevgisinin önüne geçecek her türlü sevgi hususunda uyarmıştır. Zira seven sevdiği uğruna her şeyden vazgeçebilmelidir. Esasında muhabbetin hâsıl olması da kulun hiçbir şeye malik olmadığını, mahfiyet ve hiçliğini idrak etmesiyle olur. Var olan her şeyin O'ndan olduğunu idrak edenler en çok O'nu severler. (Bakara, 2/165.) 


İnsan Rabb'ini tanıdıkça O'na daha çok muhabbet besler. 
Muhabbeti arttıkça ibadeti ve itaati de artar. O'na daha çok ya- 







Muhabbet öyle bir sırdır ki bütün makamların ulaştığı 


son noktadır. Onu elde 


eden tüm hayır ve güzelliklere de nail olur. 
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kin olmak ister ve farzların yanı sıra nafilelerle O'na yaklaşmaya devam eder. Allah'ı sevmek zamanla O'nun tarafından sevilme nimetini kazandırır. Allah bir kulunu sevdi mi onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli yürüyen ayağı olur. Yani kul Allah'ın görmesini istediği şeyi görür, işitmesini istediği şeyi işitir... Yani kuluna daima razı olduğu işleri yapmayı nasip eder. Allah sevdiği kulunun isteklerini yerine getirir, himayesine alır ve korur. 
(Buhari, Rikak, 38.) Onlar için korku ve üzüntü yoktur. (Yunus, 10/62.) 


Allah sevdiğini başkalarına da sevdirir. Yer ehli ve gök ehli de Allah'ın sevdiğini severler. Hz. 
Peygamber (s.a.s.) bu hakikati bizlere şöyle haber verir: “Allah Teâlâ bir kulu sevdiği zaman Cebraile; ‘Allah filanı seviyor, onu sen de sev!” diye emreder. 
Cebrail de o kulu sever, sonra gök halkına; 'Allah filanı gerçekten seviyor; onu siz de seviniz! 
diye hitap eder. Göktekiler de o kimseyi severler. Sonra da yeryüzündekilerin gönlünde o kimseye karşı bir sevgi uyanır.” (Buhari, Bedü'l-halk 6, Edeb 41, Tevhid 33.) 


Muhabbet öyle bir sırdır ki bütün makamların ulaştığı son noktadır. Onu elde eden tüm hayır ve güzelliklere de nail olur. Acıyı bal, bakırı altın eden, bulanıklığı gideren ve dertlere derman bir simya olarak tavsif eder muhabbeti Hz. Mevlana. 
Öyleyse bizim de dilimize virt edineceğimiz dua muhabbet duasıdır: “Allah'ım! Sen'den muhabbetini, Sen'i sevenlerin muhabbetini ve Sen'in sevgine ulaştıracak ameli talep ediyorum. Allah'ım! Sen'in muhabbetini bana nefsimden, ailemden, malımdan ve soğuk sudan daha sevgili kıl!” (Tirmizi, Deavât, 72.) m 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Görev yaptığınız camiye kokusu ve renkleriyle ayrı bir 


Söyleşi: Mahir KILINÇ güzellik katan çiçeklere olan merakınız, ilginiz ne za- 


AHMET 
AYDEMİR: 


“İki çiçeği camide buluşturduk.” 








man ve nasıl başladı? 


Çiçekler, her zaman kendine has dokusu, rengi ve kokusuyla ilgimi çekmişti. Çiçeklerin o nazenin yapısı, âdeta bakıma muhtaç bir çocuk gibi gelmişti bana. Ben de evim- de kendimce çiçekler yetiştirmeye başladım. İşte o zaman “Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tespih ederler.” (sra, 17/44) ayetiyle “Göklerde ve yerde olanlar Allah”ı tespih ederler.” (Hadid, 57/1.) ayetini bizzat çiçeklerde gördüm. Onların cansız ve sadece bir görüntüden ibaret olmadıklarını anladım. Böylesi ibretlerle dolu çiçekler, evimize ayrı bir renk, ayrı bir güzellik katmaya başlamıştı. Evde yetiştirdiğim çiçeklerin sayısı artınca, onlardan bazılarını taşımaya karar verdim ve camiye getirdim. Çiçekleri camiye ilk getirdiğimde cemaat önce şaşırdı ve çiçeklere karşı namazın olup olmayacağını sordu. Ben de: “Tabiatta, ağaçların arasında nasıl namaz kılıyorsanız ve oluyorsa burada da namaz olur.” dedim. Bu durum cemaatin de hoşuna gitti. 








Çiçekleri çocuklara camiyi sevdirmek için araç olarak kullandınız. Bu fikir aklınıza nereden geldi ve sonraki süreçte neler yaşadığınızı bizimle paylaşır mısınız? 


Günden güne artan ve camimizi rengârenk süsleyen çiçekler, yaz Kur'an kursu için camiye gelen çocukların dikkatini çekti. Çocuklar çiçeklerle ilgilenmeye başladı. Bu durum benim hoşuma gitti. Çünkü çiçekleri seven çocuk doğayı sever, insanı sever ve o çocuktan asla kimseye zarar gelmez. Çocukların çiçeklere olan ilgisine kayıtsız kalamadım ve ben de her çocuğa bir çiçeğin bakımını üstlenme görevi verdim. 
Saksıların üzerine o çiçekle kim ilgileniyorsa o çocuğun adını yazdım. 
Her çocuk kendi çiçeğini sulamaya, onu korumaya ve kuruyan yapraklarını toplamaya başladı. Çocuklarla çiçekler arasında bir ünsiyet oluştu. 
Camimizdeki bu etkinliği duyan diğer çocuklar da buna katıldı ve çocuklarımızın sayısı 300'e kadar çıktı. Çocuklarımız camiye artık sadece kurs için değil bakmakla yükümlü olduğu ve çok sevdikleri kendi çiçekleri için de gelmeye başladı. Böylelikle iki çiçeği camide buluşturmak bizlere nasip oldu. Camiye gelen çocuklarla birlikte çocukların anneleri, babaları da camiye gelmeye başladı. Bunlara hep bir çiçek vesile oldu. 








Camiyi âdeta botanik bahçesine çevirmekle dünyada bir ilki başardınız. Ancak bunun yanı sıra hayata ve insana dokunan başka faaliyetleriniz de olduğunu biliyoruz, bunlardan söz eder misiniz? 


Çocuklarımızı internet kafelerden uzak tutmak adına camiye bilgisayar, internet ve yazıcı aldım. Çocuklar camiye gelip ödev yapıyorlar ve yazıcıdan çıktı alıyorlardı. Ancak günden güne sayı artıp da tek bilgisayar yetmeyince bu konuda bir şeyler yapmalıyım diye düşündüm. 
Cami cemaatimizden bir hayır sahibine camimizin bahçesine içinde Kur'an kursu, internet kafe, spor salonu ve kütüphanenin bulunacağı bir kültür merkezi yapmayı teklif ettim. 
O da sağ olsun kabul etti ve iki katlı bir kültür merkezi yaptırdık. Kültür merkezine bir kat daha ekleyip bu katını da aşevi yaptık. Bu aşevinden her gün 
300 kişiye yemek vermeye başladık. Bana yaptığım her işte en büyük destekçim ve yardımcım olan eşim, yaz tatillerinde Kur'an öğrenmeye gelen çocukların yemeklerini hazırladı ve o çocuklara aşevinde yemek verdik. Kültür merkezi olarak düşündüğümüz binayı âdeta bir yaşam merkezine dönüştürdük. 
Böylelikle camiyi yaşamın merkezi hâline getirmeyi başardık. 





Cami cemaatinden ve hayırsever insanlardan oluşan bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon öncülüğünde mahalledeki ve çevredeki yoksulu, hastayı ve evlilik çağında olup da maddi imkânsızlıklardan ötürü evlenemeyen gençleri tespit ettik ve onları evlendirdik. Ayrıca her ay 50 aileye yardım, üniversite öğrencilerine burslar verdik ve bir hayırseverimizin 





çalışmalarımızı görüp bağışladığı evini “Diyanet öğrenci evi” olarak Nevşehir'imize kazandırdık. Sağlığımıza yönelik “Sigarayı bırak, zinde kal, Ahmet Hoca'dan altını al.” sloganıyla sigarayı bırakan her gencimize altın hediye ettik. Bu şekilde sigarayı birakan gençlerimizin sayısı 15'i buldu. 


Kısaca hayırsever kimselerle yardıma ihtiyacı olan kimseleri cami ekseninde buluşturma- ya, çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere insanlarımıza bir şekilde ulaşmaya ve gönüllerini kazanmaya çalıştık. 


Bu yıl altıncısı düzenlenen iyilik ödülüne layık görüldünüz. Bu konudaki duygularınızı bizimle paylaşır mısınız? 


Bir gün telefonum çaldı ve karşıdaki kişi: “Sizi Türkiye Diyanet Vakfından arıyoruz. 2020 İyilik Ödüllerine siz de uygun görüldünüz.” dedi. Öncelikle inanamadım, şaşırdım ve çok duygulandım. Çiçeğe duyduğum sevginin ve çiçekle hem cami cemaatini hem de çocukları buluşturabilmenin bana böyle bir ödüle vesile olabileceğini hiç düşünmemiştim. Çünkü bugüne kadar bu ve bunun gibi faaliyetleri Allah rızasını kazanabilmek için yaptım. Ancak Rabbim lütfetti belki ömrümce unutamayacağım bu ödülü bana nasip etti. Beni bu ödüle layık gördükleri için başta Diyanet İşleri Başkanımıza ve Türkiye Diyanet Vakfına çok teşekkür ediyorum. 
Elbette yaptığım işlerden dolayı takdir edilmek beni onurlandırdığı gibi sorumluluğumu da katbekat artırdı. Bu sorumluluSumun farkında olarak daha çok hizmet etmek, daha çok insanın gönlüne girmek ve o insanları camiyle buluşturmak 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adına çalışma ve gayretlerimizi Rabbim artırsın inşallah. 

Sizin gibi din hizmetinde bulunan din gönüllüsü meslektaşlarınıza neler tavsiye edersiniz? 

Her şeyden önce böylesi bir vazifede bulunmanın bizlere Allah'ın ikramı olduğunu bilmeliyiz. Çünkü insanlara hizmet, peygamber mirasıdır. Bu kutlu mirasa sahip çıkarak insanların dini, toplumsal ve kişisel hayatina bir şeyler kazandırmalıyız. 
İşte bu hâl üzere insanlara ulaşabilmenin yollarını aramalıyız. 
Çocuklarımız ve gençlerimize yönelik çalışmalar geliştirirken asla diğer yaş gruplarını da ihmal etmemeliyiz. Her ne yaparsak yapalım içerisine sevgi ve samimiyetimizi katalım. İnsanlar o sevgi ve samimiyeti görünce zaten güvenmeden edemiyorlar. İşte o zaman bir anda cemaatin nazarında güvenilen, itimat ve itibar edilen bir kimse oluveriyorsunuz. Allah da zaten kendi rızası uğruna yapılan işleri bereketlendiriyor ve yepyeni kapılar açıveriyor. Allah, bizleri her daim istikamet üzere ve vazifesinin üzerine âdeta titreyen kimselerden eylesin. m 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Bursa İznik Müftüsü 





ileyi uzun zamandır “anne, baba ve onların çocuklarından oluşan en küçük toplumsal kurum” diye tanımlıyorlar. Toplumun temeli olan bir kurumu sadece bu şekilde “anne baba 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ve çocuklardan oluşan bir birliktelik” olarak tanımlarsak sanıyorum eksik bir tanım yapmış oluruz. Çünkü bu tanımda ailenin temel taşı olan büyükan- ne ve büyükbaba yani dede ve neneler yok. Bu sebepten uzun 





zaman var ki ailenin temel taşı ve omurgası olan bu yaşlı çınarlar, bu ak sakallı dedeler ve ak yaşmaklı, nur yüzlü neneler, tanımdan çıkartıldıkları gibi gerçek hayatta da öz evlatlarının yanında fazlalık kabul edilerek 





ailenin dışına çıkartıldılar, yalnızlığa ve kimsesizliğe mahküm edildiler. 


Oysa o ak sakallı dede ve ak örtülü, nur yüzlü nene o ailenin kurucu üyeleridir. Onlar ai- 





lenin onur ve as başkanlarıdır. 
Ailenin temel taşları ve aileyi ayakta tutan yaşlı çınarları olan bu ihtiyarlar, ailede rahmete ve berekete sebep elleri öpülesi 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nin en hafifiyle “Öf!” bile denmeyecek, kıymetli varlıklarımızdır. Bir defa onlara Allah Teâlâ değer veriyor ve bizim de değer vermemizi istiyor. “Rabbin, sadece kendisine ibadet etmenizi, ana babaya da iyi davranmanızı kesin olarak emreder. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara Öf bile deme. 
Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle.” (isra, 17/23.) 


Anne babanın yeri 


Kendisine kulluk ve ibadet etmemiz Rabbimizin emri olduğu gibi, ihtiyar anne babayı bir yük görerek öfleyip püflemeden, azarlamadan, güzel söz söyleyerek, merhametle davranmak da Rabbimizin emridir. Ayette dikkate şayan bir nokta da ayetin şu kısmıdır: “Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa...” 
Anlıyoruz ki anne ve babalar çocuklarının yanında ihtiyarlayacaklar! Veya ihtiyar anne ve babalar çocuklarının yanında olacaklar! Ayrı yerlerde ve terk edilmiş değil. Köhne yerlerde ve viranelerde değil. Yalnızlığa mahküm edildikleri, elin ve yabancının yanında, çocuklarım gelecek diye gözleri kapılarda olan “huzurevlerinde” değil. 
Yanımızda, hemen yanı başımızda olacaklar/olmalılar. Çünkü anne babanın yeri evlatlarının yanıdır. 











Evet, bir toplumda var olan ihtiyardede ve neneler, otoplumun rahmet ve berekete ermesine sebep, aynı zamanda azabın inmesine engel sigortalardır. Bu 








insanlardır. Onlar kendilerinden bıkkınlık gösterilerek, kelime- 





hususu Sevgili Peygamberimizin lisanında şöyle buluyoruz: “Beli bükülmüş ihtiyarlar, süt emen bebekler ve otlayan hayvanlar olmasa idi üzerinize azap yağardı.” (Hadislerle İslam; D.İ.B. Yayınları, 4/282.) 


Bu demektir ki köyümüzde, kentimizde ve mahallemizde bulunan nur yüzlü ihtiyarlar, bulundukları yere rahmetin inmesine vesile oldukları gibi oraya ilahi azabın inmesine de engel teşkil ediyorlar. Peki, aynı nur yüzlü ihtiyar dede ve nene bizim evimizdeyse; o zaman rahmet ve bereket bizim evimize inerken üzerimize yağacak olası azaba karşı da bir nevi paratoner vazifesi görmeyecekler mi? 
Sanıyorum bu soruya herkes ‘evet’ cevabını verecektir. O zaman hiç böylesi insanlar kırılır ve üzülür mü? Ailenin dışında, viranelerde yalnızlığa, bakımsizliëa ve ölüme terk edilir mi? 
Güya rahat edecekler ve huzur bulacaklar diye “huzurevlerine” bırakılırlar mı? 


Onlar, bizim baş tacı etmemiz gereken büyüklerimiz. Onlar bizim rahmet vesilemiz. Onlar bizim cennetimiz. Bizler onların duası ile abat oluruz veya berbat oluruz. Rahmet-i ilahi üzerimize onlar sayesinde iner ve onlar sayesinde rızka mazhar oluruz. Sahabeden Ebu'd Derdâ radiyallahu anh'ın bildirdiğine göre, Allah Resulü (s.a.s.) 
şöyle buyurmuşlardır: “Güçsüz ve düşkünlerinizi araştırıp bana getirin (ki ihtiyaçlarını karşılayayım). Çünkü siz ancak içinizdeki güçsüzler sayesinde yardım görüyor ve rızıklandırılıyorsunuz.” 
(Tirmizi, Cihad, 21, (IV, 206)) 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Resulüllah'ın bedduası 


Mevla-i Zülcelal katında bu kadar değer ve kıymeti olan insanların ihmal edilmesi durumunda sanırım bir azap olsa gerek. Bu alanda en hafifiyle Sevgili Peygamberimizin bedduasına şahit oluyoruz. Peygamberimiz (s.a.5.) bir gün: “Burnu sürtülsün, burnu sürtülsün, burnu sürtülsün!” deyince, sahabe; “Kimin burnu sürtülsün ey Allah'ın Resulü?” 
diye sordular. Bunun üzerine Allah Resulü şu açıklamada bulundular: “Ana babasından her ikisinin veya birinin yaşlılığına ulaştığı hâlde (onların dualarını alarak) cennete giremeyen kimsenin.” (Müslim, Birr, 45/ 9, III, 1978). İşte, anne babalarının ve Hz. Peygamber'in bedduasına uğrayan bu talihsiz kimselerin; 





Köyümüzde, kentimizde ve mahallemizde bulunan nur yüzlü ihtiyarlar, bulundukları yere rahmetin inmesine vesile oldukları gibi oraya ilahi azabın inmesine de engel teşkil ediyorlar. 





böylelerinin işi rast gitmez, iki yakası bir araya gelmez, evinde ve işinde gücünde bereket, yüreğinde ve kalbinde huzur olmaz.” 


Allah Resulü (s.a.s.)'den öyle bir şey öğreniyoruz ki yaşlılara hürmetin Allah'a hürmet olduğunu anlıyoruz. “İhtiyar bir Müslüman'a, Kur'an'ın belirlediği sınırları aşmayan ve ondan uzak kalmayan bir Kur'an hafızına ve adaletli devlet başkanına hürmet göstermek, Allah'a duyulan saygıdandır.” (Ebu Davud, Edeb, 20, 4843; Hadislerle İslam, 4/284.) 


Yaşlanacağımızı unutmayalım 


Ey yarının ihtiyar adayları olan bugünün gençleri! Bugün gençsiniz, güçlü kuvvetli ve sağlıklısınız. o Başkasına muhtaç olmadan hayatınızı devam ettirebiliyorsunuz. Peki, bu hep böyle mi gidecek? Hayır, hayır! 
Biliyorsunuz ki ihtiyarlık dünyada ömrü olan herkesi geziyor ve herkese misafir oluyor. Yani eğer ömrünüz varsa siz de ihtiyarlayacaksınız. Elden ayaktan düşeceksiniz. Gözlerinizin feri kaybolacak ve dizleriniz tutmaz olacak. 


Geliniz hep birlikte, şimdiden o günleri hatırlayalım. O vakte vardığımızda nasıl muamele görmek istiyorsak bugün biz de ihtiyar anne ve babamıza, yaşlı kayınvalidemize öyle davranalim. Yani o günlere şimdiden yatırım yapalım. Çünkü Allah'ın öyle adaleti var ki herkes yaptı-Sin: görüyor, söylediğini işitiyor, ektiğini biçiyor. Hz. Peygamber, kişiler gençliğinde ihtiyarlarına hürmet ve hizmet ederlerse on- 





lara da yaslandiklarinda, Allah Teâlâ'nın kendilerine hizmet edecek gençler var edeceğini müjdeliyor: “Herhangi bir genç, bir kimseye yaşlı olduğu için ikramda bulunursa Allah o gence, yaşlılığında kendisine ikramda bulunacak birini nasip eder.” 
(Tirmizi, Birr, 25, IV, 372.) 





Demek ki gençliğinde aksakallı ve ak yazmalı ihtiyarlara hürmet edip hizmet edenler Allah'ın garantisinde. Allah öylelerini ihtiyar günlerinde yalnız koymayacak. Aksi davranan, 


büyüklerine saygı duymayıp anne babalarına gereken ihtiramı göstermeyen, onları ihmal edip viranelere ve huzurevlerine terk eden evlatlar; yaşlandıklarında kendi evlatlarından, oğullarından, kızlarından ve gelinlerinden saygı ve hürmet beklemeyecekler. 





Bırakalım bu nur yüzlü ihtiyarlar ahir ömürlerinde, evlatlarının merhametli kol ve kanatları altında, sıcacık yuvalarında ve torunlarının cıvıltıları arasında yaşasınlar. Onlar böylece mutlu 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ve huzurlu olurken, torunlar da hayatı ve yarının derslerini bu rahmet abidelerinden alsınlar. 
Gençlik gecesinin uykusundan, ömrün sonbaharı, dünya seyahatinin son durağı olan ihtiyarlık sabahında pişmanlık içinde uyanmamak ve ah u vah etmemek için Allah'ın bize ikramı olan ihtiyarlara bugün merhametle davranalım. Böylece onların duasını alırken Rabbimizin rızasını kazanalım ve yarınlarımıza yatırım yapmış olalım. m 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DOĞU'DAN BATI’YA ŞEHİRLERİN HAFIZASI MEZARLIKLAR 


| Tuba Kevser ŞAHİN 


Strazburg Din Hizmetleri Ataşeliği Din Görevlisi 


ir şehre gittiğinizde en çok hangi mekânlar ilginizi çeker? Kütüphaneler, müzeler, saraylar, köşkler... Peki ya mezarlıklar? Kimilerinin yanlarından geçerken duyduğu ürpertiye rağmen bir şehir hakkında bilgi alınabilecek en özel mekânlardır mezarlıklar. Birer açık hava müzesi ya da şehir kütüphanesidir diyebiliriz onlar için. O şehirde yaşamış yüzlerce, binlerce insanı dil içinde barındırabilen ve kabrin sahibine göre şekil alarak onu çağlar ötesine taşıyabilen. Bu sebeple İlber Ortaylı mezarlıkları “Bir toplumun uygarlık düzeyini gösteren, rengini en iyi anlatan yerler” olarak tanımlar ve şöyle devam eder: “Osmanlı mezar- 





lıkları insanı âdeta sessiz, hüzünlü ama sıcak bir tebessümle karşılar. Eski toplumumuzun insanı ölüm olayına, onu geciktirip kaçarak değil, sıcak bir dostlukla kucaklayıp yanına alarak direnir. İstanbul, Bursa, Edirne gibi Osmanlı kentlerinde bazen geniş alanlarda, bazen mahalle aralarındaki mescitlerin etrafında mezarlıklar yer alır. 





Almanya'da Türklerin Defnedildiği Mezarlık 


Akdeniz coğrafyasının ölümsüz, soylu ağacı servilerin ve eğrelti otlarının arasında her biri bir üslup harikası olan mezar taşları, dışarıdaki hayatla bir bütünlük içindedir. Ölen bir kadın, hele genç, bir lohusa ise çiçeklerle süslenen gelin başlı bir mezar taşı vardır. Kaleler fetheden bir vezirin mezar taşına sadrazam kavuğu konulmuştur. Onun yanındaki sarıklı bir mezar taşı, ilmiye sınıfından önde gelen bir efendinindir. İki arşınlık mezarın üstünde mermerin ve ölümün soğukluğunu unutturacak sıcaklikta bir hüsnühatla kazılmış Fatiha ve taş üzerinde ölenin sınıfı ve mesleğiyle ilgili bir alamet...” 
(İlber Ortaylı, Dünden Bugüne Mezarlıklar, Milliyet Gazetesi, 26.06.1983.) Ölümü hatırlamak pek çoğumuz için oldukça anlamlıdır bu yüzden. 





“Neylersin ölüm herkesin başında 


Uyudun uyanamadın olacak Kim bilir nerde, nasıl, kaç yaşında? 

Bir namazlık saltanatın olacak Taht misali o musalla taşında” 


Mısralarıyla bizlere ölüm gerçeğini hatırlatan şair ne de doğru söylemiştir. Evet, ölüm hepimizin başında ve her an ruhumuz ölüm meleğiyle birlikte kanatlanıp uçabilir. O sebeple asıl gaye insanın yaşadığı zaman dilimini en güzel şekilde değerlendirmesinden ibarettir. Zira Yüce Allah bizlere hangimizin daha güzel amel edeceğini görmek için ölümü ve hayatı yarattığını (Mülk, 67/2.) hatırlatır. 


Mükerrem bir varlık olan insanın dirisi olduğu gibi ölüsü de her zaman değerli görülmüştür. 
O sebeple ölen kişi hangi dine mensup olursa olsun ölümle ilgili ritüelleri insana saygı temelinde gerçekleşir. Zira doğarken tertemiz yıkayıp sarıp sarmaladığımız insanoğlu yeryüzünden ayrılırken de aynı hassasiyeti, aynı saygıyı hak eder. Pek çok dinde mevcut olan yıkama ve kefenleme işlemleri de bu te- 


? Doğarken tertemiz 

yıkayıp sarıp sarmaladığımız insanoğlu yeryüzünden ayrılırken de aynı hassasiyeti, aynı saygıyı hak eder. 





KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT e— 


mel düşünceye dayanır. Bu yüzden semavi dinlerde özellikle Yahudilikte ölen kişiyi gönüllü olarak yıkayıp kefenlemek, İslamiyet'te ise buna ilave olarak ölen din kardeşinin cenaze törenine katılmak en önemli ibadetlerden birisi olarak görülür. 
Yıkama ve kefenleme işlemlerinden hemen sonra da defin işlemi gerçekleşir. Dinsel ve bölgesel farklılıklar mevcut olsa da semavi dinlerde yıkama, kefenleme ve defin işlemleri birbirine oldukça benzemekle beraber her dinin kabristanı kendine mahsus özellikler taşımaktadır. 





Ölen bir kimsenin, kendi dininden olan kimselerin mezarlığına gömülmesi genel bir uygulamadır. Bu, ölü ile ilgili işlemler konusunda her dinin kendine has uygulamaları bulunmasından kaynaklanan bir durumdur. 
Ülkelerdeki kabristan kültürü genellikle kendi coğrafyasında hâkim olan dini inanca göre dizayn edilmiş olmasına rağmen gerek Müslüman gerek gayrimüslim  kabristanlarında diğer din mensupları için de yer ayrılabilmektedir. Mesela 
2016 yılında Fransa'nın Nimes 
kentinde yapılan kazı çalışmalarında VII ila IX. yüzyıllar arasında Arap ordusuna katılarak Avrupa'ya gelen ve Berberi oldukları tahmin edilen üç kişinin kemikleri bulunmuş. Böylece bulunan kalıntılarla Avrupa'daki en eski Müslüman mezarlığının VIII. yüzyıla ait olduğu tespit edilmiş. Yine Fransa'nın Alsace bölgesinde yıllarca Müslümanlar için kendilerine mahsus bir mezarlık bulunmazken 6 Şubat 2012 tarihi itibarıyla Müslümanlarin da kendilerine ait bir kabristana (Cimetière Public Musulman) sahip olmaları Fransa İslam Konseyi Başkanı Muhammet Mussavi tarafından “tarihi bir adım” olarak değerlendirildi. Günümüzde Avrupa'daki farklı mezarlıklarda da geniş bir alan içerisinde hem Hristiyanların hem de Müslümanların mezarları kendilerine ait bölümlerde yer alabilmekte. 
Aslında gerek aidiyet duygusu gerek doğduğu topraklara gömülme isteğiyle Müslümanlar, özellikle de birinci kuşak Türkler genellikle kendi yurtlarında defnedilmeyi arzu etmekteler. 
Mezarların 40 yıllık sürelerle kiralanıyor olması da onların bu talebini destekliyor. Fakat aile efradının çoğunlukla yurt dışında yaşıyor olması sebebiyle ikinci ve üçüncü kuşak Türkler artık bu topraklarda defnedilmeyi tercih edebiliyorlar. 


Mezarlıkları incelediğimizde Yah- ya Kemal'in “Hiçbir şiir bir mezar 


taşı kadar milli olamaz. Çünkü 


onda el emeği, göz nuru, sanat vardır ve onlar bize bizi anlatır.” 
ifadesini hatırlamadan geçemiyoruz. Zira mezarlıklar aynı zamanda bir kültür tanıtımını da yapıyorlar. Fransız sosyal bilimci Jean François Pérouse'un, “Mezarlıklar yalnızca sakinlerinin hayatlarından değil, ilk bakışta göremeyeceğimiz başka pek çok şeyden de bahseder.” sözü de bu düşüncemizi destekliyor. Bu bağlamda Avrupa'daki mezarlıkları gözlemlemek adına içinde Müslüman kabristanını da barındıran Strazburg'taki Cimetiğre Sud mezarlığını ziyaret ediyoruz. 
Hristiyanların rengârenk mevsim çiçekleriyle bezenmiş mermer kaplı süslü kabirleri göze çarpıyor. Ölen kişinin mesle- 
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® Dinsel ve bölgesel farklılıklar mevcut olsa 

da semavi dinlerde yıkama, kefenleme ve defin işlemleri birbirine oldukça benzemekle beraber her dinin kabristanı kendine mahsus özellikler taşımaktadır. 





Sine ya da ilgi alanlarına göre tasarlanmış mezarların her biri kulağınıza bir hikâye fısıldıyor sanki. Müzisyen bir kişinin bolca müzik figürü bulunan mezarının yanı sira daha küçücükken vefat eden bir yavrunun kabrini oyuncakları süslüyor. Bir kabirde Haç işaretinin yanında gördüğümüz Buda heykeli ve telefon kulübesi şeklinde yapılmış bir aile mezarlığı dikkatimizi çekenler arasında. Kimi kabirlerin üzerlerindeki taze çiçeklerden daha yeni ziyaret edildiği anlaşılırken kimilerinin de sahipsiz oldukları her hâllerinden belli oluyor. Son dönemlerde kremasyon yani ölüleri yakıp küllerini saklama gelenegi de yaygınlaşmış durumda. 
Bu sebeple ölen kişilerin küllerinin saklandığı mermer kaplı bölümler de mezarlıkta özel bir yerde bulunuyor. Bu bölümü 





ziyaret edenlerden birisine yakınlarının neden bu yöntemi tercih ettiğini sorduğumuzda toprağa gömülme korkusundan dolayı olduğunu, kendi babasının da talebi üzerine yakılarak defnedildiğini belirtiyor. 


Ziyaretimiz esnasında bir tarafta oldukça süslü ve şatafatlı gayrimüslim mezarlarının diğer tarafta ise olabildiğince sade Müslüman mezarlarının varlığı dikkatimizi çekiyor. Mezar taşlarından hangi dine ait olduklarına vakıf oluyoruz. Berberiler başta olmak üzere Arap ve Türk kökenlilerin defnedildiği ve sadece Müslümanlara ait olan Cimetière Public Musulman'da mezarlarda sadelik daha hâkimken karma bir mezarlık olan Cimetière Sud'da Müslüman mezarlarının bazılarının gayrimüslim mezarlarına benzemesi dikkatimizi çekiyor. Gayrimüslimlerden etkilenen Müslümanların melek figürlü biblolar, tesbihler ve kandillerle mezarlarını süslediklerine şahit oluyor hatta Müslüman bir kadının ölmüş anne ve babasının mezarları başında mum yakmasını oldukça yadırgıyoruz. 


O gün farklı coğrafyalardan gelen farklı inançlara sahip insanların mezarlarını ziyaret ederken kabristan ziyaretinin kalpleri yumuşattığını ve ölümün en etkili vaiz olduğunu (Tirmizi, Kıyamet, 
24) bizlere söyleyen Allah Resulü'nün öğütlerini bir kez daha hatırlıyoruz. İçinde yaşadığımız fani dünya ile ebedi hayat arasında bir geçiş kapısı olan mezarlıkların bizler için nice hikmetler barındırdığının idrakiyle mezarlıktan ayrılıyoruz.m 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DİVAN ŞİİRİNDE AHLAKİ DEĞERLERİMİZ: 


VEFA 





Dr. Halil İbrahim HAKSEVER 


Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 





Gerçek hadis imiş bu ki hâbun vefâsı yoh 


Kim sevdi hübu kim dedi hübun cefâsı yoh 


(Nesimi) 


Din ve dini düşünceden etkilenerek teşekkül etmiş olan eski edebiyatımızda ahlaka ilişkin çokça kullanılan kelimelerden biri de vefadır. Bu kavramların din veya ahlak bahsinde taşıdıkları manaları, divan şairleri biraz farklı ve genişçe yorumlayarak edebiyatımızda kullanmışlar; 


bir şeyi vaat edip yapmamayı münafıklığın o alametlerinden saydığını (Buhari, “İman, 24; Müslim, İman. 107-108.) hatırlamak kâfidir. 
Vefa, vadinden dönmeme manasına geldiği gibi kişiler arasında önceden var olan sevgi ve samimiyetin devam ettirilmesini (sadakat) de gerektirir. 
Tasavvuf ilminde ise vefa ruhu gafletten uyandırmak, zihni dünya ile meşgul etmemek ve ezelde Allah Teâlâ'ya verilen söze bağlı kalmak gibi manalara gelmektedir. (S. Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 1995, 5.562.) Basta Hz. Peygamber'in hayatı olmak üzere İslam tarihinde sevgi ve 








insan ve hayata dair tespit ve kanaatlerini bu tip dini-edebi kelimelerle izah etmişlerdir. İlk anlamı sevgi ve dostluğu sürdürmek (TDK Türkçe Sözlük) olan vefa, İslam ahlakında “ahit-vaat” kelimeleriyle ilişkili olarak kullanılır. İnsanın sözünde durması, verdiği söze bağlı kalması (ahde vefa) önemli bir ahlaki prensiptir. Kur'an'a göre ahde vefa, iman ederek Allah ile ahitleşmiş ve bu suretle kendisini sadakat mükellefiyeti altına sokmuş olan müminin ahlaki bir borcudur. (Ahid, DİA,c.1, 5.534) İslam ahlakında bir söz verip bunun gereğini yerine getirmek çok önemli ve yapılması şart olan bir davranış olarak görülür. Hz. Peygamber'in (s.a.s.) 





kardeşlik duygularıyla dopdolu göz yaşartıcı nice vefa sahneleri yaşanmış, bunlardan edebi metinlere yansıyanlar da olmuştur. 


Şiir sanatında kullanılan ahlaki kavramlar ilk manalarını korudukları gibi sonradan kazandıklarıyla da çok geniş anlam hazinesine sahip olmuşlardır. 
Dini kaynaklarla çok. irtibatlı olan divan şiirinde vefanın en güzel örnekleri, aşklarına ölümüne bağlı olan âşık şairlerde görülür. Sevdiklerinden asla vazseçmeyen şairler fazlasıyla tedakâr oldukları hâlde, karşıdan aynı davranışı görmeyince şikâyete başlarlar. Şiirlerde vefalı kişilere örnek kendileri iken derdine katlandıkları vefa- 


sızlar da vardır. Sevilenin (yâr) sevenini (âşık) unuttuğu varsayımıyla, şairin atıfta bulunduğu ve yokluğuna sitem ettiği duygunun adıdır vefa. Mesela, gazellerde muhayyel sevgilinin aşığına verdiği söz (9) hatırlatılarak insaflı olması istenirken, kelimenin kurgusal bir anlama büründürüldüğü görülür. 
Vefayı unutanlar 


Zihni bir kurgu üzerinden hayata dair tespit ve tasvirlerde bulunan divan şairleri, estetik zevke sahip olmaları yanında, ahlaki düşünce ve davranışları da yaymak, tanıtmak istemişlerdir. Toplumda yaşamasını istedikleri vefa duygusunun azaldığını görüp gerekliliğini savunmuşlar; bunu da temsili bir vefasız kişi olarak “sevgili” tipi üzerinden ifade etmişlerdir. 
Bütün âşıkların yaşanan gerçek hayatta hep vefasız olan sevgililere denk geldiklerini düşünemeyeceğimize göre, şairler belki de aşk bahsinin içine katarak, toplumda  vefasızlıgın çoğaldığını (tabi mübalağa sanatıyla) söylemiş olabilirler. 
Seven ve sevilen arasında önceden yapılan bir antlaşmaya 
(0) bağlı kalmayan yâr, âşığın sitemine ve uyarısına muhataptır. 
Çok sevdiği kişiden beklemediği bir davranışı gören şair, aradaki 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sevgiye yakışmayan bu davranışa tepki göstererek onu sadakate çağırır ve sözünü tutanların sabah aydınlığı (fecr-i sadık) gibi yüzünün ak olacağını söyler: 


Sâdık ol kavlinde sana kimse töhmet etmesin 
Yüzi ağ alnı açıkdır subh-veş sâdıkların (Zât 


Şu dünyada verdiği sözü tutmayanlar her zaman olmuştur. Şairlere göre bunlar çok sevilenler (sevgili) olduğundan, uyarı daima onlar hakkındadır. Şair padişah da olsa bu kanaattedir; o da vefa yoksunu sevgili için uyarı yapar: 


Va'desine ey gönül dilberlerin aldanma kim 

Anların olmaz cihânda ahd ü peymânı dürüst (Adli) 


Çektiği ayrılık acısını (!) kimselere açamayan Fuzuli de içinde gizlediği derdini sevgiliye söylemesini isteyenlere tereddütlü cevaplar vermiş, vefasızlığını bildiği sevgilinin ona inanmayacağını düşünmüştür: 





Gamım pinhân dutardım ben dediler yâre kıl rüşen 

Desem ol bi-vefâ bilmen inanır mı inanmaz mı 


Hatta hayatta kimden vefa umduysa cefa gördüğünü, tam bir ümitsizlik duygusuyla belirtmiştir: 

Vefâ her kimseden kim istedim andan cefâ gördüm 

Kimi ki bî-vefâ dünyâda gördüm bi-vefâ gördüm 


Hayatı çok güzel ve “doğru” okuyan şairin bu karamsar hâlini sadece “muhayyel” sevgilinin vefasızlığına hamledip şair fantezisi olarak düşünmemeli; gerçek hayatta görülen vefa eksikliğinin, şairin zihin ve hayali- ne yansıyan iz düşümleri olarak algılamalıdır. 


Âşıklar güzellere tutkun oldukları için, en fazla yanıldıkları nokta da onların güzelliğine aldanmalarıdır. Yine Fuzuli der ki: 


Ger derse Fuzuli ki güzellerde vefâ var 
Aldanma ki şâ'ir sözü elbette yalandır 


Şairin, sitemini genelleyerek bütün “güzelleri” aynı kefeye koymasının hayattaki karşılıgı tartışılabilirse de yaşarken muhtemelen müşahede ettiği bazı olumsuz durumları anlatmaya çalıştığı bir gerçektir. Klasik edebiyatımızda eline kalem alan her şair, sanki sözleşmişcesine vefasız yârdan şikâyet eder. Bunun gerçekte neye tekabül ettiği tam olarak bilinmez ama Fuzuli çok meşhur şu beytinde “dostların pervasız, feleğin merhametsiz, zamanın değişken, düşmanın güçlü, talihinin sönük, derdinin çok, dert ortağının yok” olduğunu söylerken hepten abartmış sayılmamalıdır: 


Dost bi-pervâ felek bi-rahm devrân bi-sükün 

Derd çok hem-derd yok düşmen kavi tâli' zebûn 


Bülbülün de biraz boşuna öttügünü, çünkü vefasız gülün onu boş yere inlettiğini düşünen bir başka şairin, kendi yazdığı sevgi ve vefa yazılarını hiç kimsenin okuyup dinlemediğini söylemesinde ise epeyce mübalağa bulabiliriz: 


Güle güş ettiremez yok yere bülbül inler 

Varak-ı mihr ü vefâyı kim okur kim dinler (Kâmi) 


İnsan bazen dostundan cefa, başkasından vefa görebilir. 
Böyle olunca gözü, insanoğluna karşı vefasını ispatlamış başka canlılar arar. Şair de bunu söylemis: 


Ağyâr vefâdan dem urur yâr cefâdan 

Âdemde vefâ olmaya vü ola köpekde (Ruhi) 


İnsanoğlunun külliyyen vefasızlığını belirten Bağdatlı Ruhi, sadakatin köpekte aranacağını söylerken çok mu keskin konuşmuş acaba?. 


Vefanın olmadığı yerde cefa hükümran olur. Fakat cefa bazan âşığa atâ (ihsan ve iyilik) olarak da sunulur: 


Dedim ana ey bî-vefâ nedir bu itdiğin cefâ 

Dedi ki bil ey mübtelâ benden sana oldı atâ (Muhibbi) 


Hayattaki misyonlarını çoğu kez “aşk ateşiyle pişmek” olarak gördüğümüz şairlerin bu hâli, Hak Teâlâ'ya tam bir kulluk kıvamına eren bir müminin, O'ndan gelen her “belâ”ya tevekkül edip teslim olma duygusuna ne kadar da benziyor... 





Dünya da vefasızdır 


Kurgu üzerinden hayatı tasvir etmeye çalışan divan şairi, hayal kursa da “kendi dili” ile bize bazı hakikatleri fısıldamaktadır. Onun, insanlarda (özellikle sevdiklerinde) (o yokluğundan yakındığı vefa, hep korunması gereken sevgiyi ve bunun gereği olan daimi alakayı işaret eder. Bu daimi alakada insanların beklentisi ayrılığın hiç olmaması; hoş, güzel ve beğenilen şeylerin hep yanı başımızda bulunmasıdır. Ama ne çare ki hayattaki bütün güzellikler hep 


geçici ve değişkendir. Kur'an'a göre oyalayıcı, aldatıcı ve esas hedeften uzaklaştırıcı olması, dünya hayatının temel özelliğidir. “..Dünya hayatı ise sadece aldatıcı bir geçinmedir.” (Hadid, 57/20.) benzeri pek çok ayetten anlam çıkaran şairlere göre dünyanın kendisi de “seçici, fani” anlamıyla vefasızdır. Âşık rolünü oynayan şairler, sevgilinin kendileriyle alakayı kesmesinden üzüntü(!) duyarak şikâyet şiirleri yazmışlarsa da, vefasız diye nitelenen sadece kişiler değildir. İçinde yaşanılan dünyada da vefanın (iyilik, bağılık, sadakat vs.) bulunmadığını yazan Şair pek de yalancı sayılmaz. Muhayyel sevgiliye vefasız diye sitem eden şair, dünyayı da aynı sıfatla niteliyorsa, ozaman bize “başka bir şey” söylüyor olmalıdır: O'ndan başka her şey fani....(Kasas, 28/88.) 








Dünyada vefanın bulunmadığına dair çok sayıda beyit kaleme alınmıştır. Bu tür manzumeler şairlerin şahsi derdini dile getirmekten ziyade, onları bir yanlıştan uzaklaştırma (nehy anil-münker) amacı taşıyor gibidir. Mesela şair, “Cefa çekmek istemiyorsan vefasız dünyanın peşine düşme.” öğüdünü verir: 


Ger görmemek dilersen resm-i cefâ Fuzüli 

Olma vefâya tâlib dünyâ-yı bî-vefâda 





Âlemin cefasindan bunalıp mutlu olamamaktan dolayı üzülme der şair. Vefasız dünya bu, böyle gelmiş böyle gider: 


Geç gelir tiz geçer deyü safâ çekme keder 

Âlemin hâli budur böyle gelir böyle gider (Fâizi) 


İnsanlar, fani ve aldatıcı oldugunu bildikleri hâlde dünya ve içindekilerin çekici güzelliğine kanarlar. Şairler de sonradan pişmanlık şiirleri yazarlar. XV. 
yüzyıl şairi Ahmed Paşa da böyle söyleyenlerden. Fani olan güzellere bel bağlamanın yanlışlığını, “aziz” sandığı bu varlıkların ömür gibi vefasız(geçici, ölümlü) olduğunu nice sonra anladığını belirtmiştir: 





Cihân güzelleri hep bî-vefâ imiş bildik 

Gönül vefâsıza virmek hatâ imiş bildik 

Anı ki cân u cihândan aziz sanırdık 

Diriğ ömr gibi bi-vefâ imiş bildik 

Divan şiirinde dünya çoğu kez kötü sıfatlarla anılır. Zahirde güzellik ve cazibesi çoksa da aslında değersiz ve adi olduğu da sıkça dile getirilir. XVI. asrın bürokrat şairi Baki, alçak dünya (menfaatleri) için alçaklara baş eğmeyeceğini söylerken, dünyaya vefasizliktan da öte, “aşağı, değersiz” bütün sıfatları da yakıştırmış olmalıdır: 


Baş eğmeziz edâniye dünyâ-yı dün içün 

Allah'adır tevekkülümüz i'timâdımız 


Kâmil insanlarda bulunduğu düşünülen vefanın, dünyada ve dünyalık insanlarda olmadığına inanıldığından, şiirlerde çoğunlukla vefasız kabul edilen kişiler/varlıklar kötülenmiş, onlardan kaçınılması gerektiği söylenmiştir. Kadir kıymet bilmek vefalı olmanın gereğidir. 
Duyguları hassas olan şairler, bazen yeterince anlaşılamadıklarını, böylece kıymetlerinin tam olarak bilinmediğini düşünmüşler; çevrelerinde kendilerine karşı bekledikleri vefayı göster(e)meyenlere biraz da kırgın beyitler yazmışlardır. 
Hayatında ikbal günleri yaşadığı hâlde sonra bunu yitiren Baki, ancak öldüğünde cenaze namazı kılınırken dostlarının kadrini bileceği öngörüsünde bulunmuştur: 


Kadrini seng-i musallâda bilüp ey Bâki 

Durup el bağlayalar karşına yârân saf saf 


Böylece, sevgi, iyilik, sadakat, minnet duygularıyla iç içe olan vefa kavramı, farklı anlam boyutlaryla klasik şiirimizde sıkça yer almış, çeşitli yorumlara tabi tutularak hayatı resmetmeye çalışan şairlerin bilgi ve duygu malzemesi olmuştur. Kimisi de kahır ve lütuf duygularıyla gelgitler yaşamaktansa, işleri O'na havale edip tevekkülün mutlu eden limanına sığınmayı yeğlemiştir: 

Ne kahrı dest-i a'dâdan 

Ne lütfu âşinâdan bil 

Umürun Hakka tefvîz et Cenâb-ı Kibriyâdan bil m 








Kafama takıldı, İslam akıl dini mi? Eğer İslam akıl dini ise neden bu kadar akıllı insan inanmıyor? İslam'da mı yoksa onların akıllarında mı bir sorun var? 


Cevaba önce akıldan başlayalim. Aklın ne olduğuna dair kafamizda net bir cevap var mı? 
Söz gelimi akıl, zekâ gücü mü yoksa zihin kapasitesi midir? 
Açacak olursak, akıl bir şeyi hemen kavramak mıdır, yoksa öğrenilen bilgiyi kalıcı kılmak mıdır? 


Kafam karıştı doğrusu! 


Zaten meselenin kendisi karışık. Günümüzde genellikle akıl, zekâ ile eş tutulur ve çok zeki insanların çok akıllı olduğu kabul edilir. Zekâ en açık olarak kişinin kendi alanındaki prob- 


doğduğu andan itibaren herhangi bir kusuru yoksa akıllı bir varlıktır. Onun ilk öğrenim deneyimi, göz ve kulağa dayanır. 
Yani gördüğünü ve duyduğunu taklitle işe başlar. Söylenen şeyler ona bir anlam ifade etmez, akıl yürütme kabiliyeti de yok gibidir. Zaman içinde zihin kabiliyetinin gelişmesiyle canını çok yakan şeyleri hatırında tutabilir. O şeyin niçin canını yaktığına dair bir fikri yoktur. 
Çünkü karşılaştırma yapma gücü henüz gelişmemiştir. Karşılaştırma ve ayırt etme gücünün gelişmesiyle çocuk aklını kullanma safhasına ulaşır. Ama bu döneme kadar zihninde duyma ve görme sonucu, taklit yollu da olsa epey bir materyal birikir. Karşılaştırma ve ayırt etmeyi bunlar üzerinden yapar. 
Yetersiz kaldığı noktada çevre- 








lemlere çözüm getirebilme gücü olarak tanımlanır. Problemi çözme, ancak derinliğine kavrama ve kavradığını kalıcı kılmakla mümkün olur. Bu durumda işin içine öğrendiklerimizin depoladığı yer olan zihin girer. 

Peki, akıl bütün bunları bağımsız mı gerçekleştirir? Yani hiçbir yerden destek almaz mı? 


Çocuğun gelişimine bakarak buna cevap verebiliriz. Çocuk 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sindekilerden bilgi almaya yönelir. İşte bu noktada eskilerin haber bilgisi dediği dış kaynak devreye girmiş olur. 


Öyleyse aklın tek başına işlev görmesi söz konusu değil. 

Tabi ki öyle! Çünkü akıl karşılaştırma ve ayırt etme yöntemiyle çalışır. Buna eskiler kıyas ve temyiz adını vermişlerdir. Bu iki işlemi yapabilmek için zihinde birikmiş malzeme olması 


İSLAM 
AKIL DİNİ Mİ? 


gerekir. İnsanın öğrenme ihtiyacını doğuran sebep de tam olarak budur. Öğrenme yoluyla insanoğlu zihninde malzeme toplar ve sonra onları karşılaştırmaya ve ayırt etme işlemine tabi tutarak yeni bilgilere ulaşır. 
Bu bilgilerle geleceğe yönelik planlamalar yapar. 








Öyleyse akıl olmadan hayatı sürdürmek mümkün değil! 


Kesinlikle öyledir. Bu yüzden Allah insanları akıllı yaratmış ve akıllı olanlara hitap etmiştir. 
Ancak bütün bilgilerden soyutlanmış aklın bir işlev görmesi de söz konusu değildir. Öyleyse akıl, hangi bilgiyle donatıldıysa ona göre işleyen bir mekanizmadır. Eğer kişi zihnine topladığı bilgiyi geliştirmez ve çeşitlendirmezse tekdüze ve kısır bir düşünme içine hapsolur. 





Konuya İslam açısından baktığımızda nasıl anlamalıyız? 


Hz. Âdem yaratıldıktan sonra ona isimler öğretiliyor. Bunun bir anlamı onun zihnine bilgi yükleniyor, ikinci anlamı ise çevresini tanıma noktasında isimlendirme kabiliyeti veriliyor. Çünkü Hz. Âdem ilk insan olduğu için görerek ve duyarak etrafından bilgi alma imkânı yoktu. Sonraki insanlar için ar- 


tik hemcinslerinden oluşan bir çevre vardır ve bilgiyi onlardan alması mümkündür. Öyleyse her insana bilgiyi işleme kapasitesi olan akıl verilir. Burada tekdüze bir akıldan söz etmek mümkün değildir. Eğer akıllar tekdüze olsaydı, insanlar arasında meslek ve meşrep bakımından farklılığın oluşması ve toplum içinde iş bölümünün oluşturulması imkânsız olurdu. 


İlk sorumuza dönsek. Sanki konudan uzaklaşıyoruz hocam. 


Uzaklaşmıyoruz aksine konuya yaklaşıyoruz. Ne demiştik insan dışardan bilgi almaya muhtaç bir varlıktır. Öğrenim ihtiyacı da bundan doğmaktadır. Dışarıdan hiçbir bilgi desteği almayan bir insanın hayatını sürdürmesi imkânsızdır. Bu, hayvanlar için bile böyledir. İnsanın dışarıdan bilgi alma zorunluluğunun yanında her bilgiyi kaynağından ve doğru adresten almak zorunluluğu vardır. İnsan çiftçiliği atölyede öğrenemeyeceği gibi tamir işini de tarlada öğrenemez. Gördüğü ve duyduğu nesnelerin bilgilerini doğrudan alabildiği gibi görmediği alanların bilgisini haber alma yani öğrenme yoluyla elde eder. Tarih bilgisi ve uzak coğrafyaların bilgisi böyledir. Akıl yürütülerek tarih bilgisi elde edilemez. Demek ki görmediğimiz alanların bilgisi ancak öğrenme yoluyla gerçekleşir. 
Öğrenme yoluyla elde edilen bilgilere de haber bilgisi denilir. 





Peki, dinin öğrenimi nasıldır? 
Din yoluyla insan, yaratıcısını ve yaratıcısına karşı görevlerini öğrenir. Yaratıcıyı görmek müm- 


kün olmadığına göre O'na dair bilgiler görmediğimiz alanı bilme yöntemiyle elde edilir. Yani öğrenmeyle. Allah'ın görevlendirdiği ve gönderdiği peygamber aracılığıyla ancak bu bilgileri elde edebiliriz. Peygamberin insan olarak görevlendirilmesi hem akla hem duyulara hitap içindir. Çünkü peygamber sadece öğreten değil aynı zamanda örnek olan kişidir. Aslında öğretmen de öyledir. 





Evet, kesinlikle böyle. Ama konumuza dönersek, aklı sanki devre dışı bıraktık gibi. 


Kesinlikte akıl devre dışı bırakılamaz. Çünkü aklın devre dışı bırakılması, insanın işlevsiz hâle gelmesi, bitkisel hayata girmesidir. O yüzden hiçbir peygamber, insanların akıllarına baskı yollu müdahale etmez. Eğer müdahale ederse insanın iradesi devre dışı kalmış olur. Çünkü aklın yaptığı iş karşılaştırma ve ayırt etmedir. 
Bu karşılaştırma ve ayırt etme işleminin sonunda bir tercihte bulunur. Tercihi doğrultusunda da kendisine bir yol ve yöntem çizer. Bunları ortadan kaldırıp onu belli bir yöne ve yönteme mecbur kıldığınızda ne aklın ne de iradenin önemi kalır. Yüce Allah, kurduğu sistemi ve yarattığı insanı çok iyi bildiği için peygamberin görevini sisteme zarar vermeyecek ve insan aklını kısıtlamayacak şekilde belirlemiştir. İnsan dışardan bilgi almaya muhtaç olduğu için peygamber insana bilmediği alanla ilgili birtakım bilgiler getirmektedir. Bu bilgileri nasıl kullanacağına ve gelecek noktasında 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dair fikir vermektedir. İnsan bunun karşısında aklına müracaat etmekte ve kendine göre bir fayda-zarar envanteri çıkarmaktadır. Eğer bu fayda-zarar envanterini peygamberin getirdiği bilgiyi göz ardı ederek yaparsa, sadece zihinde olan bilgiyle akıl yürüterek kendisini dar ve kısır bir alana hapsetmiş olur. Hâlbuki akıllı insan, bilgisini geliştirerek ve çeşitlendirerek karar verendir. Şayet peygamberin getirdiğini kullanarak bir sonuca giderse isabet eder. 
Örnek verecek olursak Firavun, Hz. Musa'nın getirdiği bilgiyi dikkate almadığı için eksik degerlendirme yapmış ve gerçeği ancak boğulurken kabullenebilmiş. Büyücüler ise kendilerinde var olan büyü bilgisiyle Hz. Musa'nın getirdiği bilgiyi karşılaştirarak daha isabetli bir sonuca varabilmişlerdir. 








O zaman bilgi araçlarını bir bütün olarak mı görmek gerekiyor? 

Tam da öyle. Bilgi araçları birbirinden koparıldığında insan eksik kalır. Öyleyse sadece akılla insanın bir yere ulaşması ve bir sonuç elde etmesi mümkün değildir. İslam akla hitap eder, aklın kavramasını önceler. Bu yönüyle İslam'da aklın inkâr edilmez yeri ve önemi vardır. 
İslam akıl dinidir derken aklın ürettiği din diyorsak doğru degil, ancak aklın kavrayabileceği ve onaylayabileceği bir din diyorsak doğrudur. Aklı tek yönlü bakışa ve sınırlı bilgiye mahküm eden, aklı devre dışı bırakmış demektir. İşte Kur'an'da “akıllarını kullanmıyorlar” ifadeleri 





nasıl bir yol tayin edeceğine 


de bu tür insanlar içindir. m 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TEVHİDİ MERKEZE ALAN BİR DÜŞÜNÜR İSMAİL RACİ FARUKİ 








Koray ŞERBETÇİ 











slında hikâyenin en trajik safhası, XX. asrın başladığı tarihten henüz on sekiz yıl geçmişken başladı. 


1919 senesinde Paris'in yaldizli salonlarında toplanan galipler, masa üzerine yaydıkları haritaları başında Müslümanların yaşadığı beldeleri cetvel ve kalemlerini kullanarak ve kimseye sormadan taksim etmekteydiler. Peki ama bu ortam nasıl doğmuştu? Neden Müslümanların beldelerinin taksimatı Paris'te yapılıyordu? 
Dahası Müslümanlar neden buna boyun eğmek zorunda kalmışlardı? 
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Aslında dört sene süren çetin savaşta Müslümanlar, Osmanlı Devleti önderliğinde büyük bir mücadele vermişlerdi. Elbette Batılı güçlerle işbirliğine giderek bu kutlu mücadeleye ihanet edenler olmuştu ama bunlar marjinal gruplardan ibaretti. 
İslam dünyasının ekseriyeti eldeki imkânlar elverdiğince Batı saldırganlığına karşı bu mukaddes direnişe katılmışlardı. 





Osmanli orduları Galicya’dan Çanakkale'ye, Kafkaslardan Süveyş Kanalı'na dek Batı'nın emperyal düşlerine gövdesini imanla siper ederken diğer beldelerde de kabile reislerinden kanaat önderlerine dek Müslümanlar İstanbul'dan yükselen sese kulak vermişler ve mücadeleye girişmişlerdi. 





Daha düne kadar Osmanlı'ya isyan eden Yemen İmamı isyanı bırakıp Osmanlı'nın yanında saf tutmuş, Hint Müslümanları sömürgeci İngiliz idaresini grev ve boykotlarla zora sokmuş, Libya'da Sunusiler gönüllü savaşçıları ile Mısır'a hücum etmiş, Irak'ta aşiret lideri Uceymi Sadun İngilizlerin kendisine Irak krallığı teklifini elinin tersiyle iterek Kut Muharebesinde Osmanlı yanında İngilizlere karşı savaşmıştı. 


Ama olmadı. Birinci Dünya Savaşı'nı Osmanlı kaybetti. Tabii siyasi zeminde tüm İslam dünyası da. 


İşte tam bu fırtınalı iklim içerisinde, Osmanlı sancağının gönderden indirilip İngiliz bayra-Sinin göndere çekildiği Filistin topraklarında bir çocuk dünyaya geldi. Bu çocuk, ileride bir 


ilim ve fikir adamı olarak tüm ömrünü ve mesaisini Müslümanların XX. asırda bu duruma düşmesinin nedenlerini arayacak ve buna bir çözüm getirmeye çalışacaktı. Bu kişi ismail Raci Faruki idi. 


Kimlik ve kişiliğinin 





şekillenme süreci 

Yukarıda denildiği gibi İsmail Raci Faruki, 21 Ocak 1921 
tarihinde, Filistin'in Yafa şehrinde dünyaya geldi. Kendisi eğitim yaşına geldiğinde İngiliz idaresine girmiş bulunan Filistin'deki Batı eğitim modeline ilk adımını attı. İlk ve ortaöğretimini, St. Joseph Kolejinde tamamladiktan sonra Lisans öğrenimini Beyrut Amerikan Üniversitesinde felsefe alanında yaptı. 





Aslında aldığı bu Batı tarzı eğitimi diğer teslimiyetçi entelektüellerin aksine bir avantaja dönüştürecek, Müslüman bir aydın olarak Batı düşüncesini ve İslam düşüncesini karşılaştırmalı okuma yapmasını sağlayacaktı. 
İdari görevler de üstlenen Faruki, 1945-1948 yılları arasında Celile'nin son Filistinli valisi olarak görev yaptı. Kendisi yaşadığı toprakların o günkü siyasal atmosferini iyi takip ediyordu. Bunun en büyük kanıtı görevi süresince kendi topraklarında ikinci sınıf bir topluluk hâline getirilmeye çalışan Filistinliler'in haklarının ısrarlı bir savunması oldu. 
Fakat 1948'de İngiliz sömürge idaresinin planları dâhilinde tasarlanan İsrail Devleti'nin kurulması, bölge insanı gibi onun da hayatında bir kırılma noktası teşkil etti. İşgal altındaki Filistin’de duramadı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. 





Amerika'ya ulaştığında aldığı eğitim kendisine iyi bir zemin hazırladı. Düşünce faaliyetinden kopmadı. Indiana ve Harvard üniversitelerinde felsefe alanında yüksek lisans yaptı. 
“Değerin Metafiziği ve Epistemolojisi” konulu doktora tezini 1952'de Indiana Üniversitesi'nde tamamladı. 


Ama Faruki sadece Batı düşüncesini gören bir Doğulu değildi. 
Bu eğitimi yanında kendi düşünce kaynaklarına da aynı ciddiyet ve iştiyakla yöneldi. Bunun için Mısır'a giderek Ezher Üniversitesinde üç yıl süreyle şer'i ilimler alanında öğrenim gördü. 


Daha sonra Amerika’da hocalık yapmaya başladı. Fakat Amerika'da üniversitelerde ders verirken aynı zamanda Müslümanların Batı ikliminde teşkilatlı bir hâlde bulunmasına önem verdi. 
Örneğin Amerika'daki Müslüman öğrencilerin kültürel dayanışmasını sağlamak amacıyla “Muslim Student Association” mensuplarıyla yakınlık kurarak ilmî ve fikf konularda onlara rehberlik yaptı. Bununla da yetinmedi elbette. Philadelphia Temple Üniversitesinde İslam araştırmaları bölümünü, Chicago'da “American Islamic Colle- ge” teşkilatlarını kurdu. 








Bu kurumlar sadece Batı'da yaşayan Müslümanların aidiyet duygusunu tatmin etmek icin değildi. Buradaki bilimsel ve fikri faaliyetler aynı zamanda tüm Müslümanlara XX. asrın getirdiği acılara karşı bir fikir reçetesi de yazacaktı. 
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Kendisi ABD'de yaşamaktaydı ve ilmi faaliyetlerini burada sürdürmekteydi. Ama aynı zamanda bir yanı daima İslam dünyasıyla bağlantı içerisindeydi. Özellikle faaliyetlerinde Pakistan, Hindistan, Güney Afrika, Malezya, Libya, Suudi Arabistan ve Mısır'daki İslami araştırma kurumlarıyla bağlantıda kalarak onların proje, uygulama ve danışmanlık düzeylerinde önemli katkılarda bulundu. 


Ama bu değerli bilim ve fikir adamı Orta Doğu'yu şiddete boğan ve Filistin halkına bu şiddet sarmalı ile kan kusturan Siyonist nefretten binlerce kilometre uzakta olmasına rağmen payını aldı. 


İsmail Raci Faruki ve eşi Lois Lamyâ, 27 Mayıs 1986'da Pennsylvania Wyncote'taki evlerinde sahur vaktinde bıçaklı bir saldırıya uğrayarak öldürüldüler. Olay Amerikan basınında ısrarla göz ardı edilmesine rağmen İslam dünyasında geniş yankılar uyandırdı. 


Peki ömrünü fikre adamış bu Müslüman aydın İslam dünyasına ne söylüyordu? 


Faruki'nin problemi teşhisi 


Öncelikle ifade etmek gerekir ki İsmail Raci Faruki, XX. asırda İslam dünyasının yetiştirdiği önemli fikir adamlarından birisiydi. Kendisi çok geniş bir sahada çalıştı ve buradaki uzun çalışmaları sonucu kendi fikirlerini damıttı. O, mukayeseli dinler tarihi başta olmak üzere sanat, düşünce tarihi, siyaset felsefesi, Batı felsefesi ve teolojisi, ahlak metafiziği, epistemoloji, ontoloji gibi birçok disiplinde yetkin bir birikime sahipti. 
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Ama tüm bu alanlardaki çalışmalarında kafasını kurcalayan temel soru, yeni bir çağın şekillendirdiği modern dünyada Müslümanların nasıl bir duruş sergilemesi gerektiğiydi. 


Faruki'ye göre Müslümanların en büyük çıkmazı; XIX. asrın ikinci yarısında başlayarak XX. 
asra dek sadece Batı'nın taklit edilmesi ve bu taklit alanlarının hiçbirinde bir başarı elde edememesiydi. Sorun burada yatmaktaydı. 


Peki Müslümanların XIX. asırdan bu yana Batı'nın teknolojik üstünlüğü ile yaptığı her yönlü saldırıdan kurtulmak için başvurduğu taklit nasıl bir 


İsmail Raci 
Faruki, mukayeseli dinler tarihi başta olmak üzere sanat, düşünce tarihi, siyaset felsefesi, 
Batı felsefesi 

ve teolojisi, ahlak metafiziği, epistemoloji, ontoloji gibi birçok disiplinde yetkin bir birikime sahipti. 





tablo ortaya çıkarmıştı? Faruki öncelikle dikkatini bu soruna odakladı. Faruki'ye göre XIX. 
asırda başlayan ve Osmanlı'nın mağlubiyetinden sonra ortaya çıkan politik iklimde öncelikle İslam coğrafyasında yapay sınırlar oluşturuldu ve bu durum ümmet arasında da bir umutsuzluk hâlinin meydana gelmesine sebep oldu. Batılı emperyalist sömürgecilerin kurduğu bu siyasi zemin yeni sorunlara da neden oldu. Batı'nın İslam beldelerinde kurduğu koloni yönetimleri aracılığıyla yabancı anlayışlar Müslümanların zihnine hâkim oldu. İslam ümmeti- nin kendine has kültürel ve fikri dinamikleri yozlaştı ve bir süre sonra yüzüne bakılmaz oldu. 
Modernleşme adı altında Batılı eğitim kurumları ithal edildi ve buralarda İngilizce ve Fransızca, eğitim dili hâline getirildi. 
Bu durum İslami gerçekliğin üzerini örtmeye başladı. 


Elbette Batılı bir düşünceyle yeniden inşa edilen kurumlar Müslümanların zihni tutumlarını da değiştirdi. Bir süre sonra Müslüman bireylerin tüketim ve giyim alışkanlıkları, hatta evlerinin mobilya ve süslemeleri, yaşadıkları beldelerin sokak, cadde ve imar yapıları, toplum tasarımları, boş vakitlerini de-Serlendirme tarzları bile yabancı mitler tarafından kuşatıldı. Bütün bu kuşatma sonucu Müslümanlar kendi düşünce kimliklerinin o özgünlüğünden uzaklaşmaya başladılar. Öyle ki Müslümanlar gerek düşünce- de gerekse yaşayışlarında karmakarışık bir hâl aldılar. Çünkü Müslümanlar genel anlamda bunca taklitten sonra ne İslami ne de Batılı olabildiler. 


Faruki'nin çözüm önerisi 





İslam dünyasındaki bu çatışmayı tespit ve teşhis eden Faruki, umutsuzluğa düşmeden ve sadece karamsar tabloyu okumaktan öte, ileri doğru bir adım daha atarak neler yapılması gerektiği üzerinde de durdu. Bilhassa İslam dünyasının yeniden ayağa kalkması için yalnızca siyasi reçeteler üreten kişi ve gruplardan farklı olarak mağlubiyetin ilk başladığı yere yani zihniyet meselesine eğilerek kendi özgünlüğünü de ortaya koydu. 





Onun Müslümanların kurtuluş reçetesi olarak gördüğü en büyük tezi “Bilginin İslamileştirilmesi” projesiydi. Peki ne demekti bu ve nasıl gerçekleşecekti? 


Faruki'ye göre zihinsel inşa noktasında eğitim kurumları başroldeydi. Fakat İslam dünyasına ithal edilen Batılı eğitim kurumları, Müslümanların tarihsel hafızasının köreltildiği ve buna karşı Müslüman bireyin bilincinin de Batı'nın karikatürü hâline getirildiği laboratuvarlar gibiydi. Ama bunun yanında medrese gibi geleneksel eğitim kurumları da bilginin geldiği düzey itibarıyla çağın beklentilerini karşılayamıyordu. 


Bunun için Batılı bilginin eleştirisini yapacak ama aynı zamanda geleneksel eğitim kurumlarının da eksiklerini giderecek, İslam'ın ruhunu yansıtan yeni bir dünya görüşünü mayalayacak bir eğitim metodu ve eğitim kurumlarına ihtiyaç vardı. İlk ve en önemli çaba bu olmalıydı. Zira Müslümanların kurtuluşunu ancak İslami bir dünya görüşü sağlayabilirdi. Çünkü 





dünya görüşüdür. 


Müslümanların kendine has bir dünya görüşü inşa etmeden özgün kurumlar, bilim adamları, politikacılar, ekonomik ve toplumsal fikirler ortaya koyması beklenemezdi. 


Peki bu İslami dünya görüşü ne demekti? 


Faruki, bununla akıl ve vahyin birlikteliği esas alınacak şekilde Allah'ın birliği, gerçekliğin/ hakikatin birliği, bilginin birliği, insanlığın birliği ve hayatın birliği ekseninde üretilen kurallar bütününü kastetmekteydi. İşte bu, bilginin İslamileştirilmesi demekti. Bunun için izlenecek yol haritasında beş temel şart vardı: Modem disiplinleri iyice öğrenmek, İslami kültür mirasına iyice nüfuz etmek, modern bilginin her alanıyla İslam arasında özel bir uygunluk ve uzlaşma sağlamak, İslami kültür mirasıyla modem bilgi arasında verimli bir terkip için metotlar geliştirmek, İslam düşüncesini, ilahi modeli icra edecek ve ona işlerlik kazandıracak bir yörüngeye oturtmak. 








Bu yol haritasının temel pusulası ise “tevhit” idi. Faruki'ye göre tevhit; hem bilgiyle hakikati uzlaştırıcı hem de düşünce ve hayatın bütün adımlarını yönlendirici bir ilke olarak İslam düşüncesinin esasıdır. Kısacası tevhit bir dünya görüşüdür. Bu 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Faruki'ye göre tevhit; hem bilgiyle hakikati uzlaştırıcı hem de düşünce ve hayatın bütün adımlarını yönlendirici bir ilke olarak İslam düşüncesinin esasıdır. Kısacası tevhit bir 


görüş Müslüman birey için eksen bir görüştür. Yani bir Müslüman için metafizik, bilim, tarih, ahlak, sanat, sosyal, siyasi ve ekonomik sistem hep bu ilkeden hareketle yorumlanması gereken alanlardır. 


Kısacası, Faruki'ye göre bilginin İslamileştirilmesi projesiyle, çağdaş fikirler İslam dünya görüşü süzgecinden geçirilerek yeniden şekillendirilecek, tanımlanacak ve düzenlenecektir. Böylece Müslüman bireylerin zihinsel inşası kendi özgün dünya görüşüne göre yeniden yapılanacak ve kör taklitten dolayısıyla yozlaşmadan kurtulacaktı. Bu bireylerden oluşan İslam dünyası da çağdaş sorunların çözümüne kendi yaklaşımı ile katkıda bulunacak ve eski asırlarda olduğu gibi yine yeryüzünde bir özne hâline gelecekti. 











Bunun en büyük delili de İslam medeniyetinin altın çağlarında gizlidir. Bu dönemlerde İslam dünyası, Hint, Antik Yunan ve Pers gibi medeniyetlerin bilim mirasını İslamileştirerek İslam ilim ve kültür havzasına dâhil etmişler ve zirveye ulaşmışlardır. İşte bugün de çağdaş İslam dünyası, çağdaş bilgiyi beş aşamadan geçirerek ve tevhidi esas alarak tüm bu zincirleri kırabilecektir. m 
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ASIRLARI AŞAN 


NASİHAT: 


ORHUN KİTABELERİ 


| Nermin TAYLAN 


sırları aşan nasihatlerin sahibi olan Göktürkler, VI. asır ile VIII. 

asır arasında hüküm sürmüşlerdir. Bilindiği üzere VI. 
asrın ilk yıllarında Türk devleti- nin başında Avarlar bulunmaktaydı fakat 552 tarihinde Bumin Kağan, Avar idaresine son vererek Göktürk hanedanının önünü açtı. Büyük kağanlığın asıl merkezi olan doğu kısmıydı, batı kısmı ise doğuya bağlı bir kağanlık olarak idare edilmekteydi. Avarların idaresine son veren Bumin Kağan'ın kardeşi İstemi Kağan 576 yılına kadar batı kısmının kağanı olarak görev yaptı. 


Bumin Kağan, Göktürk hâkimiyetini kurduğu sene hayatını kaybedince yerine birincisi 553, ikincisi 553-572 ve üçüncüsü 572-581 tarihlerinde, yaş sırasına göre olmak suretiyle, üç oğlu geçti. Bumin Kağan'ın ilk tahta geçen oğlu Mukan Ka-San zamanında devlet Mançur- ya'dan İran'a kadar genişleyip bir imparatorluk hâline geldi. 
Sonraki yıllarda güçlü ve tecrübeli hakanların yokluğu, içte yaşanan boy kavgaları ve özellikle Çin entrikaları sebebiyle 
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630 yılında devletin asıl bölgesi 
olan doğu kısmı Çin'in hâkimiyeti altına girdi. 


Zamanla Çin hâkimiyeti batı kısmına da sirayet etmeye başlayınca Kutluğ Kağan veya kurucu adıyla İltiriş Kağan tarafından 680-682 tarihlerinde devlet yeniden toparlanarak Çin 
hâkimiyetine son verildi. 691 
yılında İltiriş Kağan'ın vefatıyla birlikte yerine geçen Kapgan Kağan zamanında devlet eski ihtişamını yakalamayı başardı. 


Devleti yeniden toparlamayı başarıp Çin esaretine son veren İltiriş Kağan'ın Bilge ve Kül Tigin isimlerinde iki oğlu vardı. 
Babaları öldüğünde 7 ve 8 yaşlarında olan şehzadeler 716 
yılında amcaları öldüğünde yetişkin birer askerdi ve devletin başına geçmeye namzetlerdi. 
Bilge Kağan hükümdar olurken kardeşi de ona yardım ediyordu. Nihayet baba ve amcaları döneminden kalma tecrübeli vezirleri Tonyukuk ile devletlerini daha da kuvvetlendirmeyi başardılar. Gün geçtikçe devletin gücüne güç katılıyordu ancak 731 yılında Kül Tigin ve 734 
yılında Bilge Kağan'ın ölümüyle 











birlikte sona gidiş başladı. Bilge Kağan'ın ölümünden on sene sonra, 735 yılında Uygurlar 





devleti ele geçirerek Göktürk hâkimiyetine son verdiler. 


Bilge Kağan'ın emanetleri 


Orhun yazıtları bu Türk hanedanı Bilge Kağan döneminin emanetleridir. Anıtlardan birincisini Kül Tigin'in ölümünden sonra ağabeyi Bilge Kağan tarafından 
732 yılında, ikincisi olan Bilge 
Kağan abidesi de onun ölü- 


müyle 735 yılında oğlu tarafından diktirilmiştir. Üçüncü abide olan Tonyukuk abidesi ise 720- 
725 senelerinde bizzat kendisi 
tarafından yaptırılmıştır. Aynı bölgede bulunan Orhun yazılı abide sayısı altı olsa da büyük ve mühim olanlar bu üç tanesidir. Kül Tigin abidesi esaretten kurtulup kağan olması ve devleti kuvvetlendirmesi sebebiyle kahraman kardeşine karşı Bilge Kağan'ın duyduğu saygı, minnet, hayranlık duygularını aynı 


edep ve coşkuyla anlatmasıdır. 
Burada önemli olan diğer bir mevzu da Bilge Kağan'ın abidelere yazıların kazınması ve dahi dikilmesi sırasında bizzat başında durup nezaret etmiş olmasıdır. Yani bu abidede yer alan hitabe onun ağzından çıkmıştır ve aslında abidede bizzat kendisi konuşmaktadır. 


Abidelerin bulunması 


Her şey 1707 yılında Poltova Muharebesi'nde esir düşen bir 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subayın Ruslar tarafından Sibir- 
ya'ya sürülmesiyle başlar. 13 
yıl sürgünde kalan Messerschmidt'in rehberi olan Strahlenberg oldukça rahat bir şekilde bölgeyi gezer dolaşır. Sürgünün bitmesiyle birlikte de 1722 yılında vatanına döndükten sonra 
1730 yılında, bölgede yaptığı 
araştırmalarını yayınlar ve burada Yenisey yazıtlarından bahsedince bu yazı oldukça dikkat çeker. Ardı ardına Yenisey anıtları bulunur ve nihayetinde ise 
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1899 yılında Rus Arkeolog Yadrintsev tarafından Orhun Kitabeleri bulunur. 


Bu tarihten sonra bölgeye heyetler gönderilir, fotoğraflar çekilir, yazılar yazılır. Artık dünya tarihinin yeniden kaleme alınması gerekmektedir çünkü daha evvel başka milletlerden öğrenilen Türk tarihini artık bir Türk hükümdar anlatmaktadır. 
Bölgeye gidip fotoğraf çeken Fin Heyeti ve Radloff bunları Avrupa'nın çeşitli ilim merkezlerine dağıtır ve bunlardan büyük atlaslar hâlinde neşreder. 
Neşriyatlardan sonra bu yazıları okuma çalışmaları hızlanır ve nihayetinde Danimarkalı Wilhelm Thomsen, 1893 yılında Orhun Kitabelerini çözmeyi başarır. Evvela abidelerde çok 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geçen Tengri, Türk ve Kül Tigin kelimelerini çözer ve ardından abidelerin tamamı okunur. Sonrasında Amerika'dan Avrupa'ya kadar birçok ülkede Orhun Abideleri ile alakalı çalışmalar yapılır. Bölgede yeni bulgular elde edilir. Yüzlerce heykel, balbal, mezar ve çeşitli eserler bulunur. Bu çalışmalar sırasında Kül Tigin heykelinin başı dahi bulunup gün ışığına çıkarılır. 


Kül Tigin Anıtı bir kaplumbağanın üzerinde dikilmiştir çünkü Türklerde kaplumba-Sa “uzun ömür ve kalıcılığı” simgelemektedir. Bilge Kağan anıtı oldukça hasar görmüş vaziyettedir. Kül Tigin anıtı ise keşfedildiği zaman kaidesinin yanına devrilmiş olarak bulunmasına rağmen daha az 


hasar görmüştür. İkisi de hemen hemen benzer yüksekliğe sahiptirler. Yazıtların harfleri yukarıdan aşağıya doğru okunmaktadır ve kesme işareti niteliğinde sözcüklerin arasında iki nokta kullanılmıştır. Satır aralıkları ise sağa doğru yani saat yönünün tam yersi yöndedir. Doğu cephesinin üstünde kağanın işareti vardır. Batı cephesi büyük bir Çince kitabe ile kaplıdır. Diğer üç cephesi Türkçe kitabelerle doludur. Yaşadığımız yüzyılda ülkemizin de büyük ölçüde katkı sağlamasıyla birlikte anıtlar bulundukları yerlerden daha fazla hasar görmemeleri için müzeye kaldırılmış, yerlerine  asıllarıyla birebir hazırlanmış replikaları konulmuştur. 


Kültegin Anma Kompleksi, Moğolistan 


Gelecek nesillere dersler 


Anıtların tasvir ve tarifini ansiklopedilere bırakarak ihtiva etmiş olduğu manaya dönelim şimdi. Mesela Kül Tigin anıtı- nın güney yüzünde Tük hakanı şöyle seslenir: “Türk hakanı Ötüken dağlarında oturur ise ülkede hiçbir sıkıntı olmaz. Do-Suda Şantung ovasına kadar ordu sevk ettim denize pek az kala durdum; güneyde Dokuz Ersin'e kadar ordu sevk ettim; Tibet'e pek az kala durdum; batıda İnci Irmağı (Seyhun) geçerek Demir Kapı'ya kadar ordu sevk ettim; kuzeyde Yir Bayırku topraklarına kadar ordu sevk ettim; bunca diyara kadar orduları yürüttüm ve anladım ki: Ötüken dağlarından daha iyi bir yer asla yok imiş.” 





Bilge Kağan yazıtının kuzey yüzünde ise gelecek nesillere ibret almaları için öğütler verilir; “Çin halkının sözleri tatlı, ipekli kumaşları yumuşak imiş. Tatlı sözlerle, yumuşak ipekli kumaşlarla kandırıp uzak halkları öylece yaklaştırırlar imiş. Tatlı sözlerine, ipekli kumaşlarına aldanıp Türk halkı, çok çok öldün! Türk halkı, mutlak öleceksin! Güneyde Çuğay dağlarına Töğültün ovasına yerleşeyim dersen, Türk halkı mutlak öleceksin! Türk halkı aksisin! Acıkirsan doyacağını düşünmezsin, bir doyarsan acıkacağını düşünmezsin. Öyle olduğun için besleyip doyurmuş olan hakanlarının sözlerini almadan her yere gittin, oralarda hep mahvoldun tükendin. Her ne sözüm Varsa ebedi taşa hakkettim. Ona bakarak öğrenin.” 
Yine Bilge Kağan babasının seferlerini anlatırken şunları söyler: “Tanrı öyle buyurduğu için, 


devletliyi devletsiz bırakmış, hakanlığı hakansız bırakmış, düşmanları bağımlı kılmış, dizlilere diz çöktürmüş, başlılara baş eğdirmiş. Babam hakan, öylece devleti yasaları koyup vefat etmiş. Babam hakan vefat ettiğinde ben sekiz yaşımda kaldım. Türk Oğuz beyleri, halkı işitin! Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, Türk halkı senin devletini, yasalarını kim yıkıp bozabilir idi?” 








Birlik beraberlik mesajları 

Kül Tigin yazıtının güney, doğu ve kuzey yüzlerinde (Kök)Türk harfli Türkçe metin; batı yüzünde ise Tang İmparatoru Xuan Zong tarafından yazılmış Çince 





9 Ötüken'de kalarak 
vatanı nasıl terk etmeyerek ayakta tuttuklarını, 
Türklerin günlük hayatından kesitler, savaşlar, kağanların değişmesi, aile ilişkileri, cenaze törenlerinin 

nasıl olduğunu açıklayıp Türk ulusuna uyarılarda bulunduktan sonra 
Çin'in nasıl bir düşman olduğunu anlatır. 
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bir metin bulunmaktadır. Bu metnin tercümesinde Çin İmparatoru bizzat kendi ağzıyla 11 
eli hünerli usta göndererek bu anıtlara Çince yazıyı yazdırdığını anlatır. Devamında ise dünyanın yaratılışından başlayarak Hunlara ve Göktürklere kadar tarihi sonrasında da Türklerle Çinliler arasındaki savaşları anlatır. “O mavi gök, yeryüzünü kaplayıp her şeyi koruyup kollamıştır. Gök ve yer bir olup hayallerdeki güzel toplumu meydana getirmiştir.” sözleriyle Türk hakanını övdükten sonra vaktiyle Çinlilere bağlanan bir Türk yerleşimini hatırlatarak özetle Çinliler ve Türkler arasında barış olsun ama Türkler hep bize bağlı kalsın der. 





Yazıtlardan anlaşıldığı üzere dünyanın yaratılışından başlayıp Göktürklere kadar gelir ama hükümdarın görevleri, halkın vazifeleri, vatan sevgisi, birlik ve beraberlik içerisinde daima var olunacağını ifade eder. Ötüken'de kalarak vatanı nasıl terk etmeyerek ayakta tuttuklarını, Türklerin günlük hayatından kesitler, savaşlar, kaganlarin değişmesi, aile ilişkileri, cenaze törenlerinin nasıl olduğunu açıklayıp Türk ulusuna uyarılarda bulunduktan sonra Çin'in nasıl bir düşman olduğunu anlatır. 


Türk hakanı devlet adamının halkı nasıl yöneteceğini, halkın devlete karşı görevlerini ve dahi birlik beraberlik içerisinde olursa şayet bir millet: kıyamet kopmadıkça vatanlarından onları asla kimsenin söküp atamayacağını en bedihi şekilde anlatmış. Ve ülke olarak uygulamamız gereken reçeteyi 
1289 yıl önce taşa kazımıştır. m 
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İYİLİK ADABI 


“Allah bir insanın ellerini hayrın anahtarı yapmışsa ona ne mutlul” der Peygamber Efendimiz. 
Hayatımızın anlam bulduğu, yaşamaya değer hissettiğimiz alanlardan biri hiç şüphesiz yaptığımız iyilikler sonucu karşımızdaki kişinin gözlerinin parlamasına, yüzünde beliriveren samimi tebessüme şahit olabilmektir. 


Kutsal kitabımıza göre iyilik 


yapmak, kötülüklerden sakınmak inancımızın davranışa yansıyan 


boyutudur. Rabbimiz yarışacağımız meşru alan olarak gösterir iyilik koşusunu. 
Kur'an-ı Kerim'den sadece iyilerden olmayı değil iyilik yarışında (o öncülerden olmayı da dualarımıza eklememiz gerektiğini öğreniriz. Peygamber Efendimiz de yaptığı dua ile varoluş gayemiz olarak açıklar iyi davranışlarda bulunma çabamızı: “Allah'ım! Yaşamayı benim için her türlü iyiliği artırma vesilesi yap. Ölümü de benim için her türlü kötülükten kurtulus sebebi kıl!” (Müslim, Zikir,71) 


İyilik güzel ahlaktır 


İyilik ve kötülükler karşısındaki davranışlarımız karakterimizin en net ortaya çıktığı yerlerden biridir. Hem bize hem çevremize kendimiz hakkında bilgi verir. Benmerkezci davranışların yoğun olarak görüldüğü narsist kişilik bozukluğunun temelinde başkasının düşünce ve isteklerine ilgisiz kalmak yatar. 
Etrafındaki insanlardan sürekli faydalanma çabası, başkalarının yaşadıklarına duyarsızlık, 










empati yoksunluğu bu kişiligin en görünür özellikleridir. 
Bu davranışları güzel ahlak ile terbiye etmeyi başaramazsak hayatımız kendimizi merkeze alarak bize yapılan kötülükleri dile getirmekle geçer. 


İyilik bilinci karakterimizdeki bencil yönlerimizi en güzel şekilde törpüleyecek bir erdemdir. Ahlaki davranışlarımızın da temelinde yer alır ve sadece 


mükafat elde etmek için yapılmaz. Hayatımıza anlam katar, çekidüzen verir. “İyilik güzel ahlaktır, kötülük kalbini tirmalayan ve insanların duymasını istemediğin şeydir.” (Müslim, Birr, 
14) sözü ile içimizdeki iyi olma arzusunun fitri yönünü vurgular Peygamber Efendimiz. 
“Senin için ne yapabilirim?” 
Psikoterapist Victor Frankl, “The Will to Meaning” adlı kitabında başından geçen bir olayı anlatır. 
Saat gecenin üçüdür. 
Frankl'ın telefonu çalar. Telefonun diğer ucunda intihar etmek üzere olan bir kadın vardır: “İntihar etmeye karar verdim ama ölmeden önce sizin ne diyeceğinizi merak ettim.” der. Konuşma yarım saat kadar sürer. Frankl her türlü yöntemi deneyerek onu intihardan vazgeçirir. Kadın intihar etmeyeceğine ve Frankl'ı ziyaret edeceğine söz verir. Sözünü tutar ve yanına gider. Sohbetleri sırasında Frankl, kadının kendisini ikna etmek için yaptığı konuşmalardan değil de başka bir sebeple intihardan vazgeçtiğini anlar. 
Gecenin saat üçünde uyandırılmasına rağmen onu sabırla dinleyen onunla konuşan birisi varsa bu dünyanın yaşamaya değeceğini düşünerek intihardan vazgeçmiştir kadın. 


Ahlaki olgunluğun en yüksek derecesi insanın başkalarını düşünmesidir. Sadece kendisini düşünen başkası için kaygılanmayan kişiler bu olgunluga erişemez. Gerçek mutluluk kendimizi değil bir diğerini mutlu etmekten geçer. “Senin için ne yapabilirim?” sorusu kendisi ihtiyaç içinde olsa da mümin kardeşini kendisine tercih eden, nefsinin cimriliğinden, hırsından korunan kişilerin sahip olduğu değerli bir erdemdir. 





Mazeret yok! 

İyilik yapmak deyince aklımıza sadece büyük çabalar isteyen, maddi manevi fedakârlık gerektiren davranışlar geliyorsa aman dikkat! Bu, nefsimizin ve şeytanın bizi hayır yarışından çıkarma çabası olabilir. 


Dinimize göre iyilik yapmak için belli şartların oluşmasına gerek yoktur. Allah Teâlâ zengin fakir, küçük büyük her insana iyilik yapabilme kapasitesi ve imkânı vermiştir. Paramızı, emeğimizi, zamanımızı ortaya koyarak yapacağımız iyilikler olduğu gibi gülümseme, hâl hatır sorma gibi masrafsız yapabileceğimiz iyilikler de vardır. Yunus Emre'nin dizelere döktüğü gibi: “Bir garibe vardın ise, 

Bir yudum su verdin ise, 

Yarın anda karşı gele, 

Hak şarabın içmiş gibi.” 


Peygamber Efendimiz tavsiyeleri ve örnek davranışları ile hayatımızı baştan sona iyiliğe dönüştürme yollarını gösterir. 
Rabbimizin sadece iyilik yapmaya niyet ettiğimizde vereceği mükafatları müjdeler: 

“Kim içinden bir iyilik yapmayı geçirir de onu yapmazsa, ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu ya- 


parsa, on katından yedi yüz katına kadar hatta kat kat fazlasına kadar iyilik sevabı yazılır. Kim de içinden bir kötülük yapmayı geçirirde onu yapmazsa, ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa, bir kötülük günahı yazılır veya Allah onu siler.” (Buhari, Rikak, 31.) 


İyilikte edep: İncitmeden verebilmek, verebildiğine şükretmek 


“Tüm hayatı boyunca kendisine yapılan iyiliklerin ağırlığı altında ezilerek minnettarlıklarını gösteren pek çok esir ruh vardır.” der Nietzsche. Güzel ahlakın belirleyicisi olan iyilik, aynı zamanda içerisinde karmaşık ilişkiler barındıran dinamiklere sahiptir çünkü. Dışarıdan bakıldığında pozitif bir durum olarak ortaya konulan iyilik hareketleri bazen farkına varmadan narsist duygularımızı beslerken karşı tarafta ise başa kakmanın ve kibrin neticesinde, incinmiş, benliği zarar görmüş kişilerin doğmasına neden olabilir. 





Beklenti içerisinde insan onurunu ezerek yapılan iyilikler karşıdaki kişinin dünyasında farklı savunma davranışlarına yol açabilir. Kültürümüzde “Bir kendime yer edineyim bak ben sana neler edeyim.”, “Besle kargayı oysun gözünü.” gibi atasözlerine yansımış bu durumlar, minnet ve eziklik duygularını kontrol edemeyen kişilerin, fırsat ele geçer geçmez gösterdikleri olumsuz tavra örnektir. 











İnsan psikolojisindeki bu gerçek Bakara suresinin 263 ve 
264. ayetlerinde Rabbimiz tarafından çok net hatırlatılır bize: “Tatlı ve güzel bir söz, arkasından eziyet ve başa kakma gelen bir bağıştan daha hayırlıdır.” 


ADAB-I MUASERET 6—— 


İyilik ve bağışlarımız “başa kakmak ve eziyet etmek” suretiyle işe yaramaz hâle geliverir de kazandığımızı zannederken farkına varmadan kaybediveririz. 





“Biz sizleri sadece Allah rızası için yedirip doyurduk, sizden ne bir karşılık beklemekteyiz ne de bir teşekkür.” (insan, 76/9.) ayeti iyilik adına yaptığımız her eylemin altında yatan temel ilkeyi hatırlatır bize. İyilik yaptığımız kişilerden teşekkür beklemek yerine, bize bu fırsatı verdikleri için şükredebilmektir faziletli olan. 


Sen iyi isen ben de iyiyim, ya kötüysen? 

“İyilikle kötülük bir olmaz.” der Fussilet suresinin 34. ayetinde Rabbimiz. Kötülüğü en güzel davranış ile önlemeyi başardıgımızda aramızda düşmanlık bulunan kimse ile samimi bir dostluk kuracağımız müjdesini verir bize. 


Bize iyi davranan insanlarla iyi ilişkiler kurmayı başaramıyorsak bu durum karakterimizde hem ahlaki hem psikolojik sorunların varlığını gösterir. “İyili- ge iyilik” herkesin doğal olarak yapması gereken temel ahlaki bir ilkedir. Önemli olan kötülükler karşısında ortaya koyduğumuz davranışlarımızdır. Gerçek karakterimizin ortaya çıktığı duygularımızın kimin kontrolü altında olduğu ve en önemlisi de sınandığımız yer de burasıdır. 


Unutmayalım ki iyi insan, aklından hiç kötülük geçirmeyen insan değildir. Kötülüğü fark eden ama iyiliği tercih eden kişidir. 
Mekârimü”l ahlak sahibi olmak da bunu gerektirmez mi? m 
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6 HATIRA DEFTERİ 


GAYRETİNİZDİR 
ASIL DEĞERLİ OLAN 


“Eğer yolum düşmeseydi, eğer görmeseydim eksik kalırdım.”, diyebileceğim bir yurt köşesi Artvin. Dünyanın pek çok yerinde böyle güzel yerler elbette var. Zira yeryüzü Allah'ın ve hangi köşesi görülmeye değer değil ki? Lakin bu güzelliğin bizim oluşu güzel. Bu güzelliklerin bizde varlığını bilmek 

asıl mühim olan. 


İki yıl önceydi. Gitmem g …° için Önüme Artvin sunulunca « 
şaşırmadım ` desem yalan © olur. — Aklımın ` 


ucundan geç- à mezdi, ta ki görev « çıkıncaya kadar. 


Nihayet vakit geldi 

ve bir türlü ısınmak bilmeyen İstanbul'dan 

sonra sanırım Artvin daha soğuktur düşüncesiyle yola 

koyuldum. Trabzon'da uçaktan inip Artvine doğru giderken merak içindeydim. Bir yanımız yemyeşil kara diğer yanımız masmavi denizdi. Yaklaşık iki saatlik bir yolculuktan sonra Artvin'in sahil ilçesi Arhavi'ye vardık. Dediklerine göre burası Artvin'in ve Karadeniz'in inci-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Selva YILMAZ ÖZELBAŞ İstanbul Üsküdar Vaizi 





siydi ve bir sahilde kurulmuştu. 
Hava da son derece mutedildi, bizi sıcak karşılamıştı. İki saat içinde doğu ve batı mefhumum altüst olmuş, bütün ezberlerimi unutmuştum. 



















Bizi karşılayan güler yüzlü ve mahcup sevgili meslektaşımla tanışıp hoşbeşten sonra akşam namazını kılmak üzere yörenin eski ve merkezi bir camisine gittik. Camiye girerken ayakkabılarımızı elimize alıp içeri 


daldık fakat onları dışarıda bulunan ayakkabılığa koyabilece-Bimizi söylediler. İstemeyerek ve endişeyle ayakkabılarımızı sokaktaki ayakkabılığa bırakıp girdik. Çünkü bizim alıştığımız uygulama çok farklıydı. Dediler ki: “Burada ayakkabılar dışarıda durur ve kimse almaz.” Böylece bir ezberim daha 

A bozulmus oldu. 
R Sabah erkenden kal- 
© kıp pencereden de- 
« rin bir nefes aldık- 
A tan sonra program 
* öncesi zamanı değerlendirmek 
, üzere dışarı çıktım. Hem görev vardı hem de merak; 
Artvin'in bu şirin ilçesinde görmek istediğim 

*“ en mühim yer tarihi Çif- 

te Kemer Köprüsü idi. Yarım saatlik bir yoldan sonra nihayet görme şerefine nail oldum. 
XVIII. yüzyılda Osmanlı döneminde yaptırılan, birbirini tamamlayan ve tam daire olma özelliği taşıyan taş köprüleri sanki ilk ben keşfediyor gibiydim. Bir tarafta tarih bir tarafta doğal güzellik ve bir tarafta da 


bu birbiriyle mezcolmuş iki güzelliğin hangisini temaşa edeceğini şaşıran ben vardım. 


Böylece, o gün yapacağım konuşmadan önce bölgeyi biraz olsun tanıma fırsatı bulduğuma sevinmiştim doğrusu. Bir yöreyi çeşitli yönlerden tanıyor olmanın insanlarla iletişimde olumlu etkisi vardır. Ayrıca insanlar gerçekten de yaşadıkları yerleri dışarıdan gelenler kadar iyi görüp tanımayabiliyorlar. 
Maalesef insan tabiatı, sahip olduğundan çok olamadıklarına meyilli oluyor. 


Artvin, fiziki coğrafi özellikleriyle hem hayran bırakan hem ürküten bir güzel. Bir uçtan digerine bütün ilçelerini gezerken bol virajlı yollarda dağlar ve akarsular hep bizimleydi. 
Eşsiz güzellikte kanyonlar ve vadiler arasında pürdikkat gitmek gerekiyordu. Karşınıza ya bir baraj ya bir tünel mutlaka çıkacaktı. Türkiye'nin en çok tünelli ili Artvin olsa gerek. Artvin merkezden Yusufeli'ne 47 tünel olduğu söylendi. Borçka'da evine misafir olduğumuz görevli arkadaşım pencereyi açtığın- da gördüğüm manzara muhteşemdi. Zira Çoruh nehri gürül gürül akıyordu. O an, Kur'an'da “altlarından ırmaklar akan cennetler” olarak ifade edilen ayetlerin açıklamasıyla karşı karşıya gelmiştim âdeta. Çoruh Nehri, Mescid Dağı'nın batı yüzünden doğuyor, Bayburt ve İspir'den geçip, bir yay çizerek Yusufeli'nin Yokuşlu köyünden Artvin'e doğru akıyordu. Borçka'nın içinden geçtikten sonra da Batum'da Karadeniz'e dökülüyordu. Dünyanın en hızlı akan 


ve derin nehirlerinden biri olan Çoruh Nehri ise görülmeye degerdi. 

Artvin göllerine gelince, mutlaka görmek lazım; günün her saatinde, kurbağaların musikisine eşlik eden farklı ışık huzmelerinin âdeta göl üzerindeki raksını seyretmek için kıyıda gün boyu oturmak gerekirse de cenneti görme süremizin kısıtlı oluşu buna izin vermiyordu. Bu güzelliklerle de selamlaşarak yolumuza devam ettik. 





Allah'ın bu ülke insanına bahşettiği maddi varlık ve güzellik manevi değerlerle daha kıymetli hâle gelip işlenmiş maden hâlini alıveriyor âdeta. Bakır yataklarıyla ünlü Artvin'in ilçelerinden Murgul'da Molla Hamit Cana türbesine giderken uğradığımız şehitlik bunlardan biri. 1914-1918 Cihan Harbi'nde düşmana karşı vatan müdafaasında canlarını feda eden aziz şehitlerimiz mor dağların tepesinde, “Onlar ölü değil diridirler.” kelamınca hâlâ vatan beklemeye devam ediyorlar. 








° En anlamlı buluşmalarımız gençlerle 

oldu. Onların yüreklenmeye, güven duymaya, sevgiye ve doğru bilgilenmeye herkesten daha çok ihtiyaçları vardı. 





HATIRA DEFTERİ e— 


Nihayet Artvin'in manevi mimarı Molla Hamit Cana'yı da ziyaret ettik. Hamit Cana, 1460'lı yıllarda Çinkathevw'in (Murgul) Gogliyet (Başköy) köyünde yaşayan, kilise papazının oğludur. 
9-10 yaşlarındayken Osmanlı askerleri tarafından devşirme olarak alınıp İstanbul'a Enderun Mektebine götürülür. Zeki bir öğrenci olan Hamit, önce hıfzını tamamlayarak hafız olur. 
Daha sonra Molla unvanı ile Enderun Mektebinde müderris olarak hizmet eder. 


Gittiğimiz bütün ilçelerde hanımlarla buluştuk, tanıştık, sohbet ettik. Gittiğimiz her yerde bir bilge değerinde insanla karsilasiyorduk. Can kulağıyla anlattıklarımızı dinleyen bir teyze, “Evladım ben yaşlı biriyim çok önemli hastalıklar geçirdim, çocuklarımı da büyüt- tüm ama böyle meclislerden ve okumaktan hiç vazgeçmedim, söylediğiniz her şeyi de not ettim mutlaka gittiğim yerlerde anlatacağım.” dediğinde orada olmamızın önemini daha çok hissettim. Bu hizmetler daha da artmalı diye düşündüm. En anlamlı buluşmalarımız da gençlerle oldu. Onların yüreklenmeye, güven duymaya, sevgiye ve doğru bilgilenmeye herkesten daha çok ihtiyaçları vardı. 





Hasılı yaşadığınız yerler çok değerli olabilir. Yeraltı yer üstü maddi zenginliğiniz de olabilir. 
Bunlar çok önemli ama daha da önemlisi, bulunduğunuz yerdeki kiymetinizi, size olan ihtiyacı bilmenizdir. Bulunduğunuz yerdeki hizmetinizdir asıl değerli olan ve o mekânı şerefli kılan. Kendi degerini idrak eden, sahip olduklarının değerini de bilir. m 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DIYANETE 
SORALIM 


66 


NAMAZDA FATİHA SURESİ OKUNDUĞUNDA “ÂMİN” DEMENİN HÜKMÜ NEDİR? 


“Âmin”, Yüce Allah'ın kabul etmesini temenni amacıyla duanın sonunda söylenen sözdür. Hz. Peygamber (s.a.s.), duanın sonunda “âmin” denilmesini tavsiye etmiştir. (Buhari, Ezan, 111; Müslim, Salât, 72, 74, 75; İbn Mâce, İkâmetu'- Salât, 14.) Hanefi mezhebine göre Fatiha'nın sonunda “âmin”in gizli söylenilmesi sünnettir. Bu konuda imam, cemaat ve yalnız başına kılanlar arasında fark yoktur. (ibn Âbidin, Reddü'l-muhtâr, IL 172) Şâfii mezhebine göre ise “âmin”, açık kıraatli namazlarda açıktan, gizli kiraatli namazlarda gizlice söylenir. (Şirâzi, el-Mühezzeb, 1, 139-140.) 
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KILINMAKTA OLAN NAMAZ HENÜZ TAMAMLANMADAN ÖNCE VAKİT ÇIKARSA BU NAMAZ BOZULUR MU? 


Sabah ve cuma namazı dışında namaz kılarken vaktin çıkmasının o namazı bozmayacağı konusunda âlimler görüş birliği içindedir. Sabah namazında ise güneş doğarken namaz kılmayı nehyeden hadislere dayanan İmam Ebu Hanife, güneşin doğmasının kılınmakta olan namazı bozacağını söylemiştir. Bunun yanında İmam Ebu Yusuf ve Muhammed son oturuşta teşehhüd miktarı oturulmuşsa namazın bozulmayacağını ifade etmişlerdir. (Kâsâni, Bedâf, I, 124; İbnü'l-Hümâm, Feth, I, 397.) Diğer mezhepler ise Hz. Peygamber'in (s.a.s.) 
sabah namazının bir rekâtı kılındıktan sonra güneş doğar veya ikindi namazının bir rekâtı kılındıktan sonra güneş batarsa o namazın tamamlanacağını ve geçerli olacağını bildiren hadisine (Buhari, Mevâkit, 27.) dayanarak namaz kılarken vaktin çıkmasının o namazı bozmayacağını belirtmişlerdir. (ibn Rüşd, Bidâye, I, 95; İbn Kudâme, el-Muğni, IL, 16-17.) Buna göre sabah namazında ihtilaf bulunmakla birlikte bir vaktin namazı kılınırken diğer vaktin girmesi ile kılınmakta olan namaz bozulmaz. 
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ÖLEN KİMSENİN ÇOCUKLARI VE KARISI VARSA KARDEŞİNE MİRAS DÜŞER Mİ? 


Ölenin birinci derecedeki yakınları varken ikinci derecedeki yakınları mirasçı olamazlar. (Mevsili, el-ihtiyâr, Iv, 453.) Şöyle ki; “Allah'ın kitabına göre, yakın akrabalar birbirlerine (varis olmaya) daha uygundur.” (Enfal, 8/75.) mealindeki ayet, usul veya füru olma bakımından aynı çizgi üzerindeki yakın akrabanın, uzağını mirastan mahrum edeceğini göstermektedir. Ancak ölenin erkek evladı, oğlunun oğlu veya babası yoksa erkek kardeşi asabe olarak mirasta pay sahibi olur. (Mevsıli, el-ihtiyâr, IV, 446.) 
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FARZ NAMAZLARDA İLK OTURUŞU UNUTAN KİMSE NAMAZINI NASIL TAMAMLAR? 


66 


z İlk oturuş, namazın vaciplerindendir. Vacibin unutulması ABDESTIN SADECE 


durumunda son oturuşta sehiv secdesi yapılması gerekir. 





FARZLARIYLA İlk oturusun kasten terk edilmesi ise tahrimen mekruh-YETINILDIGINDE tur dolayısıyla namazın iade edilmesi gerekir. (ibn Nüceym, ABDEST GEÇERLİ el-Bahr, I, 310; İbn Âbidin, Reddü’l-muhtâr, TI, 157.) 

OLUR MU? 
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Bir Müslüman'ın, yerine getirmekle yükümlü olduğu herhangi bir ibadetin sorumluluğundan kurtulması 66 
için o ibadetin farzlarını ve vaciplerini yerine getirmesi yeterlidir. O ibadetin sünnetleri, elde edilecek sevabın artmasına vesile olur, terk edilmeleri hâlinde ise bir sorumluluk doğurmaz. 
Ancak abdest alırken sünnetleri kasten terk etmek mekruhtur. (Krş. İbn Âbidin, Reddü'l-muhtâr, I, 219-221.) 


KIRAATİN BAZI NAMAZLARDA AÇIK BAZILARINDA GİZLİ OLMASININ SEBEBİ NEDİR? 


İbadetler tevkifidir; yani farz oluş gerekçelerinin ve yapılış şekillerinin akılla bilinmesi mümkün değildir. Allah emrettiği için ve Hz. Peygamber (s.a.s.) nasıl yaptıysa öyle eda edilir. Namaz da böyledir. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Benim namazı nasıl kıldığımı gördüyseniz siz de öyle kılınız.” (Buhari, Ezan, 18.) buyurmuştur. Bu sebeple gündüz kılınan farz namazlarda kıraatin gizli, gece kılınan farz namazlarda ise açıktan olması Hz. Pey- 
99 gamber'in (s.a.s.) sünnetine ve dini ondan öğrenip sonrakilere 
öğreten sahabe-i kiramın uygulamasına dayanmaktadır. (Buhari, Salat, 96-105; Ebu Davud, Salat,131, 134, 137.) 
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ÇÖL ESİNTİSİNİN NİL — BESTESİYLE BULUŞTUĞU ŞEHİR 


KAHİRE 


ereketli Nil'in senlendirdiği topraklar dünyanın en eski medeniyetlerinden birinin devasa izlerini taşır. Eski Mısır firavunlarının kendileri için yaptırdıkları mezar anıtları Nilin batı yakasında, Gize'de 5 bin yıldır zamana meydan okur ve nasıl yapıldıkları konusunda 


gizemini korur. Aslan vücutlu, 





F. Hilâl FERŞATOĞLU İstanbul Kadıköy Vaizi 





insan başlı görkemli Sfenks'in beklediği vadide Keops, Kefren, Mikerinos firavunlarına ait piramitler, bulunan 106 anıt mezarın en büyükleridir ve dünyanın 
7 harikası arasında zirvededir. 
Çöl ortasında göğe doğru yükselen kibir ve ölümsüzlük abidesi bu piramitler bir bakıma fanilik abidesi değil midir? 


Güngörmüş Nil, akıp, taştığı zamanlar içinde seçkin bir kulun kucağına verildiği o kutlu günden önce ve sonra can damarı olduğu topraklara hükmeden nice ihtiraslı firavunlar, Roma-Bizans imparatorları, İslam hükümdarları gördü. Zulümlere, entrikalara, ihanetlere olduğu kadar revnaklı günlere de şahitlik etti Nil. 





Mısır'a İslam mührü 


700 senedir Roma ve Bizans 
hükümranlığında kalan Aşağı Nil coğrafyası, Hz. Ömer zamanında fethedildi. Ayak basılan yeni kıtanın ilk İslam şehri Fustat, deltanın güneyine Mısır fatihi Amr bin As tarafından kuruldu (643). Afrika'nın ilk mescidi olan Amr bin As Camii Fustat'ın merkezine inşa edildi. Valiliği döneminde şehrin idari, askeri ve iktisadi düzenini tesis eden Amr bin As, sulama kanallarıyla tarımı desteklediği gibi firavunlar zamanından kalma eski suyolunu yeniden açtırarak Nil ile Kızıldeniz'i birbirine bağladı. “Halicü Emiri"-Mü'minin” adı verilen bu kanal Hicaz'ı besleyecekti. 


Sonraki yüzyıllarda bölgenin 


hâkimi olan her hanedan bir önceki şehir merkezinin kuzeyi- ne doğru kendi idare merkezini kurdu. Abbasiler Fustat yakın- 


larında el-Asker (750); Tolunoğulları kuzeyde Katâi' (868) ve nihayet Fatımiler daha kuzeyde Kahire (969) adlarını verdikleri başkentleri inşa ettiler. Kahire, zamanla Nil deltasının güneyin- de yer alan tüm bu merkezlerin fiziki, sosyal ve kültürel toplamı oldu ve o gün bugündür hep aynı isimle anılmakta. 


Fatımi başşehri Kahire 


Fatımilerin | İfiikiye'den gelerek Mısır'ı ele geçirmelerinden sonra bölge, Bağdat'a bağlı bir eyalet olmaktan çıktı. Artık hutbelerde ve sikkelerde Abbasi halifesinin değil, Fatımi halifesinin adı geçiyordu. Şii/İsmaili geleneğe sahip yeni devlet, Cuma mescidi olarak inşa ettikleri Ezher Camii'ni (972) daha sonra Şii ilahiyat eğitiminin verildiği bir okula dönüştürdüler. Fustat'ın merkezine, Ehl-i Beyt için türbeler, türbeli mescitler inşa ettiler. Hükümran oldukları iki asır içinde apayrı bir siyaset, felsefe ve din anlayışı güden Fatımiler emellerine ulaşamasalar da hilafet merkezleri olan Kahire'yi mamur ettiler ve İslam dünyasına Şam, Bağdat, Kurtuba gibi önemli bir şehir kazandırdılar. 


Selahaddin Eyyübi Kahire'de 


Mısır'ın Haçlı tehlikesi ile karşı karşıya gelmesi ile gelişen olaylar sonrasında Selahaddin Eyyübi 1171 yılında Fatımi hilafetine son verdi. Mısır'da yaklaşık yüz yıl sürecek Eyyübi iktidarının merkezi olan Kahire'de hutbeler yeniden Abbasi halifesi adına okunmaya başladı. Selahaddin Eyyübi, Mukattam Dağı'na mücavir bir tepe üzerine yaptırdığı Kal'atülcebel ile şehre mührünü vurdu. Bundan sonra 7 asır boyunca Mısır yöneticilerinin ikametgâhı ve idare merkezi Selahaddin Kalesi olacaktı. 





— — ©TEBDİL-İ MEKÂN 


Eyyûbiler Haçlılarla yaptıkları başarılı mücadeleler ve bölgeyi Şii tesirinden arındırıp sünnileştirmeleri sebebiyle Mısır tarihinde hayırla yâd edilir. Kahire'de bu dönemde inşa edilen yirmiyi aşkın medresede Şafii, Maliki, Hanefi ve Hanbeli fıkhı okutulur. Bu sayede Kahire, eskiden olduğu gibi bir ilim merkezi olur, hatta Bağdat'la yarışacak seviyeye gelir. 





Hilafet merkezi Kahire 


Kahire 1250 senesinde, Mısır'da Eyyübiler dönemini sonlandırarak iktidarı ele geçiren Türk asılı Memlüklerin taht merkezi oldu. Bu sırada doğudan kötü haberler geliyordu. 
Moğollar Bağdat'ı işgal ettiler, Abbasi halifesi öldürüldü. Mogol ilerleyişini Filistin'in Aynicâlüt mevkiinde Memlükler durdurdu (1260). Moğollara karşı kazanılan bu zafer bir dönüm noktası oldu. Suriye topraklarının tamamına yakınını ele geçiren Memlükler, Abbasi hilafet merkezini Kahire'ye taşıyarak hilafetin hamisi oldular. 
Bölgedeki Haçlı tehlikesini de bertaraf etmelerinden sonra nüfuz alanını genişleten Memlükler üç asır gibi uzun bir süre İslam dünyasının en güçlü devleti oldu. 








Moğol istilasından kaçan mültecilerle kalabalıklaşan Memlük Kahiresi, ihtiyaca göre şekillenen imar projeleriyle gelişti, camiler, medreseler, hankahlar, hayır kurumları inşa edildi. 
Batıda Endülüs'ün Haçlılarca, doğuda İslam memleketlerinin Moğollarca istilaya uğraması sebebiyle ilim insanlarının Kahire'ye ilticası, şehri dönemin en önemli ilim merkezi hâline 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getirdi. Kalavun Külliyesi, Sultan Hasan Külliyesi, Berkuk Külliyesi, Kayıtbay Külliyesi Kahire'de Memlüklerden kalan önemli eserlerdir. 





Yavuz Selim'i halife yapan fetih 


XV. yüzyılda üst üste yaşanan veba salgını, kıtlık, doğu sınırlarında Timur istilası gibi sebepler Memlüklere güç kaybettirdi. 
1516'da Mercidabık'ta Osmanlı ile karşı karşıya gelen Memlükler, ağır bir mağlubiyet yaşadılar. 
Bir yıl sonra Ridaniye'de Memlük Devleti tarih sahnesinden silinecek, Kahire, Osmanlı Mısır eyaletinin merkezi, Yavuz Sultan Selim ise Hâdim-i Haremeyn ve Halife-yi Ruy-ı Zemin olacaktı. 


Osmanlı sultanları için devletin güney sınırlarını oluşturan Mısır eyaleti büyük önemi haizdi. Mısır beylerbeyleri Ortadoğu'ya, Afrika'ya, Kızıldeniz ve Akdeniz'e hâkim pozisyonu sebebiyle kubbe veziri payesindeki paşalardan seçildi ve kendilerine geniş yetkiler verildi. Yönetimi kolaylaştırmak üzere Kahire'ye bağlı sancaklar tesis edildi. Şeri meselelerin halli ve adaletin tesisi için Kahire kadısı Payitaht'tan atanıyor ve Mısır kadılığı rütbesi İstanbul, Edirne ve Bursa gibi taht kadılıklarından hemen sonra geliyordu. Eyalet gelirlerinin önemli kısmı Akdeniz ve Kızıldeniz sahillerinin korsan ve düşman saldırılarından korunması, Haremeyn'in ve Haremeyn görevlilerinin masrafları, hac yolunda gerekli tesislerin inşası gibi eyaletin kendi ihtiyaçlarına tahsis ediliyordu. 





Osmanlı (o Kahiresi'nde âlimler ve talebeler desteklenerek ilmi ve fikri hayat daima canlı 





tutulmuş, bilhassa Ezher Medresesi'nin itibarı ve şöhreti sebebiyle İslam dünyasından ilim mensupları Kahire'ye akın etmiştir. Yerleşik nüfusu kalabalıklaşan; hacılar ve tacirler gibi hareketli nüfusun da uğrak yeri olan Kahire, gelişerek büyümüş camilerle, sebil-küttablarla, hanlar ve hamamlarla donatılmıştır. 


XVII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Mısır'da Osmanlı otoritesi, Payitaht'la doğru orantılı olarak zayıfladı. İdari, askeri ve iktisadi sıkıntılar baş gösterdi. 
Beylerbeyliği ve kadılık haricin- de kalan defterdarlık, kaymakamlık, sancak beylikleri, hac emirliği gibi idari makamların çoğu Memlük kökenli emirlerin eline geçti. Merkezden gönderilen valilerle anlaşmazlıklar, başkaldırmalar yanında ehliyetsiz beylerbeyleri de istikrarın bozulmasına sebebiyet verdi. 


Fransız işgali ve Mehmet Ali Paşa dönemi 

Napolyon 1798'de Mısır'ı isgal etti. Osmanlılar, İngilizlerin desteğiyle Fransızları geri püskürttüler. Bu sırada Osmanlı paşaları ile Memlük beyleri arasında çıkan yönetim krizi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın vali tayin edilmesiyle sonuçlandı 
(1805). 


Kavalalı iktidara geçtikten sonra bir dizi reform hareketi başlattı. Hedeflediği modern ordu için yabancı uzmanlardan destek aldı, askeri okullar açtı, silah fabrikaları ve donanma kurdu. 
Hendese, tip, ziraat, sanat, dil eğitimi için modern mektepler açtı. Bulak'ta Osmanlı'nın ikinci büyük matbaası kuruldu. Takip ettiği siyasetle elde ettiği güç 


ve hirs Kavalalı'yı Osmanlı merkeziyönetimine isyana ve silahlı mücadeleye kadar götürdü. On yıl kadar devletin başını ağrıtan Mısır meselesi 1841'de Mısır ve Sudan idaresinin Kavalalı ve soyuna bırakılmasıyla çözüldü. 
Mısır'da 150 yıl söz sahibi olacak olan Kavalalı hanedanının kurucusu ve Mısır modernlesmesinin mimarı sayılan Paşa, bundan sonra Osmanlı Devletine bağlı bir siyaset güttü. 
İngiliz işgali ve son dönem Mısır Hidivi İsmail Paşa döneminde Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla Akdeniz  ticareti yeniden canlandı. İngiltere ve Fransa'ya borçlanan Mısır, stratejik öneminin artması sebebiyle alacaklılarının iştahını kabartıyordu. İngiltere alacağına karşılık önce Süveyş Kanalı hisselerinin büyük bölümüne el koydu, sonra onları koruma bahanesiyle Mısır'ı işgal etti (1882). İngilizler “örtülü hima- ye” denilen tek taraflı bir karar mekanizması işleterek idari reform bahanesiyle Mısır hükümeti üzerinde denetim başlattilar. 1914'e kadar Mısır'da Osmanlı hâkimiyeti ve Hidiv'in idaresi varmış gibi görünürken gerçekte ülkenin hâkimi İngiltere'den başkası değildi. 





Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesini bahane ederek Mısır'ı kendi tarafında savaşa girmeye zorladı. Resmi olarak Osmanlı egemenliğin- de bulunan Mısır, İngiltere için bir savaş üssü oldu. Kahire II. 
Dünya savaşında da İngilizlerin askeri üssü olarak kullanıldı ve İngiliz birlikleri şehri ancak 1946'da terk ettiler. 


Hür Subaylar (Hareketi'nin 1952'de yaptıkları devrimle Kavalalı hanedanının son temsilcisi Kral Faruk iktidardan düştü. 
Monarşiye son verildi ve Kahire Mısır Cumhuriyeti'nin başkenti oldu. Enver Sedat'ın suikastla öldürülmesine kadar Mısır'ı Hür Subaylar içinden çıkan üç cumhurbaşkanı yönetti. Arap Baharı sırasında Kahire'de Tahrir Meydanı, halkın demokrasi ve özgürlük taleplerinin simgesel mekânı oldu. 30 yıldır cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Hüsnü Mübarek istifa etti. 
Muhammed Nursi Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk cumhurbaşkanı oldu. Fakat ordu bir kez daha yönetime el koydu. Bugün 67 yaşındaki Mısır Cumhuriyeti hâlen askeri idare tarafından yönetiliyor. 





Yüzyıllardan beri Nil'in kolları etrafında, onun büyülü bestesini dinleyerek aktığı yöne doğru büyüyor Kahire. Anıt eserleriyle ve müzelerindeki zengin koleksiyonlarla insanlık tarihinin binlerce yılını gözler önüne seriyor. 








Amr Camii'nden Selahattin Kalesi'ne kadar uzanan Eski Kahire, UNESCO Dünya Mirası listesinde. Kale içinde Sultan Nasır Camii, Mehmet Ali Paşa Camii; kaleden bakıldığında Tolunoğlu Camii, Sultan Hasan Camii ve nicesi. Her biri en meşhur Kuran kârilerinin seslerinin yankılandığı muhteşem eserler. 
Her minare her kubbe bir devrin temsilcisi. 





Memlükler ve Osmanlılar zamanında ihya edilerek külliye hâline getirilen el-Ezher, dünyanın en eski üniversitelerinden. İslam ilim tarihinin bu 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mühim merkezi bin yıl sonra tabii ilimler fakülteleri ve yazma eserler koleksiyonuna sahip muhteşem kütüphanesiyle modern bir üniversite hüviyeti kazanmış. 


Eski Kahire'de XII. yüzyıla tarihlenen Fatimî meşhedlerinin, İmam Şafii Türbesi'nin, hükümdarların, halifelerinin türbelerinin yer aldığı mezarlıklar bölgesi Kahire'nin ibretlik yerlerinden. Burası Kahire'nin en yoksul nüfusunun sefaletle yaşadığı bir mezar-kent. 


Memlüklerin kervansarayı, Osmanlıların çarşısı Han Halili, bugün Eski Kahire'nin en hareketli noktalarından. Sağlı sollu dar sokaklar buhur, baharat, nargile kokularıyla; renk cümbüşüyle davetkâr. Bir ara sokakta yer alan Osmanlı kahvesi Fişhavi, geçmişte Mehmet Akif'in, Necip Mahfuz'un kahve içip kalem oynattıkları tarihi bir mekân. 


Nil Nehri kıyıları ve adalar Kahire'nin en gözde mekânları. 
Nil'de süzülen fellukalara daha ziyade turistler rağbet ederken Kahire halkı kıyılarda sosyalleşiyor. Nil adalarının en büyüğü olan Cezire'deki Kahire Kulesi, bir ucunda çöl, bir ucunda Akdeniz olan Eski ve Yeni Kahire'yi, Mavi Nil üzerinde sabit bir mekândan seyretme lüksünü yaşatıyor. 


Günün kuruttuğu, çölün tozuttuğu, Nil'in hayat verdiği... Gelenekle moderne; yoksullukla zenginliğe; hayatla ölüme; sevinçle hüzne aynı anda şahit kılan başkaca bir şehir var mı bildiğiniz? m 
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TIP VE SAĞLIKLA İLGİLİ 





iyanet İşleri Başkanlığı, yayın hayatımıza 

kaynak eser niteliğini 

taşıyan kitaplarla katkıda bulunmaya devam ediyor. 
Dini, ilmi, sosyal ve kültürel alanda yayımlanan eserleri kolay erişilebilirlik, baskı kalitesi ve uygun fiyat ilkesiyle halkımızın hizmetine sunuyor. 


Dini meselelerde toplumu aydınlatmak ve bilinçlendirmek gibi bir görevi olan Diyanet İşleri Başkanlığı, her alanda olduğu 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FETVALAR 


Mustafa Mirza DEMİR 








gibi yayıncılıkta da bu vazifesini yerine getirirken yüce dinimiz İslam'ın hassasiyetlerini ve temel değerlerini öncelemektedir. Sağlık, hiç şüphesiz İslam'ın büyük bir titizlikle üzerinde durduğu, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) 
hadislerinde; insanoğlunun kıymetini bilmediği iki büyük nimetten biri olarak tanımladığı ve önem verilmesi gereken bir husus olarak belirttiği temel degerlerin başında gelmektedir. 








Başkanlığımız yayınları arasında yerini alan Tıp ve Sağlıkla İlgili Fetvalar adlı eser, sağlık alanında çokça sorulan sorulara verilen cevaplar ve ortaya çıkan güncel sorunlar karşısında üretilen çözüm önerileriyle birçok meseleye ışık tutuyor. Kolay anlaşılabilir olmayı hedeflediği için soru-cevap şeklinde hazırlanan kitapta, Din İşleri Yüksek Kurulunun belirli zamanlarda alan uzmanlarıyla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduğu, disiplinli ve titiz bir çalışma neticesinde tip ve sağlık alanında sorulan dini ve güncel sorulara verdiği cevaplar yer almaktadır. Tedavi, Estetik, Kadın Sağlığı, Yeni Doğan, Hekimlik ve Etik gibi on ana başlık altında ve 132 maddelik soru-cevaptan müteşekkil eserde; kök hücre tedavisi ve bağışı, anne sütünün tedavi veya kozmetik 


amaçlı kullanılması, kemoterapi ve radyoterapiyle tedavi esnasında namaz, gebelik esnasında yapılan tarama testleri, doğum kontrolü, tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmak gibi tıbbi birçok meselenin dini hükümlerini içeren sorulara cevaplar verilirken dua ile tedavi (rukye), hipnoz ile tedavi, hacamat yaptırmak, saç ektirmek ve peruk kullanmak, kadavra bağışı, biyoenerji ile tedavi, ötanazi, organ nakli ve bağışı gibi insan hayatını ilgilendiren muhtelif konularda ortaya çıkan sorunlara sıhhatli çözüm önerilerinde bulunuyor. Tabii ki bu sualler yine Kur'an ayetlerinden, Peygamber Efendimizin sünnetinden, fıkıh âlimlerinin fikir birliği ettiği eser ve içtihatları çerçevesinde yanıtlanmış. 


İslam dininin, her alanda olduğu gibi tıp ve sağlık alanında da anlaşılır ve güvenilir kaynaklarla topluma anlatılması gayesiyle çalışan Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının Tıp ve Sağlıkla İlgili Fetvalar adlı kitabından ziyadesiyle istifade edileceğini düşünüyoruz. Bilvesile, böyle bir eserin meydana gelmesini sağlayan Din İşleri Yüksek Kurulu ve ilgili komisyona gönülden teşekkür ediyoruz. İyi okumalar.m 





YAYINLARIMIZ 






insanin hayatina anlam katan ve onu en üstün değere ulaştıran sorumluluk duygusu, dünya ve ahiret huzurunu temin eden en önemli haslettir. Söz konusu ideale 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www.yayinsatis.diyanet.gov.tr 


Yurt içinde Diyanet Yayınları satış yerlerinden, yurt dışında müşavirlik ve ataşeliklerimizden temin edebilirsiniz. 





“Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.” 


(Şems, 91/7-10.) 
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